
   
      
      
   





	Bij de liedjes die het 'Zondagmiddagcabaret' uitzond, maakte van Tol ,met name in de eerste programma's vaak gebruik van bekende melodieën waar 'De Watergeus' nieuwe teksten bij gemaakt had: hij poogde dusdoende die melodieën als het ware te neutraliseren, zoals Goebbels met de Duitse V-actie getracht had ten opzichte van de Engelse. Bij 'De Serenade' ('Op de hoek van de straat / staat een Ennesbeeër') schreef van Tol onder meer de volgende coupletten: 

	'Aan de rand van het strand, 

	zitten ze te dromen, 

	turen naar Engeland 

	of ze nog niet komen.

	Potje thee in de hand 

	vast maar meegenomen: 

	Churchill heeft een droge keel 

	want hij praat zo veel! 

	 

	Op de hoek daar staat Moos 

	bij zijn kar met vruchten 

	samen met Saar en Roos 

	sjmoest-ie daar geruchten: 

	'Goering zit in de doos 

	en de Duitsers vluchten!' 

	't Spelletje dat lukt zo mooi 

	met die domme goy! 

	 

	Gaat de klok zeven slaan 

	en 't wordt donker buiten, 

	dan zet Paps Londen aan, 

	kranten voor de ruiten.

	Eng'land wil Duitsland slaan 

	door met Flit te spuiten: 

	'n kinderhand is gauw gevuld 

	heb maar lang geduld!' 

	 

	Van Tol kende het Joods-Amsterdamse milieu door en door. Hij bracht in de programma's van zijn 'Zondagmiddagcabaret' een sterk antisemietische tendens aan waarbij hij, aansluitend bij gevoelens die ook wel buiten het NSB-milieu in de Nederlandse samenleving voorkwamen, de Joden uitbeeldde als onbetrouwbare, sluwe en laffe handelaartjes, tuk op eigen voordeel en er op uit, de niet-Joden (de 'goyiem') te bedriegen. Het bericht dat Zionistische organisaties in de Verenigde Staten besloten hadden, op naam van de echtgenote van president Roosevelt een bos te laten planten bij een Joodse nederzetting in Palestina, inspireerde van Tol bij voorbeeld tot een sketch waarin vier Joden: Levie, Salomon, Simon en Moos, met een overvloed aan termen uit de spreektaal van de Amsterdamse Jodenhoek, aan het redekavelen sloegen: 

	 

	'(Hamerslag)

	Levie: Mijne heren.

	Salomon: Ik wil eerst wat zeggen!' 

	Simon: Deis je nou! Lewie het het woord! 

	Moos: Sal-ie hoüen! 

	Levie: Mijne heren - ik heb de Raad van Palestrina bij mekaar geroepe omrede asdatte me een tillegram hebbe gekrege uit Amerika asdatte me hier in Palestrina een bos salle plante voor mevrouw Roosevelt.

	Salomon: Een bos plante? Koek tsoe! Overwat salleme zomaar een bos plante? Isse goed voor de cente? 

	Levie: Kadoo, goochem! Het se dat já aan ons verdiend of het se dat néé aan ons verdiend? 

	Salomon: Simon - Maas - hè je gehoord ?We gaan daar voor louw" een bos plante voor mevrouw Roosevelt! Tel uit je winst! 

	Simon: Nou ja - een gesjiewes' van een mens. Sal het een klein bossie zijn! 

	Moos: Hoeveel bomen hadje gedacht, Lewie? Levie: Tsweeduizend bomen.

	Salomon: Tsweeduizend bomen! Benje mesjogge? Ofje een emmer leeggooit! 

	Simon: Tsweeduizend bomen! Over een jaar gaat ze misschien jà asjeweine. Zit je met je dure bos!'

	 

	De tweeduizend bomen werden gereduceerd tot vijfhonderd: tot tweehonderd (veel te veel, vindt Simon: 'Laat Saar met sjabbes een kugel voor d'r bakken, het se wat te naschen') - tot honderd (Moos: 'Stuur d'r een doos gemberbolen!') - tot vijf-en-twintig (Levie: 'De foto mot in de krante!') 

	 

	'Simon: As je mijn vraagt - wie komt er nou hier naar die bomen kijke in Palestrina? Met al die mesjoggene Araben ? Neem nou tsien borne en laat de camera een beetje wiebele! 

	Levie : Wat had jij gedach, Moos? 

	Moos: Weedde jullie veel van je gezond! Overwat salle me tsien goeie borne weggeve as se toch niet kom kijke? Stuur een foto van het bos van Alie en set er op: 'Aan mevrouw Roosevelt, en dat se gesond sal blijve!' 

	Levie: Hèje gehoord? Moossie goochem! 

	Moos: Ja, sake zijn sake!' 

	In de propagandaraad van het hoofdkwartier der NSB vond men al de eerste uitzending (19 oktober '41) van het 'Zondagmiddagcabaret' 'uitstekend'. 'Kameraad van Tol zet dit meestal zeer goed in elkaar', merkte Goedewaagens raadadviseur van der Vegte op na het programma waarin de boven aangehaalde sketch voorkwam. 'Wij moeten dit pousseren. Dit is goed, in alle opzichten ... Algemeen wordt dit politieke cabaret als zeer geslaagd beschouwd.' 'Het staat misschien niet op hoog peil', werd anderhalf jaar later in de propagandaraad der NSB genotuleerd, 'maar 'men' luistert en dat is voldoende.'

	Wanneer 'men' inderdaad geluisterd heeft, kan het effect de Duitsers en NSB'ers slechts welkom geweest zijn, speciaal op het gebied der Jodenvervolging. Hamerde men het er bij de luisteraars in dat Joden niet waard waren dat men een vinger voor hen uitstak, dan verzwakte men de impuls tot het bieden van hulp en dan wakkerde men de graagte aan waarmee duizenden zich mede beijverden bij de plundering en het deporteren der vervolgden.

	★

	Wij willen wel aannemen dat speciaal de commentaren van Max Blokzijl en de programma's van het 'Zondagmiddagcabaret' de vele niet-NSB'ers die voor programmatisch, technisch of administratief werk bij de Nederlandse Omroep in dienst waren, tegen de borst stuitten. Velen hunner zetten desondanks ook op leidende posten hun werk voort. Het ging alles zo geleidelijk - zij pasten zich aan. Ook uit de teksten die door niet-nationaalsocialistische medewerkers geschreven werden, behoefde de Rundfunkbetreuungsstelle slechts hoogst zelden iets te schrappen. Natuurlijk, er werd af en toe door die niet-nationaalsocialisten wel eens iets in de war gestuurd of voorzichtig gesaboteerd, maar dat kwam niet vaak voor: de controle was scherp.

	Wegens verdenking van illegaal werk werden enkele medewerkers eind '41 ontslagen; zij gaven in '42 enige tijd een illegaal blaadje uit waarin zij de druk die door de Rundfunkbetreuungsstelle en die door NSB'ers op het omroepbedrijf uitgeoefend werd, in bijzonderheden beschreven; merkwaardig was het dat dat illegale blaadje zijn belangrijkste inlichtingen van een Rijksduitser kreeg die bij de Rundfunkbetreuungsstelle werkzaam was. Het verdient vermelding dat een steunfondsje dat ten behoeve van deze ontslagenen in het leven geroepen werd, door Herweyer getolereerd werd. Herweyer was wèl een overtuigd nationaalsocialist maar geen scherpslijper. Hij zag zelfs door de vingers dat enkele Joodse medewerkers die recht hadden op wachtgeld (alle Joden waren in de zomer van '41 bij de omroep ontslagen), die wachtgelden op hun onderduikadres uitbetaald kregen. Wil men hier 'goed werk' in zien dat vanuit de omroep verricht is, dan zouden wij ons tegen die kwalificatie niet willen verzetten; wèl tekenen wij er bij aan dat, aldus onze indruk, bij menigeen de neiging om 'goed werk' te doen, samenhing met het besef dat men in een door en door 'fout' bedrijf werkzaam was en dat het raadzaam kon zijn, te verhoeden dat men na de oorlog uitsluitend negatief beoordeeld zou worden. Men knoopte dan een contact met de illegaliteit aan dat eigenlijk niet veel om het lijf had en meende daarna gerechtigd te zijn, zijn kwalijke arbeid voort te zetten.

	Heeft die kwalijke arbeid veel effect gehad? Hoe moeilijk die vraag te beantwoorden valt, onderstreepten wij al in het geval van Max Blokzijl. Van geen enkel programma weten wij met zekerheid, hoeveel luisteraars het telde. Peilingen bij de draadomroep toonden aan dat Blokzijls causerieën en het 'Zondagmiddagcabaret' de grootste luisterdichtheid bezaten: dan was ca. een kwart van de draadomroepaansluitingen in werking; plausibel lijkt het ons dat onder de luisteraars die geen aansluiting op de draadomroep maar een eigen toestel bezaten, het aantal van hen die naar Blokzijl of het 'Zondagmiddagcabaret' luisterden, minder bedroeg dan een kwart, misschien wel veel minder. De luisterdichtheid was dus, door de bank genomen, aan de lage kant - en daar willen wij nog bij opmerken dat menige tegenstander van het Naziregime bij tijd en wijle 'Hilversum' aanzette, eenvoudig om te horen, 'wat voor vuiligheid er nu weer uitgezonden werd' . Waren dat velen? Vermoedelijk niet. En dan zou men toch kunnen stellen dat de Nederlandse Omroep zijn vast publiek, hoe beperkt het ook was, wel degelijk in pro-Duitse zin beïnvloed heeft. 'Het is de vraag', aldus Verkijk, 

	'of er relatief niet meer naar de radio werd geluisterd dan er kranten werden gelezen - en dan bedoel ik dat ten aanzien van politieke of politiek-getinte onderwerpen. Een Nazi-hoofdartikel werd gauwer veronachtzaamd, zo dacht ik, dan een hoorspel waarin dezelfde materie werd verwerkt ... Ik meen dat de politieke invloed van de Nederlandse Omroep gering is geweest, maar beslist niet geringer dan die van welk ander medium ook. '

	Wij zijn geneigd, die opinie te onderschrijven.

	Van Dam en het onderwijs

	Gelijkschakeling van het onderwijs (het hoger onderwijs zullen wij in ons volgende deel behandelen) was de opdracht die prof. van Dam ontving toen hij zich eind november '40 door Seyss-Inquart liet benoemen tot secretarisgeneraal van het 'departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming' ; dat was de nieuwe naam die het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen ontving hetwelk, gelijk reeds gezegd, de sector van de kunsten aan Goedewaagens departement had moeten afstaan.

	Toen Jan van Dam tot secretaris-generaal benoemd werd, bekleedde hij aan de universiteit van Amsterdam de functie van hoogleraar in de oud- Germaanse filologie en de oudere Duitse taal- en letterkunde. Hij was in oktober 1896 in de hoofdstad geboren waar zijn vader een glas- en verfwinkel bezat. Hij doorliep er een vijfjarige hbs, wilde eigenlijk wis- en natuurkunde studeren maar koos onder invloed van zijn leraar-Duits, dr. J. H. Scholte, de Duitse taal en letteren. Intelligent als hij was, behaalde hij vlot de mo-aktes Duits; tegelijkertijd legde hij het staatsexamen-a af en enkele jaren-later beëindigde hij met succes zijn academische studie, ten dele bij Scholte die inmiddels hoogleraar geworden was. In '20 werd van Dam in Bonn tot lector in de Nederlandse taal benoemd. Hij woonde dus in Duitsland in de moeilijke jaren na de Vrede van Versailles; hij ging er zich in sterke mate met het Duitse volk identificeren. Na twee jaar keerde hij naar Amsterdam terug waar hij achtereenvolgens assistent van Scholte werd, promoveerde, en vervolgens eerst tot lector en daarna ('29) tot hoogleraar benoemd werd. Hij was een goed docent die bovendien zeer hulpvaardig was voor zijn studenten.

	In politiek opzicht had hij aanvankelijk op het Derde Rijk veel tegen (hij stemde vóór de oorlog als regelliberaal of vrijzinnig-democratisch en 'was lidmaat van de Waalse kerk), maar die antipathie ging voor sympathie plaats maken; hij werd gevoelig voor de stemmen die betoogden dat Duitsland een toonbeeld van orde was geworden en dat het ook in Nederland tijd werd, zich te bezinnen op een autoritair bestel. Zijn vrouw die een sterke invloed op hem had (hij liet zich graag leiden), stimuleerde hem in die richting, en niet zonder succes. Dat bleek al uit het feit dat van Dam als redactiesecretaris van het aan de Duitse literatuur gewijde tijdschrift De Weegschaal dat in '34 begon te verschijnen, het aantal besprekingen van door Duitse emigranten geschreven boeken systematisch ging omlaag schroeven (in het in I935 verschenen tweede deel van zijn Geschichte der deutschen Literatur voorspelde hij dat die emigranten-literatuur op den duur geheel zou verdwijnen') - bovendien bleef hij, Hitler of geen Hitler, Duitsland regelmatig bezoeken, 'Als je er met de mensen sprak', vertelde hij ons vijftien jaar na de oorlog, 

	'kreeg je de indruk dat het regime veel goeds deed en dat de communisten de baas waren geworden als Hitler niet had gewonnen. Enorm belangrijk was de opheffing van de werkloosheid. Dat kon je ook in Oostenrijk zien. Zomer '37 waren mijn vrouwen ik er - overal misère, en zomer '38, na de Anschluss, had iedereen weer werk. Natuurlijk, de Joodse hoogleraren waren ontslagen maar die kregen toch allemaal een behoorlijk pensioen! Dat er zoveel concentratiekampen waren, was ons volkomen onbekend.'

	Zonder bezwaar, eerder met voldoening, aanvaardde van Dam een benoeming tot corresponderend lid van de Deutsche Akademie en toen in ons land in '37 het weekblad De Waag begon te verschijnen, werd hij er een ijverig lezer van; in Amsterdam behoorde hij ook tot de oprichters en bestuursleden van de 'Waag-kring'.

	Als reservekapitein en compagniescommandant in een artillerieregiment werd hij eind augustus '39 gemobiliseerd. In de eerste maanden van '40 gaf hij zich veel moeite om een gasthoogleraarschap aan de befaamde Amerikaanse Harvard University te mogen aanvaarden, maar de curatoren van de Amsterdamse universiteit (met goedvinden van zijn militaire superieuren had van Dam twee dagen per week zijn werkzaamheden als hoogleraar kunnen voortzetten) weigerden in april '40 hun medewerking daartoe. 'Een maand later kwam de Duitse invasie. Het snelle succes van de Duitse troepen bevestigde het idealiserende beeld dat hij zich van het Derde Rijk was gaan vormen, hij was Hitler ('een genie!', zei hij in de zomer van '40 tegen zijn collega's) oprecht dankbaar voor het feit dat hij niet als krijgsgevangene weggevoerd was. Dat Duitsland de oorlog praktisch al gewonnen had, leed voor hem geen enkele twijfel; evenmin dat hieruit belangrijke wijzigingen zouden voortvloeien. Hij was tot medewerking bereid. In september liet hij zich door waarnemend secretaris-generaal Reinink tot voorzitter benoemen van de commissie die met voorbeeldige spoed alle bij het onderwijs in gebruik zijnde lees- en leerboeken ging zuiveren van anti-Duitse passages; hij had toen ook al reden om te vermoeden dat hem een veel belangrijker functie aangeboden zou worden. In augustus had namelijk zijn Amsterdamse collega Snijder die het Nederlandse onderwijsbestel niet zo goed kende, hem gevraagd, eens op schrift te stellen, hoe men in de 'Nieuwe Orde' dat bestel zou kunnen wijzigen. Van Dam wijdde daar twee memoranda aan waarvan hij het eerste, met een autobiografisch overzicht aangevuld, begin september aan Snijder deed toekomen. Het was alles bijeen een duidelijke sollicitatie.

	In die stukken betoogde van Dam dat alle onderwijs staatsonderwijs moest worden en dat het bijzonder onderwijs dus op den duur diende te verdwijnen; de staat moest de benoeming van alle leerkrachten aan zich trekken; onderwijs moest gegeven worden in een geest van volkseenheid en van nauwe verbondenheid met Duitsland en al op de lagere school diende Duits als leervak ingevoerd te worden.

	Deze denkbeelden waren Snijder uiterst welkom. In die tijd werd mr. van Genechten, leider van het Opvoedersgilde der NSB, sterk door Mussert gepousseerd, maar Snijder zag van Genechten als een heetgebakerde NSB' er die de grootste weerstanden in de onderwijswereld zou wekken en die bovendien gebonden was aan het onderwijsprogram van de NSB dat van de bijzondere scholen wel staatsscholen wilde maken maar toch, althans in eerste instantie, aparte protestantse en katholieke instellingen van onderwijs wilde behouden. Die bezwaren tegen van Genechten werden van harte gedeeld door Seyss-Inquart en door de felle SS' er die onder Wimmer op de sectoren onderwijs en kerken toezicht moest uitoefenen, dr. Heinrich Schwarz. Uiteraard sloot de gemakzuchtige Wimmer zich bij hun opvattingen aan. Deze vergewiste zich er wel van of van Dam inderdaad voornemens was, de kerkelijke invloed bij het onderwijs te breken; toen dat het geval bleek te zijn, kreeg van Dam de functie van secretaris-generaal aangeboden.

	Hij aarzelde.

	Binnen en buiten de universiteit had hij duidelijk gemerkt dat de meeste Nederlanders met het Nazibewind niet veel op hadden - handelde hij dan verstandig met het aanbod te aanvaarden? Dat hij er toe kon bijdragen dat van Genechten niets over het onderwijs te zeggen zou krijgen, wierp veel gewicht bij hem in de schaal. Hij was er van overtuigd dat hij de omschakeling van het onderwijs veel vlotter en soepeler zou kunnen laten verlopen. Niettemin vroeg hij zijn vrienden om raad. De meesten zeiden: niet doen!- een enkeling stimuleerde hem. Dat laatste deed ook zijn leermeester Scholte tegen wie hij hoog was blijven opzien. 'Je moet het aannemen, van Dam', zei Scholte (althans volgens van Dam), 'het is een landsbelang en bovendien een eer voor de Amsterdamse universiteit.'

	De avondbladen van 25 november '40 publiceerden het bericht van van Dams benoeming. 'Ik kan weliswaar niet zeggen dat ik het prettig vind', had hij één of twee dagen eerder aan een goede kennis, de Haagse docent in het Duits dr. D. G. Noordijk, geschreven, '- het werk is moeilijk en veelzijdig en zal wel veel pijnlijks brengen maar het is nodig, en als ik het kan, dan kan ik nuttig werk doen. Ik zal uitsluitend in het belang van Nederland werkzaam zijn.'

	★ 

	'Wat zijn persoon betreft', aldus later de secretaris van het college van secretarissen- generaal over van Dam, 

	'zou ik hem een faux bonhomme willen noemen. Hij was het type van een leraar en in het bijzonder van een leraar in de botanie of in het Duits - vakken die doorgaans door de leerlingen niet geheel au sérieux genomen worden. Doorgaans was hij zeer vriendelijk en goedhartig in zijn optreden en had hij iets statigs over zich, toch kon hij iets onverwacht scherps en soms zelfs iets zuurs hebben, zoals deze veelal getergde onderwijzers het ook hebben. Tijdens een van de vergaderingen zei hij terloops dat zijn bijnaam 'Piet Pudding' was en ik kan mij, 's mans souplesse in aanmerking nemende, geen betere benaming voorstellen.'

	Op zijn ambtgenoten maakte van Dam de indruk van een helaas pro- Duitse, maar overigens fatsoenlijke, 'nette' man, 'een beste, brave, goeje vent', zei Frederiks ons eens." 'Prachtig dat u geen NSB'er bent' - met die woorden werd van Dam door Snouck Hurgronje, de voorzitter van het college, begroet. Het maakte op de 'oude' secretarissen-generaal een gunstige indruk dat van Dam (ook Goedewaagen trouwens) in februari '41 bereid was, het in ons vorige deel gememoreerde protest tegen het antisemietische beleid van de bezetter mede te ondertekenen; van Dam won zo al niet de uitgesproken sympathie van zijn ambtgenoten dan toch wel hun vertrouwen. Kwamen later Frederiks, Hirschfeld, Six en Spitzen voor onderling beraad bijeen, dan nodigden zij van Dam mede uit; daarna bracht deze hun bedenkingen tegen bepaalde Duitse voornemens of besluiten menigmaal aan Seyss-Inquart over. 'Hij verried ons nooit', aldus Hirschfeld - 

	'Ik heb hem eens in Den Haag ontmoet, toen zei hij tegen mij: 'Je moet wat voorzichtiger zijn met wat je zegt.' Ik vroeg: 'Wat is er dan?' Hij zei 'Je hebt in de Lange Nieuwstraat dezelfde kapper als ik en je hebt daar gezegd dat Duitsland de oorlog zal verliezen. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. ' '

	Toen hij zijn benoeming aanvaardde, was van Dam, gelijk reeds gezegd, van Duitslands komende overwinning overtuigd. In de herfst van '41  kwamen de eerste twijfels, in '42 ging hij voorzien dat de oorlog wel eens geheel anders kon aflopen. Hij was au fond een zwakke, overdreven vriendelijke, haast serviele figuur, niet vrij van ijdelheid en eerzucht.. en bepaald geen doorzetter - alleen daardoor al ongeschikt om de grondige omwenteling op onderwijsgebied die Seyss-Inquart in de zin had, met kracht te bevorderen. Vaak was hij niet eens op zijn departement aanwezig: zijn hoogleraarstaak te Amsterdam bleef hij namelijk voor de helft vervullen. Geen wonder dat hij spoedig de speelbal van zijn ambtenaren werd. Hij miste zowel de kracht om te forceren wat hij begonnen was als om zich los te maken uit het web waarin hij zich had laten inspinnen. Hij beschouwde de NSB als een ramp voor het land (wij herinneren aan zijn pogingen in mei en juni '41 om een geheel andere groepering op te richten) maar kon toch niet voorkomen dat NSB'ers op zijn departement op vooraanstaande posten de lakens gingen uitdelen. Eind '41 liet hij zich, vermoedelijk door Snijder, overhalen om 'begunstigend lid van de SS' te worden, maar hij legde verder in geen enkel opzicht actieve sympathie voor de SS aan de dag. Kortom: hij zwalkte. Zijn beleid werd dan ook de resultante van de krachten die er op uitgeoefend werden. 'Foute' ambtenaren konden via hem veel bereiken, 'goede' veel voorkomen en zowel tegen de ene als tegen de andere groep bleef van Dam de welwillendheid zelve. Wanneer het er om ging, mensenlevens te redden, was hij menigmaal tot interventie bereid; zijn onberispelijk Duits (eens hoorde hij de ene Duitser tegen de andere zeggen: 'Er spricht auch niederländisch!') kwam hem daarbij te stade. In '44 nam- hij in zijn dienstauto wel eens een vrouwelijke kennis mee van wie hij wist dat ze illegale persoonsbewijzen en bonkaarten bij zich had.

	Uiteraard was dat laatste aan de Sicherheitsdienst niet bekend; die had overigens in een vroeg stadium al scherpe kritiek op hem weergegeven. 'Prof. van Dam wird der Vorwurf gemacht', zo heette het reeds in februari '41 in de 'Meldungen aus den Niederlanden', 'dass er zu weich und gutmütig sei, keine eigene Initiative zeige und bei Widerstand zurückweiche.' Rauter en Schwarz hadden op hem zijn 'weiche Haltung' en zijn 'Rückfälle in falsch verstandene Humanitätsideale' tegen; beiden verzetten zich dan ook met kracht toen inde herfst van '43 van Duitsland uit voorgesteld werd, van Dam een eredoctoraat te verlenen aan de universiteit van Bonn; Seyss-Inquart liet dat doorgaan: de Reichskommissar had in de gevoelige onderwijssector al moeilijkheden genoeg en hij besefte dat ze alleen maar zouden toenemen als hij niet langer over de diensten van van Dam beschikken kon - een symbolische beloning kon er wel af.

	★

	'Wij beleven niet een oorlog', aldus van Dam in de radiotoespraak waarmee hij zich enkele dagen na zijn benoeming aan het Nederlandse volk presenteerde, 

	'maar een omwenteling, een revolutie die aan onze wereld een uiterlijk zal geven dat in vele essentiële dingen afwijkt van dat van de vroegere ... Wij Nederlanders kunnen aan de ontwikkeling van die revolutie niets af of toe doen. Het enige wat wij kunnen en naar mijn overtuiging moeten, is, er voor zorgen dat de gevolgen van deze revolutie voor ons volk, voor onze kinderen, zegenrijk worden. Ik heb het ambt van secretaris-generaal mij genomen in de overtuiging dat het Duitse bestuur dat thans ons land regeert, wenst dat ons onderwijs in strikt Nederlandse zin wordt gegeven en naar behoefte wordt uitgebreid en verbeterd ... Dit is geen tijd voor mopperen en opstandigheid... Wij allen, Nederlanders, moeten ons voorbereiden op een wereld die anders zal zijn dan zij vroeger was en die, naar wij vurig hopen, beter zal worden dan de wereld die in Versailles werd geconstrueerd. Ik doe daarom een beroep op u allen, Nederlanders, om positief te willen zijn en mede te werken aan ons aller toekomst. Nederlanders, het moet - voor Nederland.'

	Het was al 'Nederland' wat de klok sloeg, maar het Nederland dat van Dam voor ogen stond, week inderdaad (het was al gebleken uit de memoranda die hij voor Snijder geschreven had) 'in vele essentiële dingen' van het vroegere Nederland af Wat de bij het onderwijs gebruikte lees- en leermiddelen betrof, was dat 'nieuwe Nederland' zich al gaan aftekenen vóór van Dam zijn functie aanvaardde: de door Reinink samengestelde en door van Dam gepresideerde commissie had vele duizenden schoolboeken op anti-Duitse of anti-nationaalsocialistische passages gecontroleerd en al vóór eind '40 was meegedeeld dat ruim vierhonderd werken uit de circulatie genomen moesten worden en dat men wijzigingen moest aanbrengen in enkele honderden andere. Daartoe werden door de uitgevers 'wijzigingsblaadjes' gedrukt die men in de boeken moest laten inplakken in plaats van of over de 'verboden' pagina's; soms waren het in plaats van blaadjes niet meer dan strookjes. Die zuiveringsarbeid werd in '41 en volgende jaren voortgezet. In de lente van '41 waren bijna elfduizend schoolboeken gecontroleerd en was het aantal verboden boeken van vier- tot zevenhonderd gestegen. Eind '43 had men het tot bijna twaalfduizend gecontroleerde boeken gebracht en toen was ook, van het schooljaar '42- '43 af, het gebruiken van alle door Joodse auteurs geschreven schoolboeken verboden. Er was een gedrukte catalogus verschenen van alle boeken waarvan het gebruik toegestaan was. Uiteraard waren vooral de geschiedenisboekjes vaak slachtoffer geworden van de zuivering; vervangende boekjes waren lang niet altijd leverbaar en het gevolg was dat zich' een noodtoestand' ontwikkelde.! Trouwens, veel uitgevers beijverden zich niet om 'wijzigingsblaadjes' ter beschikking te stellen en veel boekhandelaren hadden geen behoefte, de bij hen voorradige schoolboeken te controleren. Twee jaar na het begin van de zuivering constateerde van Dam, 'dat door de boekhandel nog boeken die van wijzigingsblaadjes moesten worden voorzien, ongewijzigd worden verkocht' - een handelwijze die hij 'zeer onverantwoordelijk' noemde.

	De censuur die op de schoolboeken uitgeoefend werd, schrapte alle passages die, hoe zakelijk juist ook, een anti-Duits sentiment konden opwekken.

	Zo had in een geschiedenisleerboek voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs met betrekking tot het Derde Rijk gestaan: 

	'De regering en de partijmilitie keerden zich nu allereerst tegen de Joden die uit alle openbare ambten werden ontslagen: Joodse zaken werden geboycot, particulieren gedwongen hun joods personeel te ontslaan. Tegenstanders der regering werden gearresteerd, de pers mocht slechts de officiële waarheid verkondigen.' 

	De passage moest verdwijnen.

	Een lijst van jaartallen, behorend bij het algemeen leerplan van de gemeente Den Haag (lager onderwijs), had als laatste feit melding gemaakt van de geboorte van prinses Irene (augustus '39). Dat feit werd geschrapt. Men las nu: 

	'1939 - Tweede wereldoorlog. Duitsland geraakt in oorlog met Polen. Engeland en Frankrijk verklaren de oorlog aan Duitsland.

	1940 - Nederland in de oorlog betrokken en door de Duitse weermacht bezet. De koninklijke familie en de regering vluchten naar Engeland.' 

	Teksten waar de Duitsers aanstoot aan konden nemen, kwamen overigens ook in leermateriaal voor van geheel andere vakken dan geschiedenis. In een leerboek voor de Engelse taal (voor beginners) werd de zin: 'Immediately (invullen: after of behind) the peace the Germans began to prepare themselves for a new war', vervangen door 'Immediately (invullen: after of behind) the shipwreck the sailors were taken to hospital.' Uit een dictee, opgenomen in een taalboekje (lager onderwijs) werd de zin: 'De Duitse legers verwoestten en verbrandden de welvarendste steden en de bloeiendste dorpen van Belgenland', geschrapt. Losse zinnetjes als 'Op Koninginnedag tooit ieder zich met Oranje', moesten doorgehaald of overgeplakt worden. Volksliederen waarin het Oranjehuis genoemd werd of die van Nederlands ons afhankelijkheid gewaagden, verdwenen uit de zangbundels, zo ook bij het protestants bijzonder onderwijs 'Het lied der hope' dat betrekking had op de bekering der Joden.

	In de herfst van '41 werd voorts voor het zevende leerjaar bij het lager onderwijs Duits als leervak ingevoerd (drie uur les per week). Dr. Schwarz had gewenst dat het onderwijs in de Duitse taal al met het derde leerjaar zou beginnen (voor als regel achtjarige kinderen dus), maar dat had van Dam afgewezen. In de zomer van '42 bepaalde hij dat aan het lager onderwijs een  achtste leerjaar toegevoegd moest worden waarbij men aan het Duits meer aandacht kon besteden (vijf uur in plaats van drie). De leerboekjes voor Duits waren intussen pas in de loop van '42 gereedgekomen (bij een nationaalsocialistische uitgeverij uiteraard), in feite kreeg men dus bij het lager onderwijs eerst na de zomervakantie van '42 met Duits als leervak te maken. Van het achtste leerjaar kwam niets terecht (de middelen ontbraken') en bij het zevende dat vóór de oorlog niet verplicht geweest was, bleven nogal wat leerlingen weg. Ook de cursussen die onderwijzers in staat moesten stellen, onderwijs in het Duits te geven, stuitten aanvankelijk op moeilijkheden: :er was geen belangstelling voor. Dat veranderde pas, maar dan ook op slag, toen bepaald werd dat onderwijzers die zulk een cursus volgden of les gaven in Duits, niet als arbeider naar Duitsland gezonden zouden worden.

	Wij vermelden tenslotte in dit verband dat in januari '43 een door prof. de Vries, lid van de Kultuurraad, geschreven boekje, Onze voorouders, als verplicht leerboekje ingevoerd werd bij het openbare middelbaar en voorbereidend- hoger onderwijs alsmede bij de openbare kweekscholen; voor het zevende en achtste leerjaar van het lager onderwijs en bij alle bijzondere scholen werd het gebruik van Onze voorouders facultatief gesteld. De suggestie tot het schrijven was van Generalkommissar Wimmer afkomstig geweest. De Vries had, de voorstelling alsof Germanen steeds in beestenvellen liepen en om hun vrouwen dobbelden, willen corrigeren maar daar bleef het niet bij: zijn boekje had een zo duidelijk Duits-propagandistische inslag dat de besturen van de meeste protestantse scholen weigerden, het als lesmateriaal te aanvaarden; door het Episcopaat werd het gebruik van het boekje bij de katholieke scholen verboden. Trouwens, ook op tal van openbare trok men zich van de verplichting, het boekje als lesmateriaal te gebruiken, niets aan.

	★

	De gelijkschakeling van het onderwijs is mislukt.

	Zij is mislukt doordat de krachten ontbraken om effectieve pressie uit te oefenen op diegenen op wie het in de eerste plaats aankwam: onderwijzers, onderwijzeressen en docenten; van Dams departementale aanschrijvingen belandden van de aanvang af in een milieu waar door leerkrachten en leerlingen fel met de oorlogsgebeurtenissen meegeleefd werd - een milieu dat al op het ogenblik waarop hij, eind november '40, als secretaris- generaal ging fungeren, als uitgesproken anti-Duits en vooral ook als uitgesproken anti-NSB aangeduid kon worden. De jongeren reageerden veelal op alles wat zich in de wereld der ouderen afspeelde, met nog groter heftigheid dan die ouderen. Van Dam kreeg onmiddellijk al reeksen uit NSB-kringen afkomstige klachten voorgelegd die verzameld waren door de Zwolse ex-leraar P. A. van Rossem die, met een speciale opdracht van Seyss-Inquart in zijn zak, reeds vóór van Dams benoeming bezig was, samen met twee collega's, ook NSB'ers, alle gevallen te onderzoeken waar 'orde en rust' bij het onderwijs verstoord zouden zijn. In januari '41 vielen de Sicherheitspolizei enkele schooltassen in handen waaruit 'beledigingen aan het adres van het Duitse staatshoofd' te voorschijn kwamen. Dit leidde er toe dat van Dam schoolhoofden, directeuren en rectoren van onderwijsinstellingen van welke soort ook opdroeg, schoolboeken, schoolagenda's en schooltassen aan een 'voortdurende en onverwachte controle' te onderwerpen, want, schreef hij: 

	'steeds weer zijn er symptomen merkbaar van een destructieve en negativistische geesteshouding die zich uit in het rondvertellen van geruchten en moppen, het lasteren over Duitsers en landgenoten (Winterhulp) en het doorgeven en opschrijven van kinderachtige, ja weerzinwekkende nonsens.'

	Alle leerkrachten moesten met hun handtekening bekrachtigen dat zij van die opdracht kennis genomen hadden en voorkomende gevallen aan de onderwijsinspecties zouden berichten. Wij hebben de indruk dat nagenoeg niemand er voor voelde, zich als spion en denunciant te gaan gedragen. In veel gevallen waren het trouwens de leerkrachten zelf die de 'geruchten en moppen' rondvertelden waar van Dam aanstoot aan nam. En waar zo de geestesgesteldheid was, was het onvermijdelijk dat in de praktijk van de door van Dam opgelegde maatregelen weinig terecht kwam. Hij bezat trouwens de middelen niet om in voldoende mate te controleren of men ze uitvoerde.

	Zo werden op menige school de instructies ten aanzien van de boekenzuivering eenvoudig terzijde gelegd: men bleef de 'oude' lees- en leerboeken gebruiken alsof er niets aan de hand was. Elders voerde men die instructies wèl uit, maar dan gebeurde de vervanging van de oude pagina's door de nieuwe 'met medewerking van en onder hilariteit van de leerlingen." Dat men bepaalde passages en zinnen niet langer gebruiken mocht, vestigde er juist extra de aandacht op. Ook de lessen in het Duits die men, van '42 af, in het zevende en achtste leerjaar ging geven, werden over een breed front gesaboteerd: 'Men voelde', aldus de inspecteur lager onderwijs in het district Arnhem, 'de taal als opgedrongen. Nergens werd ze met animo onderwezen en in bijna de helft van de scholen van de inspectie-Arnhem iseenvoudigweg geen Duits gegeven." 'Altijd stonden', aldus de inspectie-Helmond, 'op het bord enkele woorden en zinnen, steeds dezelfde. Er werden een paar aardige, onschuldige Duitse liederen geleerd. Alles voor het geval van controle." 'Op één school' (inspectie-Apeldoorn) 'heeft men braaf aile uren voor Duits gebruikt om er Engelse les in te geven.'

	Nu moet men hierbij bedenken dat de voorgeschreven lessen in het Duits in een periode begonnen waarin de grote omkeer in de oorlog zich duidelijk was gaan aftekenen. Vóórdien hadden overigens pro-Duitse of NSBelementen al heel wat te klagen gehad over de geest bij het onderwijs! Van Dams oude relatie dr. D. G. Noordijk die in de zomer van '41 als inspecteur voor het onderwijs in algemene dienst aan het departement verbonden werd, ontving in september een brief van de districtsvertegenwoordiger- Breda van het Opvoedersgilde der NSB. 'U schrijft', aldus Noordijk in zijn antwoord, 'dat het hoofd der school valse geruchten verspreidt. Wilt u die noemen, zo veel mogelijk. Met deze mededeling alleen kan ik niets beginnen. Hoe meer u me helpt, hoe liever. Want de toestand, vooral in het zuiden, is verschrikkelijk.'

	Omstreeks die tijd brak de inspecteur lager onderwijs in het district Heerlen, een NSB'er, als volgt de staf over de onderwijzers en onderwijzeressen: 

	'Spontane medewerking aan acties die uitgaan van het departement, behoeft men van hen niet te verwachten ... De wijzewaarop deze leerkrachtendejeugd vaak door het maken van aan- en opmerkingen, door het maken van gebaren en het gebruik van bepaalde woorden in anti-Duitse en anti-nationaal-socialistische zin beïnvloeden, is meestal zo geraffmeerd dat men praktisch geen vat op hen kan krijgen. De jeugd die onder hun leiding staat, is bovendien meestal reeds zodanig beïnvloed dat men bij een in te stellen onderzoek absoluut geen medewerking van haar kant heeft. Worden er bijvoorbeeld in de nabijheid van de school door de jeugd aanplakbiljetten afgescheurd die door de Duitsers of doof de NSB werden aangeplakt, dan zien deze leerkrachten dit zogenaamd niet, doch gaan met een bemoedigende glimlach verder ... In het kort, de invloed die zij op dejeugd hebben, is funest.'

	Bij het lager onderwijs gaven vooral: de vakken aardrijkskunde en geschiedenis aanleiding tot vorming in vaderlandse geest. Kwam bij de aardrijkskunde Duitsland aan de orde, dan werden de vooroorlogse grenzen opgesomd. Toen begin '41 op een school in Wageningen een leerlingetje uit een NSB-gezin daarbij opmerkte' dat Danzig toch Duits was', zei de onderwijzer: 'Daar hebben wij niets mee te maken, wij leren het zoals het in het boekje staar.' Bij het vak geschiedenis werd door de jongens en meisjes met spanning geluisterd naar verhalen uit de Tachtigjarige Oorlog of uit de Franse Tijd; 'ook al streefde de onderwijzer in schijn naar een 'neutrale' behandeling, hun glinsterende ogen en rake opmerkingen gaven overduidelijk te kennen wat er in hun gemoed omging ... De leerlingen transponeerden heel duidelijk de Patriottentijd in de NSB-tijd ... Nooit werden Rusland, Noord-Afrika, Italië en Frankrijk' (de gebieden waar gestreden werd) 'met zoveel animo onderwezen en geleerd als tijdens de bezetting. Maar ook bij het vak tekenen konden vreemde dingen gebeuren. Begin maart '43 vloog een eskader Amerikaanse bommenwerpers over Kampen: 

	'Er mocht even voor de ramen gekeken worden, 't gejuich ... werd in de kiem gesmoord en het tekenuurtje voortgezet. Maar toen meester even langs de rijen wandelde ... , bleek dat een knaap het gegeven tekenvoorbeeld in de steek had gelaten en op eigen houtje een tekening aan het vervaardigen was. Drie figuurtjes sierden alreeds het papier. Een vrouwenfiguur met kroon, blijkbaar de koningin, ademde de woorden: 'Hitler moet dood', een poppetje bungelend aan een galg riep op dezelfde manier: 'Ik stik', en een derde hard weglopend mannetje prijkte met het onderschrift: 'Dit is een mof.'

	Niet anders was het bij het voortgezet onderwijs. Wij geven enkele voorbeelden. Begin '42 kreeg een leraar van de middelbaar technische school te Haarlem moeilijkheden naar aanleiding van een gesprek over de mythische figuur van de 'Vliegende Hollander': 'een van de jongelui zei dat deze geen Hollander was, doch een Duitser. 'Dit is zeer goed mogelijk', zei de leraar, 'want het was een schoft.' ' Op het Nederlands Lyceum in Den Haag viel 'een ware ovatie' aan een wiskundeleraar ten deel 'die bij het elimineren van de term 6¼ uit een veelterm uit zuiver wiskundige gronden uitriep: 'Ja jongens, die zes-en-een-kwart moet weg!' ' In april '41 hield op het Hervormd Lyceum te Amsterdam (rector Smit, lid van de NSB, inmiddels wethouder geworden, was' door een waarnemer opgevolgd) een meisje een voordracht over 'Amsterdam'; 'de Joden zijn hardwerkende mensen', zei zij o.m., 'en het zou heel jammer voor Amsterdam zijn als de Joden hier weg moesten want zij hebben hier de welvaart gebracht.' Een van van Rossems helpers eiste een nauwgezet onderzoek. De waarnemend rector antwoordde dat de voordracht 'een vrije vertaling van een stuk uit een boek' was, geweest, 'de leraar kende dit niet en de genoemde zinnen zijn op dat ogenblik niet voldoende tot hem doorgedrongen' - 'onbegrijpelijk voor een leraar in de Nederlandse taal!' werd door van Rossems helper bij die passage aangetekend, en (niet ten onrechte): 'het geheel is een sabotage, anders niet!' In Rotterdam maakte de politie in de herfst van '41 proces-verbaal op van een verklaring van een zestienjarige hbs-leerling, uit een NSB-gezin afkomstig, die, met zijn klas, van zijn leraar L. J. Rogier een dictee-Nederlands had moeten maken: 'De historie van de Lutine'; er stond in dat dit Engelse schip, dat een grote hoeveelheid goud en zilver, bestemd voor Hamburgse bankiers, aan boord had alsmede soldij voor de Engelse troepen die op Texel geland waren, in de herfst van 1799 bij Terschelling vergaan was; nadien was het 'de brave Tommies' op Texel onmogelijk, hun schulden te voldoen en de Hamburgse bankiers 'konden naar hun goud fluiten.' 'Tijdens dit dictee hetwelk Rogier ons dicteerde, maakte hij', aldus de leerling, 

	'de opmerking: 'Tommies moet met een hoofdletter, want fatsoenlijke eigennamen hebben altijd een hoofdletter.' Op dit gezegde ging er een luid gelach in de klas op. Toen wij aan het gedeelte van het dictee, de inhoud der 'Lutine', toe waren, zei Rogier: 'Het is maar goed dat die vijftien miljoen gulden van de 'Lutine' nu niet boven water gehaald wordt, want dan zou het toch maar binnen een halve dag opgesoupeerd zijn.' ... Ook op dit gezegde ging er wederom een luid gelach in de klas op. Nadat wij het gedeelte van het dictee opgeschreven hadden waarin de 'Lutine' met inhoud was vergaan, zei Rogier: 'De Duitse bankiers konden naar hun goud fluiten en nu fluiten ze er nog naar.' Op dit gezegde ging er wederom zo'n luid gelach in de klas op dat er een buitengewoon vrolijke stemming heerste ... De volgende dag hadden wij les in het lezen van Rogier. Dit ging over: 'De oorlog van Napoleon die Europa wilde veroveren en dat hem niet gelukte.' Tijdens het lezen van dit stuk door ons zei Rogier: 'Het gebeurt niet gauw dat het Brits imperium uitgehongerd kan worden.' (Enkele weken later) hadden wij ... ook weer leesles bij Rogier. Wij moesten om beurten een couplet lezen over 'Het land van Kokanje'. Dit ging hoofdzakelijk over koning Willem II ... Rogier zei dat koning Willem II zo slecht Hollands sprak omdat hij op eenjarige leeftijd naar Engeland gegaan was om daar te worden opgevoed. 'Maar hij is teruggekomen. Nu zijn ze ook naar Engeland gegaan en nu komen ze ook terug.' Op het woordje 'ook' legde hij speciaal de nadruk. Op dit laatste gezegde ging er een zeer luid gelach op in de klas.' 

	Rogier, die bij de politie geroepen en twee dagen vastgehouden werd, wist zich enkele uitlatingen niet meer 'met zekerheid te herinneren', andere had hij 'helemaal niet met een speciale bedoeling gezegd' - hij kwam er met een berisping af.

	Natuurlijk mag men het beeld dat uit deze voorbeelden met betrekking tot het lager en het voortgezet onderwijs oprijst, niet generaliseren. Er zijn stellig onder de zestigduizend leerkrachten bij het lager, middelbaar, voorbereidend- hoger en nijverheidsonderwijs velen geweest die zich, ook als zij voor denunciatie niet bevreesd hoefden te zijn, passief gedroegen en wij nemen aan dat er, in het algemeen gesproken, in '41 en latere jaren heel wat meer 'steken onder water' gegeven zijn aan de bezetter en aan de NSB dan in '40. Daargelaten evenwel hoe ver men durfde gaan (er werden maar weinigen ontslagen), waren op nagenoeg alle scholen leerkrachten en leerlingen, beïnvloed door de algemene ontwikkeling der publieke opinie, er van eind '40 af van overtuigd dat Duitsland de oorlog zou verliezen; Mussert zag men er van meet af aan als een landverrader.

	Uiteraard waren de verhoudingen gecompliceerder wanneer NSB'ers als leerkrachten of als leiders van onderwijsinstellingen optraden of wanneer in bepaalde klassen leerlingen uit NSB-gezinnen aanwezig waren. Dat leidde, niet steeds maar toch wel veelvuldig, tot voorzichtigheid: voorzichtigheid in onderlinge gesprekken en tijdens de lessen. Het percentage NSB'ers op de scholen was evenwel niet groot, zeker niet groter dan de anderhalf procent die de NSB'ers vormden op het totaal aantal volwassen Nederlanders. Op de lagere scholen werd het nog lager doordat, zoals wij al vermeldden, ongeveer een zevende van de kinderen uit NSB-gezinnen het onderwijs aan de Deutsche Schulen ging volgen. Bij het lager onderwijs waren leerkrachten die zich bij de NSB aangesloten hadden, zeer schaars, met name in het zuiden des lands waar men niet meer dan één lid van de NSB vond op elke twee- tot driehonderd onderwijzers en onderwijzeressen. Het is onze indruk dat er bij het voortgezet onderwijs meer docenten waren die zich bij de NSB aangesloten hadden, maar ook hier vormden zij toch slechts een zeer kleine minderheid.

	Kinderen die uit NSB-gezinnen afkomstig waren, kregen spoedig op school veel te verduren. Natuurlijk kon men het in redelijkheid die kinderen niet kwalijk nemen indien zij door de politieke overtuiging van hun vader of moeder beïnvloed werden, maar met die overweging werd vooral door de andersgezinde jongeren vaak: geen rekening gehouden. Met name bij het voortgezet onderwijs getuigden in '40-'41 grote groepen leerlingen vanuit hun anti-NSB-gezindheid van sympathie voor de Nederlandse Unie; zij en anderen tooiden zich met insignes en speldjes - werd het ene verboden, dan koos men een ander en de kinderen uit NSB-gezinnen werden spoedig het slachtoffer van collectieve plagerijen. Die kinderen gaven de klachten aan hun ouders door, de inspecteurs van het onderwijs werden er veelal in gemengd - 'en dan, zo constateerde begin '42 de enige hoofdinspecteur die NSB' er was (G. F. Vlekke, in het zuiden des lands - hij was sinds kort in functie), gebeurde er verder niets. 'Onder de ogen van het personeel', zo rapporteerde hij, 

	'zowel in de klassen als op de speelplaats, zowel bij het ingaan van de school als bij het verlaten daarvan, ontzien op heel wat scholen de leerlingen zich niet, de enkele schoolmakkertjes wier vaders nationaalsocialist zijn, te beschimpen, uit te schelden, te slaan, de kleren te bederven, te spuwen en wat dies meer zij. In de klassen en op de speelplaats worden deze kinderen geïsoleerd en genegeerd. Het onderwijzend personeel maakt zich tegenover de ouders die zich daarover komen beklagen, af met de opmerking dat zij daar nooit iets van zien of dat het buiten de school gebeurt.'

	Deze verhoudingen werden verscherpt wanneer (en dat gebeurde menigmaal, men denke aan wat Rogier overkwam) leerlingen of hun ouders naar de politie of naar andere autoriteiten liepen om hun beklag te doen over uitlatingen die tijdens de lessen gedaan waren of over gedragingen van docenten en leerlingen. Talloze van dergelijke klachten kwamen bij het departement terecht waar zij bij de inspecteur voor het onderwijs in algemene dienst, Noordijk, op tafel belandden. Deze, sympathiserend lid van de NSB en begunstigend lid van de SS, was, al zag ook hij menigmaal iets door de vingers, toch een aanzienlijk fellere figuur dan van Dam die, doordat zijn streven er op gericht was, de 'rust' bij het onderwijs zoveel mogelijk te bevorderen (een 'rust' die hij met zijn eigen maatregelen juist verstoorde), als regel geneigd was tot onduidelijke compromissen. Maar Noordijk kon tenslotte niet elke klacht persoonlijk onderzoeken. Hij was in hoge mate afhankelijk van de inspecteurs van het lager en van het voortgezet onderwijs en dezen hadden over het algemeen geen enkele behoefte, aan van Dam en Noordijk diensten te bewijzen - evenmin trouwens aan de NSB' er W. Terpstra, die in de herfst van '41 van inspecteur lager onderwijs te Utrecht bevorderd werd tot chef van de belangrijke afdeling lager onderwijs ten departemente.

	Het trio van Dam-Noordijk-Terpstra was het, alle onderlinge tegenstellingen ten spijt (Noordijk wilde als regel verder gaan dan van Dam en Terpstra weer verder dan Noordijk), spoedig hierover eens dat de gelijkschakeling van het onderwijs in de eerste plaats aangepakt moest worden op het niveau van de inspectie. Hun aandacht concentreerde zich daarbij op het lager onderwijs. Gelijk reeds vermeld, werd van de drie hoofdinspecteurs één vervangen door een NSB'er: G. F. Vlekke, een hoofdonderwijzer uit Amsterdam, al voor de oorlog bekend als een prominent spreker van de NSB. Hij wekte bij zijn inspecteurs sterke weerstanden toen hij bij zijn ambtsaanvaarding eiste dat zij hem zouden helpen bij de bestrijding van alle tegen de bezetter en tegen de NSB gerichte gedragingen: 'Ik zal die kanker in de scholen voorkomen', zei Vlekke bij die gelegenheid. 'Ik zal de saboteurs en verpesters van mijn volk uitschakelen. Dat acht ik mij een gewetensplicht. Inspecteurs die zulke gedragingen zullen toelaten, tolereer ik niet. Zij moeten eruit!

	Achter die verwijdering gingen Noordijk en Terpstra begin '42 spoed zetten. Er werd van de inspecteurs, voorzover zij geen NSB' er waren (enkele waren al vervangen), geëist dat zij zouden verklaren hoe zij tegenover instellingen als de Winterhulp en de Jeugdstorm stonden. De inspecteur in het district-Zaandam, die geweigerd had, zijn antwoorden op schrift te stellen, kreeg tenslotte van Noordijk 'een college in de geschiedenis van het Huis van Oranje' dat besloten werd met 'een vergelijking van de vlucht van stadhouder Willem V in 1795 en die van koningin Wilhelmina in mei 1940 en dat', aldus de inspecteur, 'culmineerde in de woorden: 'Het volk zegt: .dat wijf zet hier geen poot meer aan wal, en met die opvatting zullen wij als ambtenaren rekening hebben te houden.' ' Inderdaad was in '44 ongeveer de helft van de inspecteurs lager onderwijs NSB' er. Enkelen hunner maakten het de leerkrachten in hun inspectie bijzonder moeilijk, anderen dreigden veel maar deden niets, nog anderen, zich machteloos voelend tegen het gesloten afweerfront van ouders, leerlingen en leerkrachten, lieten de zaken geheel op hun beloop. Toen bijvoorbeeld in het district-Den Haag op een der lagere scholen de NSB-inspecteur met zijn NSB-speldje op een school bezocht, 'moest', aldus het schoolhoofd, 

	'een jongen uit het vijfde leerjaar juist de passage lezen uit van der Hulst: Van Hollandse jongens in de Franse Tijd, waarin voorkomt dat onze soldaten: 'Oranje boven!' riepen. De snaak hield vóór deze uitroep even op en keek eerst vragend naar de onderwijzer met een knikje in de richting van de speldjesman. Na meesters bevel 'doorlezen' kwam er met verheffing van stem uit: 'Oranje boven!', met als gevolg een onderdrukte reactie van de klas en een stalen gezicht van de driehoekjesdrager ' - 

	die ook verder niets van zich liet horen.

	Bijzonder onderwijs: het eerste treffen

	In het Nederland dat Seyss-Inquart voor de geest stond, was voor bijzonder onderwijs geen plaats. Het was hem als rechtgeaard nationaalsocialist een onduldbare gedachte dat bij alle vormen van onderwijs die het door hem bestuurde land kende, de vorming van de jeugd voor een aanzienlijk deel in handen was van verenigingen en stichtingen die van protestantse c.q. katholieke beginselen uitgingen en waarop dus de kerkgenootschappen een belangrijke, ja een bepalende invloed hadden. Dr. Heinrich Schwarz, hoofd van de Hauptabteilung Erziehung und Kirchen van Wimmers Generalkommissariat, zal binnen het Reichskommissariat wel niet de enige geweest zijn die in de zomer van '40 met verbazing constateerde, niet alleen dat dat bijzonder onderwijs zich sterk ontwikkeld had, maar vooral ook dat het, met uitzondering van het hoger onderwijs, praktisch geheel door de staat bekostigd werd. En op de benoeming van de onderwijskrachten alsmede op de keuze van de leermiddelen bij dat bijzonder onderwijs had die staat geen enkele invloed! 'Der konfessionellen Frage', schreef Schwarz in augustus '40 aan een relatie in Duitsland, 'begegnet man in Schulen und Hochschulen überall. Dort etwas voran zu kommen wird zunächst das dringlichste sein, ehe man an die kirchlichen Dinge selbst herangeht' - anders gezegd: aan de gelijkschakeling van de kerken moest die van het bijzonder onderwijs voorafgaan. Dat was ook logisch en in overeenstemming met Hitlers richtlijnen: de kerken moesten, zolang de oorlog duurde, ontzien worden, maar de hervorming van het onderwijs aan de jeugd ('wie de jeugd heeft, heeft de toekomst') kon geen uitstellijden. Nog bijna twee jaar later noemde Schwarz de 'Liquidierung dieser konfessionellen Machtstellung' (bij het onderwijs) 'die jede Wendung zum Nationalsozialismus und zu Deutschland verhindert', 'unser wichtigstes Ziel', en die liquidatie moest, meende hij toen, voltrokken worden nog voor de NSB die hij voor confessioneel gebonden hield, de werkelijke macht in handen zou krijgen.

	Schwarz overschatte die confessionele bindingen van de NSB. Zeker, in het onderwijsprogram dat Mussert vóór de oorlog had laten ontwerpen, was sprake van protestantse en katholieke onderwijsinstellingen, maar die zouden toch in zijn visie hun grondwettelijk gewaarborgde onafhankelijkheid dienen te verliezen: zij moesten ondergeschikt gemaakt worden aan de nationaalsocialistische staat en op alle scholen moest de vorming een nationaalsocialistische inslag krijgen. Mussert had evenwel meer kennis van Nederland dan Schwarz. Schwarz had nooit van de Schoolstrijd gehoord. Mussert, stammend uit een onderwijzersgezin, besefte dat die zaak niet zo eenvoudig lag en dat de gelijkschakeling van het bijzonder onderwijs beter in verschillende stadia kon verlopen. Maar men moest er in elk geval wel een begin mee maken, en spoedig.

	In de zomer en herfst van '40 waren Schwarz en Mussert niet de enigen die haast hadden. Tot de NSB'ers voor wie datzelfde gold, behoorden dr. H. W. van der Vaart Smit die het onderwijsprogram der NSB in '38 op schrift gesteld had, alsmede twee andere NSB'ers die wij al noemden: hoofdonderwijzer Vlekke en inspecteur Terpstra. Op 22 september '40, elf dagen na de dag waarop van Genechten in het publiek uitgeroepen had: 'Wij zullen de macht overnemen!' en op dezelfde zondag waarop Mussert naar Berlijn vertrok om Hitlers leiderschap, zij het nog zonder eed van trouw, te erkennen, kwamen van der Vaart Smit, Terpstra en Vlekke ten huize van eerstgenoemde bijeen. Zij concludeerden er dat om te beginnen het lager onderwijs aangepakt moest worden: alle lagere scholen moesten in drie 'corporaties' samengevoegd worden: een' algemeen Christelijke', een katholieke en een protestantse; die drie corporaties zouden de richtlijnen van het departement dienen te volgen. Mussert gaf hier zijn zegen aan en van der Vaart Smit toog naar Schwarz die evenwel het 'drie-zuilen-stelsel' principieel verwierp en op wie van der Vaart Smit, lid van een zich als christelijk voordoende groepering binnen de NSB (wij komen er nog op terug), met zijn denkbeelden een bar ongunstige indruk maakte: drie onderwijscorporaties waarvan twee zich als confessioneel aanduidden en de derde 'algemeen Christelijk' zou heten? Geen sprake van! En nu mocht van der Vaart Smit wel betogen dat hij uiteindelijk die confessionele corporaties wilde opheffen - Schwarz vertrouwde hem niet. Het denkbeeld dat de drie corpóraties alleen maar een middel waren om, langs een omweg en dus met minder weerstanden, de eenheidsschool te bereiken, werd overigens in die tijd niet alleen door van der Vaart Smit verkondigd. De oprichter van De Waag, Wigersma, ook al een tegenstander van alle bijzonder onderwijs, kreeg eind oktober van de propagandaleider van de NSB, Voorhoeve, te horen dat het desbetreffende punt in het onderwijsprogram der NSB 'was bedoeld om politieke winst te maken, maar dat men er zich niet aan zou houden.'

	Musserts denkbeelden over de drie 'corporaties' droegen er toe bij dat Seyss-Inquart de leiding van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming niet aan een NSB'er wilde toevertrouwen, maar die denkbeelden vormden zeker niet de enige factor: een NSB'er zou al door het enkele feit dat hij NSB'er was, te veel weerstanden wekken. Van Dam, pro-Duits, was voor de Reichskommissar veel acceptabeler; bovendien had van Dam op schrift gesteld dat ook hij op den duur aan alle bijzonder onderwijs een einde wilde maken. Schwarz was, meende Seyss-Inquart, te onbesuisd: een zo belangrijke ingreep als de liquidatie van het bijzonder onderwijs moest langzaam, stap voor stap, voltrokken worden.

	Uiteraard was Mussert hogelijk ontsticht wegens het feit dat aan zijn plannen geen serieuze aandacht besteed was en dat de leiding van het departement waaronder het gehele onderwijs ressorteerde, aan een niet-NSB' er toevertrouwd was. Hij nam het van Dam in hoge mate kwalijk dat deze. op Seyss-Inquarts uitnodiging ingegaan was. Hij blééf het van Dam kwalijk nemen dat deze bovendien voortdurend elke publieke associatie met de NSB weigerde. Hun onderlinge verhouding werd van jaar tot jaar slechter.

	Van Dam besefte namelijk heel wel dat Seyss-Inquart de NSB bij uitstek op het onderwijs geen beslissende invloed wilde geven. 'Goede' ambtenaren op zijn departement, met name mr. A. L. de Block die van de herfst van '41 af als chef van zijn kabinet ging optreden, stimuleerden hem, tegen de NSB 'de poot stijf te houden'. Toen iets later in '41 de chef lager onderwijs, J. H. Wesselings, een verklaard tegenstander van alle aantasting van het bijzonder onderwijs, ontslag nam, kon van Dam niet voorkomen dat Musserts zwager Terpstra Wesselings' opvolger werd, maar hij deed wel zijn uiterste best, Terpstra aan banden te leggen waartoe hij bij tijd en wijle ook Noordijk inschakelde, wiens bevoegdheden ('inspecteur van het onderwijs in algemene dienst') rijkelijk onduidelijk waren. Meer en meer ging men in NSB-kringen van Dam verantwoordelijk stellen voor wat in feite Seyss-Inquarts beleid was: de NSB op een afstand houden. Vooral de onbeheerste van Genechten, leider van het Opvoedersgilde der NSB, ergerde zich groen en geel aan van Dams talmen en aan zijn zigzag beleid. In opdracht van Mussert verbood de secretaris van dat gilde begin '42 alle leden, uit handen van van Dam een benoeming of bevordering te aanvaarden. Van Dam deed zijn beklag bij de Duitsers en de Sicherheitspolizei was er als de kippen bij om de secretaris van het Opvoedersgilde te arresteren: deze zat acht uur vast tot van Genechten hem met een beroep op Musserts opdracht vrij kreeg. Het incident maakte de relaties tussen van Dam en Mussert nog slechter dan ze al waren. In de herfst van '43 placht de staf van de Secretarie van Staat der NSB van Dam als 'Staatsfeind Nr. 1' aan te duiden; Mussert ondernam in die tijd persoonlijk minstens twee pogingen bij Seyss-Inquart om een einde te maken aan 'de onhoudbare toestand op het departement van onderwijs wegens de onmogelijke houding van van Dam - de Reichskommissar liet hem praten.

	★

	Van het midden van de negentiende eeuw tot 1920, ruim twee generaties lang dus, was de Schoolstrijd een bepalend element geweest in de Nederlandse binnenlandse politiek. Onder koning Willem I gold nog de schoolwet van 1806 die geëist had dat het onderwijs dusdanig ingericht moest worden, 'dat onder het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zelve opgeleid worden tot alle maatschappelijke en christelijke deugden.' Dat 'christelijk' was niet dogmatisch bedoeld en er werd bij het onderwijs dan ook als regel geen bijbelles gegeven. Voor de mannen van het Réveil en vooral voor die van de 'Afscheiding' (1834) waaruit later, voorzover zij niet emigreerden, de christelijke gereformeerden voortkwamen, was dat neutrale, godsdienstloze onderwijs onaanvaardbaar. Groen van Prinsterer wilde alle openbare scholen splitsen in protestantse, katholieke en joodse. Dat werd door de liberalen afgewezen - met felheid door diegenen onder hen die van mening waren dat de godsdienst gedoemd, ja bezig was te bezwijken onder de slagen die 'de moderne wetenschap' hem toebracht. Godsdienstig gekleurd lager onderwijs zagen dergelijke liberalen als een terugval in 'de donkere Middeleeuwen'. Tegen Thorbeckes wil dreven zij door, dat in de Grondwet van 1848 de bepaling opgenomen werd dat 'overal in het rijk van overheidswege voldoend lager onderwijs' zou worden gegeven; 'overal' zou dus het openbare, door de staat, d.w.z. door de belastingbetalers bekostigde onderwijs met het onderwijs waar anderen eventueel voor zouden zorgen, moeten kunnen concurreren. Gelovigen mochten wel eigen 'bijzondere' scholen oprichten, maar zij dienden zelf voor de financiën te zorgen. Aldus geschiedde. Tien- ja honderdduizenden namen dat offer op zich. Met guldens, maar vaak ook met dubbeltjes en centen werden de bedragen bijeengebracht, nodig om scholen te bouwen en in te richten en om hun verdere exploitatie te bekostigen; daarbij namen de leerkrachten genoegen met een uitermate lage bezoldiging. Niet alleen in protestantse maar ook in katholieke kring ontstonden die bijzondere scholen, in katholieke met name nadat de paus (1864) en de Nederlandse bisschoppen (1868) zich tegen het neutrale, godsdienstloze onderwijs uitgesproken hadden.

	Het lag voor de hand dat de katholieken en Kuypers Antirevolutionairen elkaar tenslotte op het punt van het onderwijs zouden vinden. Samen gingen zij strijd voeren voor de subsidiëring der bijzondere scholen. Met behulp van het censuskiesrecht wist de liberale stroming die subsidiëring jarenlang tegen te houden. Het land telde in 1878 slechts zeventigduizend kiezers - maar in datzelfde jaar zetten meer dan driehonderdduizend protestanten hun handtekening onder een groot volkspetitionnement dat om steun vroeg voor 'scholen met de bijbel'. Pas nadat het kiesrecht uitgebreid was, kwam de eerste bescheiden subsidieregeling (30% van de bouwkosten) in 1889 tot stand en hiermee was, constateert de Pater terecht, 'een nieuw rechtsbeginsel ingevoerd dat op de duur wel moest leiden tot financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.' Toch liet die gelijkstelling nog meer dan dertig jaar op zich wachten; zij kreeg pas vorm in de lager-onderwijs-wet van 1920 die bepaalde dat het bijzonder lager onderwijs (voor het middelbaar en voorbereidend-hoger onderwijs werd enige tijd later een overeenkomstige regeling getroffen) op eenzelfde wijze gefinancierd zou worden als het openbaar onderwijs. Twintig jaar later, in 1940, ontving ongeveer twee-derde van alle leerlingen lager onderwijs op bijzondere scholen, d.w.z. onderwijs op protestantse of katholieke grondslag.

	Men moet niet de kracht van overtuiging onderschatten waarmee die Schoolstrijd tientallen jaren lang gevoerd was - door de protestanten, dunkt ons, heftiger nog en met nog sterker persoonlijke inzet dan door de katholieken. Eenvoudige katholieken volgden hun pastoor en hun bisschop; door de meeste protestanten werd de eigen verantwoordelijkheid dieper beseft. De protestanten hadden de strijd ook vroeger aangebonden dan de katholieken en zij hadden hem in een milieu gevoerd waarin de liberalen sterker waren. Intussen was het door beiden, katholieken èn protestanten, als grof onrecht gevoeld, ja als een aantasting van hetgeen het geloof voorschreef, dat niet de ouders zèlf zouden bepalen welk onderwijs hun kinderen zouden ontvangen.

	De bijzondere scholen gingen als regel van verenigingen uit welker besturen verantwoordelijk waren voor de aanstelling C.q. het ontslag van het personeel en voor de keuze der leermiddelen. Daarin waren die besturen geheel vrij. In de katholieke wereld waar die schoolbesturen vaak samenvielen met de kerkbesturen (een en ander binnen de parochies met overheersende invloed van de pastoors), waren de scholen gegroepeerd naar de verschillende diocesen die elk het werkterrein waren van bisschoppelijke inspecteurs. Schoolbesturen en inspecteurs kregen sinds de jaren '20 aanwijzingen van een landelijk bureau: het Rooms-Katholiek Centraal Bureau voor Opvoeding en Onderwijs waarvan in '40 mgr. Th. J. F. Verhoeven directeur was. Mgr. Verhoeven was een studievriend van aartsbisschop de Jong; hij was diens naaste adviseur in onderwijszaken - en een plooibaar man, veel inschikkelijker dan de aartsbisschop. Onze lezer herinnert zich misschien dat Verhoeven een van de twee auteurs was van een voor mgr. de Jong opgesteld concept-rondschrijven waarin na Seyss-Inquarts installatietoespraak (29 mei '40) alle katholieken een tegemoetkomende houding jegens de bezetter aangeraden werd, en dat mgr. de Jong geërgerd ('Ik wil geen tweede Innitzer zijn') het concept niet eens ten einde had willen lezen.

	In de protestantse wereld was de organisatie veel minder overzichtelijk dan in de katholieke. Hierin kwamen de stromingen en tegenstromingen tot uiting die in de negentiende eeuw bij de protestanten nieuwe verdeeldheid gewekt hadden. De voorstanders van het protestants lager onderwijs waren tenslotte in twee landelijke organisaties gegroepeerd: de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (1860) en het Gereformeerd schoolverband (1906); die tweede vereniging werkte nauw samen met de in 1892 opgerichte Gereformeerde Kerken. Naast die twee verenigingen was de organisatie die het grote volkspetitionnement van 1878 op touw gezet had, de Unie 'Een school met de bijbel', blijven bestaan. Er waren dus drie organisaties van voorstanders van het protestants bijzonder onderwijs. Daarnaast waren er twee organisaties van schoolbesturen en twee van leerkrachten. De meeste schoolverenigingen, ca. 1.200, hervormde zowel als gereformeerde, waren aangesloten bij de Schoolraad voor de scholen met de bijbel, maar toen deze Schoolraad in 1890 opgericht was, werd door een deel der hervormden samenwerking met de 'Dolerenden' (van 1892 af: Gereformeerde Kerken) afgewezen; die van de orthodoxie afkerige hervormden hadden, eveneens in 1890, de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs opgericht, waarbij in '40 een kleine 600 hervormde scholen aangesloten waren. En wat de leerkrachten betreft; zij hadden in 1854' de Vereniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de Overzeese Gewesten opgericht maar daarvan had zich kort voor de eeuwwisseling om sociale redenen (men vond dat de Vereniging niet voldoende voor de belangen der leerkrachten opkwam) de Unie van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland losgemaakt.

	Een teveel aan namen? Wij kunnen het niet helpen. En hun opsomming leek ons van wezenlijk belang want de lezer dient te beseffen dat de protestantse organisaties die de strijd met de Duitse bezetter aanbonden, waarlijk geworteld waren, diep geworteld, in protestants Nederland. Zeker, men had in '20 de overwinning behaald maar dat nam niet weg dat in '40 in de meeste protestantse gezinnen de herinnering leefde aan de offers die men voor de vorming en instandhouding van het bijzonder onderwijs gebracht had - offers voor, zo voelde men het, een heilige zaak. De lezer krijgt overigens in ons verder relaas in hoofdzaak met slechts twee namen te maken, nl. met die van de overkoepelende organisaties die, al waren zij ook gescheiden, nauw samenwerkten: d~ Schoolraad en de Vereniging voor. Christelijk Volksonderwijs.

	De Schoolraad telde negenentwintig leden, waaruit een dagelijks bestuur, een moderamen, gevormd was; de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs had een bestuur van dertien leden, ook met een moderamen. Voorzitter van de Schoolraad en van zijn moderamen was bij het begin van de bezetting een predikant uit de Achterhoek, ds. J. Barbas; voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs, en ook van haar moderamen, was de Groninger theoloog prof dr. W. J. Aalders. Beide organisaties hadden in Den Haag een eigen bureau, te vergelijken met het bureau van mgr. Verhoeven. De leiding van deze bureaus berustte respectievelijk bij mr. J. J. Hangelbroek (die tevens secretaris van de Schoolraad was) en mr. A. Evenhuis.

	Met name in protestantse kringen werd al in de zomer van '40 beseft dat het onder de nieuwe verhoudingen tot een gevaarlijk gelijkschakelingsstreven kon komen. Dat tekende zich het eerst af in de sector van de onderwijzersverenigingen. Het was daar uitvloeisel van het beleid van secretarisgeneraal van Poelje die, zoals wij in ons vorige deel beschreven, op tal van terreinen trachtte, de bestaande levensbeschouwelijk gescheiden organisaties tot federatieve of nog verder gaande samensmelting te bewegen. Van Poelje was overigens al gearresteerd toen, na een overleg dat eind juni begonnen was, in november '40 in Utrecht het Algemeen Nederlands Onderwijzers Verbond (het ANOV) opgericht werd door de besturen van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, het Nederlands Onderwijzers Genootschap, het Katholiek Onderwijzers Verbond en de twee protestantse organisaties: de Vereniging resp. de Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen. Tegenstellingen tussen de Vereniging en de Unie leidden er évenwel ,toe dat de Vereniging (die van deze beide veruit de meeste leden telde) zich na enkele maanden uit het ANOV terugtrok. Daarbij was mede van belang dat men in de kring van de Vereniging was gaan aanvoelen dat de identiteit van het protestants bijzonder onderwijs gevaar ging lopen en dat een mogelijke gelijkschakeling op onderwijsgebied bevorderd kon worden door het feit dat alle onderwijskrachten in één organisatie bijeen zouden zijn die als zodanig geen andere grondslag kende dan een algemeen Nederlandse. Ook het ingrijpen van de bezetter droeg er toe bij dat het ANOV niet goed van de grond kwam. De leden vielen namelijk in twee groepen uiteen die in een wezenlijk andere positie verkeerden: leerkrachten bij het openbaar onderwijs die in overheidsdienst waren, en leerkrachten die in dienst waren van door de overheid gesubsidieerde maar overigens onafhankelijke besturen van schoolverenigingen. Juist die bijzondere onderwijsinstellingen waren het op wie zich een aparte aanval zou richten.

	De nieuwe schoolstrijd begon in ernst in de eerste maanden van '41. Van Dam zette zijn aanval op een beslissend punt in: het recht der schoolbesturen om zelf de leerkrachten uit te kiezen en te benoemen. Hij besloot, die aanval in twee etappes uit te voeren. Medio januari '41 kon Schwarz aan Wimmer berichten dat van Dam in eerste instantie de schoolbesturen zou verplichten, alle benoemingen van leerkrachten aan hem als secretaris-generaal voor te leggen; daarmee zou hij dus vetorecht krijgen over die benoemingen. 'Prof. van Dam beabsichtigt', aldus Schwarz, 

	'nach einer Frist von einem fahr diese Beschneidung privater Rechte auf dem Schulsektor dahingehend zu verschärfen, dass die Ernennungen und Abberufungen für bijzondere Schulen nicht nur genehmigungspflichtig sind, sondern lediglich vom Staat ausgehen.'

	Een aanpak als deze paste geheel in Seyss-Inquarts tactiek. Er kwam even een kink in de kabel toen de Reichskommissar naar aanleiding van het bisschoppelijk mandement tegen de NSB dat eind januari '41 in alle katholieke kerken voorgelezen werd, overwoog, alle bijzondere scholen met één slag in openbare te veranderen, maar het kostte van Dam weinig moeite, aan te tonen dat zulk een ingreep een immense beroering zou wekken en dat de door hem bepleite weg van geleidelijkheid verre de voorkeur verdiende. Seyss-Inquart bond in, vermoedelijk tot teleurstelling van Schwarz en in elk geval van Generalkommissar Schmidt- - bij de Reichskommissar woog het zwaarst dat niet hij, maar de Nederlander van Dam een besluit zou uitvaardigen dat het grondwettelijk gewaarborgde benoemingsrecht bij het bijzonder onderwijs zou aantasten door het aan een goedkeurings- en dus ook vetorecht van het departement te koppelen.

	Maar van Dam ging, al zijn afspraken met Schwarz ten spijt, op het laatste moment aarzelen. Hij vernam in maart dat de grote protestantse organisaties tot verzet besloten hadden; begin april kwam prof. mr. V. H. Rutgers, zelf oud-minister van onderwijs, hem nog eens voorhouden dat wat hij  beoogde, in strijd was met de Grondwet, en het gevolg was dat van Dam Seyss-Inquart vroeg, de nieuwe regeling uit te stellen; voelde de Reichskommissar daar niet voor, dan moest deze, meende van Dam, het inmiddels gereedgekomen besluit maar als een eigen verordening afkondigen.

	Seyss-Inquarts reactie was snel, kort en bits: hij eiste dat van Dam zèlf het besluit ondertekenen zou. Van Dam riep zijn afdelingschefs bijeen; allen, Wesselings voorop, rieden hem aan, ontslag te nemen. Zou hij daar de kracht toe opbrengen? Neen, hij bleef.

	En hij tekende.

	Van Dams besluit dat op 9 april verscheen, bepaalde dat voor alle benoemingen van onderwijskrachten bij de verschillende vormen van onderwijs, het hoger onderwijs uitgezonderd, voortaan voordrachten met de namen van drie kandidaten aan het departement voorgelegd moesten worden; werd de eerste voordracht afgewezen, dan moest een nieuwe voordracht, eventueel van twee kandidaten of maar van één, ingediend worden. Van Dam trok dus niet de benoemingen aan zich, hij assumeerde alleen het recht, ze goed of af te keuren. Wat moest er nu geschieden als ook de tweede voordracht afgewezen was? Dat werd niet bepaald. Van Dam noemde dat later 'een geweldige lacune die ik er opzettelijk had ingelaten.

	Wij achten het aannemelijk dat deze onduidelijkheid er toe bijdroeg dat het Episcopaat besloot, van Dams besluit te aanvaarden. Men wist aan de Maliebaan wat op komst was en medio maart, op de rade, had de aartsbisschop een aantal onderwijsspecialisten, onder wie mgr. Verhoeven, bijeengeroepen; ook het advies van andere vooraanstaande katholieken (o.m. de oud-ministers Aalberse en Deckers alsmede prof de Quay) had mgr. de Jong laten inwinnen. 'Moet de schoolstrijd', aldus de voorgelegde vraag, 'om deze veto-verordening op dit ogenblik komen, wat betekent dat wij voor de afbraak van het gehele bijzonder onderwijs zuilen staan en ons na de bevrijding in een gevaarlijk vacuüm bevinden ?' Voor mgr. Verhoeven leed het geen twijfel dat men die vraag ontkennend moest beantwoorden. De bisschoppelijke inspecteurs van het onderwijs waren het op twee na met hem eens. Alle ontvangen adviezen werden tenslotte op die rade maart door de aartsbisschop in een potloodkrabbel samengevat: 'Geen conflicten uitlokken - optreden, als goedkeuring om confessionele motieven onthouden wordt.' Zou de aartsbisschop zich bij die adviezen aansluiten? Mgr. Verhoeven was er niet gerust op. Hij wist dat eerst mr. J. Donner, lid van de Hoge Raad en vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerken in het Convent van Kerken, en na hem mr. Hangelbroek mgr. de Jong waren komen meedelen dat de protestantse schoolorganisaties zouden weigeren, van Dams besluit te aanvaarden. Het leek mgr. Verhoeven wenselijk, zwaar geschut in stelling te brengen. Drie dagen na de vergadering aan de Maliebaan stuurde hij mgr. de Jong een eigenhandig geschreven brief waarin hij o.a. wees op het gevaar dat de Paus het Nederlandse Episcopaat zou desavoueren indien het besloot, zich tegen van Dams besluit te verzetten.

	Verzet tegen dat besluit werd door de bisschoppen nagelaten - wèl werd door hen schriftelijk geprotesteerd, in een brief aan Seyss-Inquart namelijk.' Deze antwoordde dat de voorgenomen regeling alleen maar een vetorecht aan het departement zou geven; verzet van de zijde der schoolbesturen zou hij overigens beschouwen als verzet tegen de bezettende macht: hij zou het met kracht tegengaan.

	Wat de katholieken betrof, was dat eigenlijk een overbodig dreigement: het Episcopaat had immers besloten, het bij een protest te laten maar overigens van Dams besluit na te leven, tenminste zolang deze geen 'confessionele motieven' zou gaan hanteren. Het kwam er op neer dat het katholiek bijzonder onderwijs een afwachtende houding aannam, die overigens gekoppeld werd aan opwekkingen in eigen kring om het geloof trouw te blijven.

	Die afwachtende houding stelde de protestantse organisaties bitter teleur.

	Ook zij wisten door hun contacten ten departemente wat van Dam was gaan voorbereiden. Voor mr. Hangelbroek stond vast dat aanvaarding van het 'departementale vetorecht betekende dat men alle historische verworvenheden van de Schoolstrijd in beginsel prijsgaf: men zou zich immers bij een wezenlijke beperking van het benoemingsrecht neerleggen. Dat zou een verzaking betekenen van hetgeen het geloof eiste, bovendien een aanvaarding van Grondwetsschending. Hangelbroeks betogen maakten indruk: zijn standpunt werd op 20 februari door de voltallige Schoolraad met algemene stemmen aanvaard en nog geen week later (26 februari) werd het opnieuw vastgesteld in een gemeenschappelijke vergadering van de moderamina van de Schoolraad en de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs. Mgr. de Jong ontving er via mr. Donner en mr. Hangelbroek bericht van. Helaas, medio maart vernam men dat de katholieken zich niet tegen de verordening zouden verzetten. Op 1 april lag bovendien Seyss-Inquarts brief ter tafel waarvan mgr. de Jong aan Donner en Hangelbroek afschrift gezonden had: de Reichskommissar zou verzet tegengaan, las men. Een loos dreigement? Het tegendeel was waarschijnlijker, Op 13 maart had men in de kranten gelezen dat achttien verzetsstrijders gefusilleerd waren en een dag na de ontvangst van Seyss-Inquarts brief, in de ochtend van 2 april, werd Donner gearresteerd. Bij de besturen van de protestantse onderwijsorganisaties verspreidde zich het bericht van die arrestatie als een lopend vuur.

	Een week later, 9 april, publiceerde van Dam zijn besluit.

	Wat nu?

	Al op 10 april kwamen de moderamina van de Schoolraad en van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs opnieuw in een gemeenschappelijke vergadering bijeen. Men had inmiddels vernomen dat van Dam toegezegd had, zijn besluit soepel te zullen toepassen. Dat werd van weinig waarde geacht. Hoe lang zou men met de 'soepele' van Dam te maken hebben? Straks zat misschien een NSB' er als van Genechten op zijn stoel! Daarvan afgezien: gaf men het departement het recht, benoemingen goed of af te keuren, dan werd de vrijheid der schoolbesturen op een wezenlijk punt aangetast. De moderamina besloten, voet bij stuk te houden en van 'Dam een gemeenschappelijke brief te sturen met de mededeling dat men zijn besluit niet zou naleven; zij besloten óók, alle schoolbesturen in overweging te geven, een gelijke brief aan van Dam te doen toekomen. Met de brief die van de moderamina zou uitgaan, reisde Hangelbroek op 12 april naar de Achterhoek om hem door ds. Barbas, voorzitter van de Schoolraad, te laten ondertekenen, mr. Evenhuis toog naar Groningen voor de handtekening van prof. Aalders. In tegenstelling tot Hangelbroek had Evenhuis evenwel een stuk bij zich waarin van Dam zijn toezegging, soepel op te treden, gespecificeerd had: bij het weigeren van voorgedragen onderwijskrachten zou bij hem alleen, schreef hij nu, hun loyaliteit jegens de bezetter een rol spelen, niet dus enige geloofskwestie. Prof Aalders vond dat een belangrijk novum. Hij raadpleegde twee collega's, een theoloog en een jurist, die hem beiden zeiden dat de bezetter, gezien het Landoorlogreglement, het volste recht had, loyaliteit te eisen - en Aalders weigerde zijn handtekening. Hij deed meer: zonder nader overleg met het moderamen van de Schoolraad riep hij zijn eigen moderamen bijeen en dit besloot op 15 april, bij van Dam een protest in te dienen maar zich overigens bij diens besluit neer te leggen.

	Het moderamen van de Schoolraad voelde zich deerlijk in de steek gelaten.

	Het stond alleen. Eerst hadden de katholieken verzet geweigerd en nu deed het moderamen van de organisatie waarbij een derde van de protestantse schoolbesturen aangesloten was, hetzelfde! Zonder enig overleg! Was het dan verstandig, vol te houden? Hangelbroek meende dat het geloof geen andere keus liet, maar de voorzitter van de Vereniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, lid van de Schoolraad, ja ook de raadsvoorzitter zelf, ds. Barbas, meenden dat men zich bij het standpunt van pro£ Aalders en de zijnen diende aan te sluiten. Barbas, pas tot voorzitter herkozen, nam zelfs ontslag: het was zo moeilijk, schreefhij, om telkens van de Achterhoek naar Den Haag te reizen; dr. G. P. van Itterzon werd voorzitter ad interim. Met spijt constateerde Hangelbroek dat het verzetsfront gedurig verder afbrokkelde. Nog één kans meende hij te zien: de Schoolraad zelf zou bijeenkomen.

	Op 3 mei vond die bijeenkomst plaats, in Utrecht; van de negen-en-twintig leden waren er negentien present maar zij vertegenwoordigden alle deelnemende organisaties. Door Hangelbroek die krachtig bijgevallen werd door de voorzitter van het Gereformeerd Schoolverband, pro£ J. Severijn, theologisch hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, werd het principiële standpunt dat hij van meet af aan ingenomen had, 'op magistrale en bewogen wijze' verdedigd.' Maar het baatte niet: hij bleef met zeven tegen twaalf stemmen in de minderheid en met vijftien tegen vier werd na een verwarde discussie het voorstel aangenomen dat de raad wèl bij van Dam zou protesteren maar hem overigens zou berichten, zijn besluit te zullen naleven tenzij hij bij de toepassing in strijd zou komen met de geloofsbeginselen van het protestants bijzonder onderwijs; de schoolbesturen zou men opwekken, van Dam in gelijke geest te schrijven.

	Niet anders ging het bij de Bond voor christelijk voorbereidend-hoger en middelbaar onderwijs. Zijn voorzitter, pro£ Rutgers, bepleitte met klem dat men een principieel 'neen' zou laten horen, maar hij kreeg zijn hoofdbestuur evenmin mee als dat Hangelbroek bij de Schoolraad gelukt was. Hangelbroek was over de gehele gang van zaken zo diep teleurgesteld dat hij weigerde, het protest aan van Dam en het advies aan de bij de Schoolraad aangesloten schoolbesturen mede te ondertekenen. Sommige schoolbesturen vooral in de provincies Noord-Holland en Zeeland waren overigens over dat advies allerminst te spreken. Zij vonden dat de raad het beginsel waarvoor de vaderen pal gestaan hadden, verzaakt had. 

	★

	Drie maanden lang, van begin februari tot begin mei, had van Dams benoemingsbesluit in de wijdvertakte bestuurswereld van het protestants bijzonder onderwijs de geesten bezig gehouden. Donner, Hangelbroek, Severijn, Rutgers en vele anderen mèt hen hadden het gevoel dat men een eerste beslissend treffen verloren had en dat bij de tegenstanders die in de meerderheid gebleken waren, angst een grote rol gespeeld had. Inderdaad, het trotseren van de Duitse macht was nog heel iets anders dan het trotseren van de macht der liberalen in de negentiende eeuw, maar was. het christelijk, zijn houding door angst te laten bepalen? Bleek daar geen tekort aan geloofsmoed uit? Wat de principiëlen vooral dwars zat was dat hooggeplaatste, ja tevoren steeds hooggeachte figuren als prof. Aalders en ds. Barbas op het beslissende moment de strijd ontweken hadden.

	De argumenten pro en contra waren niet binnenskamers gebleven en begin mei besloot ds. J. J. Buskes, die in het Convent der Kerken de kleine groep der Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband vertegenwoordigde en die via Donner, voorzitter van het Convent, alsook via anderen de strijd nauwlettend gevolgd had, in een illegale brochure het protestants onderwijs wakker te schudden; zijn tekst, persoonlijk geschreven als hij was (en daardoor wellicht herkenbaar), werd door een schoonzoon van Rutgers, mr. N. Okma, en door een Amsterdams schoolhoofd van een protestantse bijzondere school, H. M. van Randwijk, omgewerkt, mej. H. C. Kohlbrugge (die zes maanden tevoren zulk een actieve rol gespeeld had bij het laten drukken en verspreiden van Koopmans' illegale brochure Bijna te laat) zorgde voor het papier en vond een drukker, en het gevolg van dit alles was dat omstreeks midden mei de brochure, Ons kind in gevaar!, in gesloten enveloppen aan enkele duizenden adressen toegezonden werd; het geld ervoor had men, aldus later van Randwijk, 'van alle kanten bijeengeharkt'.

	'Ons volk', zo hief de brochure aan, 

	'is gewikkeld in een strijd op leven en dood. Onze marine vecht nog. Houd moedig zee! Onze vliegers vechten nog. Tot de overwinning! Hier te lande rusten de wapenen. Maar de strijd is niet uit. Integendeel: de geestelijke strijd woedt verder. Ons gehele volk is daarbij betrokken. Honderden, ja duizenden wagen hun leven, hun positie, hun gezinnen; lijden in Buchenwalde, in Scheveningen; riskeren armoede en honger. De inzet van de strijd is zulke offers waard. Het gaat om onze hoogste goederen, onze vrijheid, onze geestelijke gezondheid, het gaat om de ziel van ons volk. Laat niemand denken dat hij ongemoeid wordt gelaten, dat hij zich de weelde kan veroorloven 'niet mee te doen', anders gezegd: 'voorzichtig te zijn'. Op alle fronten valt de beslissing, vroeger of later. De jodenterreur raakt ons allen. Geen enkele groep, vak of beroep loopt vrij. Het toneel zal gemaßregelt worden; de muziek is gekortwiekt; de radio is vergiftigd. Als een vloedgolf overstroomt het bruine bederf ons volksleven. Thans is de school aan de beurt. De aanval bedreigt ons kind, de toekomst van ons volk.' 

	In korte bewoordingen werd vervolgens de doelstelling van Seyss-Inquarts gelijkschakelingspolitiek geschetst ('We zullen hier blijven tot jullie allemaal nationaalsocialisten zijn'), daarna werd onderstreept hoeveel maatregelen in de wereld van het onderwijs al genomen waren, met als voorlopig laatste: van Dams besluit. En de leiders van de organisaties van het protestants onderwijs die eerder al de zuivering van schoolboeken en schoolbibliotheken en zoveel meer nog hadden geslikt, hadden, aldus de auteurs van de brochure, 'weer gefaald': 

	'Zij hebben zich blind gestaard en zich suf geredeneerd over formalistische punten en puntjes, het Landoorlogreglement, de uitlegging van de wet op het lager onderwijs. Zij hebben gezegd dat, men aan de 'Overheid' gehoorzaamheid verschuldigd is. En zij vergeten dat men Gode meer moet gehoorzamen dan de mensen, ook dan als er schijnbaar alleen maar sprake is van een formaliteit, het invullen van een verklaring, het opsturen van een drietal, het aanvragen van een goedkeuring. Omdat juist in deze 'formaliteiten' zich het satanisch gevaar openbaart, de satanische methode gevolgd wordt, de satanische macht binnendringt.' 

	'Nog is niet alles verloren: 011s kind in gevaar! eindigde met een beroep te-doen op de afzonderlijke schoolbesturen om medewerking aan van Dams besluit te weigeren; onderwijzers en ouders moesten zich dan met die besturen solidair verklaren, de ouders moesten desnoods hun kinderen thuis houden. 'Het gaat om de toekomst van 011s volk!' 

	Geen enkel schoolbestuur gaf aan dat beroep gehoor.

	De strijd scheen in van Dams voordeel beslecht.

	Vakcentrales

	Ook de vorming van een met het Deutsche Arbeitsfront te vergelijken Nederlands Arbeidsfront stond op Seyss-Inquarts program. Medio juli '40, waren er de eerste stappen toe genomen: een hoge functionaris van het Deutsche Arbeidsfront, dr. Werner Hellwig, die tot taak had, in geheel West-Europa de centrales van arbeiders en ondernemers gelijk te schakelen, had aan het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), het Christelijk Nationaal vakverbond (CNV) en het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV) Duitse controleurs toegevoegd; bovendien was het bestuur van het NVV afgezet; het was vervangen door een 'commissaris' in de persoon van de NSB'er H. J. Woudenberg.

	Op die ingreep kwamen aanvankelijk maar weinig reacties. 'Voorlopig doorwerken' werd het parool. Alle bij het NVV aangesloten bonden bleven dus hun arbeid voortzetten, hoewel er uit de organisatie, met name van de zijde van de bestuurdersbonden uit Twente en Limburg, op een weerbaarder houding aangedrongen werd. Er waren trouwens verscheidene leden die weigerden lid te blijven van een organisatie waaruit personen als voorzitter E. Kupers en penningmeester S. de la Bella (die gearresteerd was) verdwenen waren, waarin een NSB' er de lakens uitdeelde en waaruit alle Joodse functionarissen en personeelsleden ontslagen waren; die weigeraars vormden evenwel slechts een kleine minderheid: in '40 enkele duizenden op de ca. driehonderdtwintigduizend leden die het NVV telde.

	Dat betekende niet dat diegenen die lid bleven, ook maar enige sympathie hadden voor de initiatieven die Woudenberg nam. Toen begin november '40 de nieuwe afdeling 'Vreugde en Arbeid' van het NVV (een kopie van het Kraft durch Freude-werk van het Deutsche Arbeitsfront) in Amsterdam met een concert van het door Mengelberg gedirigeerde, Concertgebouworkest van start ging, was de zaal praktisch uitsluitend gevuld met NSB'ers, andere Duitsgezinde Nederlanders, leden van de NSDAP en militairen van de Wehrmacht, 'Arbeiterkreise waren bei der Veranstaltung fast überhaupt nicht beteiligt', aldus de Sicherheitsdienst.

	Eens te meer besefte Hellwig dat hem een moeilijk karwei wachtte. Natuurlijk, hij had de macht, de gelijkschakeling van het NVV ook in lagere regionen door te zetten en het CNV en het RKWV in het NVV te laten opgaan - verdiende het dan geen aanbeveling, de ogen van althans de bestuurders te openen voor het sociaaleconomische werk dat het Deutsche Arbeidsfront sinds '33 in Duitsland verricht had? Hellwig zorgde er voor dat Robert Ley, de leider van het Deutsche Arbeitsfront, de drie Nederlandse vakcentrales uitnodigde, afgevaardigden te benoemen voor een 'studiereis' naar Duitsland. Aan de besturen van de twee confessionele vakcentrales werd daarbij te verstaan gegeven dat uit een afslaan van de uitnodiging ernstige eonsequenties konden voortvloeien.

	Uiteraard besefte men aan Nederlandse kant dat deelneming aan een met veel propagandistische fanfares begeleide 'studiereis' naar het Derde Rijk in brede kringen van het Nederlandse volk een kwalijke indruk zou maken. Een duidelijke aarzeling of men er verstandig aan deed, Ley's uitnodiging te aanvaarden, deed zich evenwel alleen bij het CNV voor; om risico's te vermijden besloot tenslotte ook het bestuur van deze organisatie, een afvaardiging samen te stellen, en in het gezelschap van twaalf Nederlandse vakbondsbestuurders (zes voor het NVV, drie voor het CNV, drie voor het RKWV) die op 9 november samen met enkele Duitsers, een paar Nederlandse journalisten en een persfotograaf naar Duitsland vertrokken, bevond zich naast de voorzitter van het RKWV, A. C. de Bruijn, ook zijn collega van het CNV, A. Stapelkamp. Van de bestuursleden van NVV-bonden hadden enkele, o.a. de voorzitter van de Fabrieksarbeidersbond K. de Jonge, geweigerd, aan de reis deel te nemen. De NVV-delegatie telde twee NSB'ers en vier 'oude' vakbondsbestuurders onder wie de voorzitters van de Nederlandse Vereniging van spoor- en tramwegpersoneel, van de Nederlandse Landarbeidersbond en van de Bond van personeel in overheidsdienst, resp. G. Joustra, J. Hilgenga (lid van de Tweede Kamer voor de SDAP) en L. J. Bakker.

	Anderhalve week lang reisde het gezelschap in Duitsland rond. In Berlijn kreeg het de antisemietische film Jud Süss te zien, voorts bezocht het diverse manifestaties van Kraft durch Freude en kreeg het ook een aantal fabrieken te bezichtigen. 'Nu en dan was er', aldus Hilgenga, 'gelegenheid, ook met de arbeiders op en na hun werk te praten. Bijna allen droomden van een overwinning door Duitsland. Hilgenga en trouwens ook verscheidene anderen keerden met positieve indrukken naar Nederland terug; Radio Hilversum zond althans een vraaggesprek met vijf van de twaalf reisdeelnemers uit, onder wie Joustra, Hilgenga en Bakker, dat van begin tot eind een lofzang was op het werk van het Deutsche Arbeitsfront, en in de Nederlandse pers werd de tekst opgenomen van de afscheidstoespraak die A. C. de Bruijn namens het gehele gezelschap tot de Duitse organisatoren gericht had. De Bruijn had 'de grondslag van het sociaaleconomisch leven' in het Derde Rijk 'natuurlijk en gezond' genoemd, de hoop uitgesproken dat de verhouding tussen Nederland en Duitsland zich 'normaal, gezond en vriendschappelijk' zou ontwikkelen en de leiding van het Deutsche Arbeitsfront 'hartelijk' uitgenodigd voor een tegenbezoek.

	Binnen het NVV ging van deze reis naar Duitsland niet veel propagandistisch effect uit. De voorstellingen die 'Vreugde en Arbeid' in de provincies begon te geven, trokken onder de leden van het NVV nauwelijks bezoekers (in de stad Groningen werden bijvoorbeeld maar door vijf leden kaarten gekocht) en hetzelfde gold voor een aantal openbare vergaderingen waar naast Woudenberg en van Kampen (de NSB'er die tot 'organisatieleider' van het NVV gebombardeerd was) enkele 'oude' vakbondsleiders spraken, onder wie Bakker en Joustra; anderen, K. de Jonge van de Fabrieksarbeidersbond bijvoorbeeld, hadden geweigerd, op één podium te verschijnen met de NSB'ers die zich het NVV toegeëigend hadden. In januari '41 bleek dat van de zestig bonden die bij het NVV aangesloten waren, slechts acht zich bereid hadden verklaard, een bijdrage te geven aan de Winterhulp Nederland. Het werd de functionarissen van de Dienststelle Hellwig doch ook Woudenberg en van Kampen meer en meer duidelijk dat zij het wijdvertakte apparaat van het NVV en zijn bonden drastischer moesten aanpakken. Begin '41 besloten zij tot een grondige reorganisatie: de bestuurdersbonden zouden opgeheven worden en hun werkzaamheden zouden worden overgenomen door districtsbureaus; aan die bureaus zouden alle vakbondsafdelingen de ledencontributies moeten afdragen voorzover die niet bij de afdelingen bleven. De bondsbesturen zouden financieel dus geheel afhankelijk worden van het Amsterdamse hoofdkantoor van het NVV.

	Tegen deze reorganisatie rees een storm van protesten. Onder de voorzitters van alle NVV-bonden waren er slechts twee (Hilgenga en C. L. van der Bilt van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond) die er geen bezwaar tegen maakten. De overigen verwierpen het reorganisatieplan; zij verwierpen óók het argument, door Woudenberg en van Kampen naar voren gebracht, dat men door middel van die reorganisatie het algemene kader zou scheppen waarin men straks het CNV en het RKWV gemakkelijk kon opvangen. Maar Woudenberg en van Kampen gaven het niet op: zij gingen, steeds in het intimiderend gezelschap van functionarissen van de Dienststelle Hellwig, het gehele land afreizen om hun plannen toe te lichten en om op steun aan te dringen. Vooral in Twente kregen zij daarbij de wind van voren, met name van de voorzitter van de Enschedese bestuurdersbond, C. van Es (Textielarbeidersbond), van de tweede voorzitter van de bestuurdersbond te Hengelo, G. Visser (Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond) en van K. Tabak, bestuurslid van de afdeling Almelo van de Algemene Nederlandse Textielarbeidersbond. Van Es zei Woudenberg in zijn gezicht, 'dat er geen reden tot juichen was toen Kupers en de la Bella werden afgezet en men een Woudenberg kreeg'. Er ontstond rumoer. 'Ik ben hier de baas', schreeuwde Woudenberg. Een week later ontsloeg hij van Es.

	Dat wakkerde de animositeit in Almelo en Hengelo aan. 'Als deze man' (van Es) 'niet in het NVV meer past, dan passen wij er ook niet meer in', zei een vakbondsbestuurder in Almelo toen van Kampen daar zijn betoog kwam afsteken. Een ander: 'In de eerste plaats zijn wij socialisten en het ligt ons niet, te werken onder iemand die met de vuist op tafel slaat.' In Almelo: 'Woudenberg is door ons niet geroepen. De leider moet door het volk gekozen worden zoals Troelstra - dàt was een leider!', 'Geen van hen die nu op het NVV zitten, zijn ons bekend', 'Het is niets dan dwang en geweld. Denkt men ook werkelijk dat de katholieken zullen komen? Zij die eerlijk in die beweging hebben gestaan, zullen zeggen: stik!'

	Natuurlijk dreven Woudenberg en van Kampen hun zin door: de districtsbureaus (men had, om er een staf voor te krijgen, een aantal NSB'ers een spoedopleiding gegeven) kwamen tot stand en begonnen te werken. Met name in en vanuit Twente werd evenwel de agitatie voortgezet. In Twente legden verscheidene bestuurders hun functies neer, de bonden stroomden er leeg. Van Kampen deed zijn beklag bij het bureau van de Beauftragte in Zwolle, van daaruit nam men de Sicherheitspolizei in de arm en van Es, Visser en Tabak werden begin mei '41 gearresteerd.

	Deze en dergelijke gebeurtenissen bleven voor het kader in de meeste NVV-bonden niet verborgen. Diegenen die al in '40 uitgetreden waren, vonden er nieuwe argumenten in om tegen hen die nog lid waren, te betogen dat men zich uit de organisatie moest terugtrekken. 'Verlaat het NVV!' werd het parool dat Vorrink mondeling en in geschrifte ging doorgeven, dat laatste vooral in een illegaal blad, Vakbeweging, dat, gelijk reeds vermeld,  door de journalist van Looi geredigeerd werd; naast Vorrink leverde H. Oosterhuis, de tweede voorzitter van de Fabrieksarbeidersbond, hier regelmatig bijdragen voor. Oosterhuis was het ook die contact opnam met enkele gelijkgezinde vakbondsbestuurders (anderen weigerden aan dat contact deel te nemen: dat was illegaal werk, zeiden zij) ; het eerste overleg met oud-voorzitter Kupers pleegde Oosterhuis in mei.

	De oproepen om het NVV te verlaten hadden een zekere mate van succes: alle gegevens wijzen er op dat het uittreden van leden in de eerste maanden van '41 in versneld tempo plaats vond. In een enkele bond, de Nederlandse Vereniging van spoor- en tramwegpersoneel, kwam bovendien een kleine kern tot stand die met grote felheid tegen het bestuursbeleid ging ageren. Actief werd in dat opzicht vooral een lasser bij de Centrale Werkplaats der Nederlandse Spoorwegen te Haarlem, J. J. Hamelink. Hamelink zag in voorzitter Joustra slechts een ordinaire verrader, Joustra kon Hamelink en zijn medestanders niet anders beschouwen dan als ondermijners van een organisatie welke zich een generatie lang beijverd had om het lot van het spoor- en tramwegpersoneel te verbeteren.

	De meeste bestuurders van de NVV-bonden gedroegen zich aanzienlijk gereserveerder dan een Joustra en een Hilgenga, maar zij gingen toch niet zo ver dat zij het uittreden van leden uit hun bonden stimuleerden of persoonlijk volgens Vorrinks parool handelden. Zij trokken zich van de nieuwe districtsbureaus weinig aan, bleven in veel gevallen als bestuurdersbond bijeenkomen en meenden dat zij nog altijd een belangrijke taak hadden bij de behartiging van de belangen hunner leden. Woudenberg wist van de bestaande sociale regelingen niet veel af en zijn satelliet van Kampen nog minder, maar er kwam' in het kantoor van het NVV als hoofd van de sociaaleconomische afdeling een nieuwe, uit de Nederlandse Vakcentrale afkomstige figuur naar voren, de drie-en-dertigjarige A. Vermeulen, en deze presteerde het om zowel het vertrouwen, ja zelfs de sympathie te winnen van de NSB'er Woudenberg als van de aanblijvende bestuurders van NVV-bonden die fel tegen het nationaalsocialisme gekant waren. Vermeulen was het op één punt met Woudenberg en Hellwig oneens; hij meende dat de werkgevers (die in Duitsland in het Deutsche Arbeitsfront opgenomen waren) buiten een Nederlands Arbeidsfront moesten blijven, overigens was ook hij voorstander van de eenwording der vakbeweging: het CNV en het RKWV moesten met het NVV samengesmolten worden.

	★

	Van de officiële vorming van een Nederlands Arbeidsfront was dr. Hellwig een tegenstander, niet om principiële maar om opportunistische redenen.

	Hij voorzag dat de oorlog wel eens lang kon gaan duren, dat de levensomstandigheden der arbeiders dus voortdurend ongunstiger zouden worden en dat de vakverenigingen in feite nagenoeg niets ten gunste van de leden zouden bereiken: was het dan niet verstandiger, voor de nieuwe eenheidsorganisatie de naam 'NVV' aan te houden en de formele oprichting van het Nederlands Arbeidsfront uit te stellen tot na de Endsieg. Het koste moeite, dit standpunt door Generalkommissar Schmidt te doen aanvaarden, maar Hellwig kreeg zijn zin. 'Wir wollen die konfessionellen Verbände noch einkassieren', zei hij in maart of april '41 tegen Woudenberg, 'und damit Schluss.? Welke factoren toen dat 'einkassieren' nog tot eind juli uitgesteld hebben, is ons niet precies bekend. Denkbaar is het dat Seyss-Inquart in april en mei, toen van Dam al een schoolstrijd moest trachten af te wenden, de verhoudingen in den lande niet nog extra wilde verscherpen, bovendien werd het NVV met zijn districtsbureaus eerst van 1 april af opnieuw opgebouwd. In elk geval meende de Reichskommissar kort na het begin van de Duitse invasie van de Sovjet-Unie dat nu het moment gekomen was om door te zetten. De Rooms-Katholieke Staatspartij en de Anti- Revolutionaire Partij waren verboden; gelijkschakeling van het RKWV en van het CNV was daar een logisch complement van. Hoe dat zij - toen de Sozialreferenten der Beauftragten op 9 juli in Amsterdam bijeenkwamen, lag het plan de campagne klaar: men zou de confessionele vakorganisaties niet ontbinden doch hen onder een 'commissaris' plaatsen: Woudenberg. In zijn persoon zou dus de eenheid der vakbeweging verwezenlijkt worden. Maar men zou verder gaan: organisatorisch en voor hun werkzaamheden zouden de confessionele bonden geheel door het NVV worden overgenomen. Was dat eenmaal het geval, dan betekende de opheffing van die bonden niet meer dan het wegwerpen van een leeg omhulsel.

	Uiteraard was het de vraag of de bijna honderdtachtigduizend leden van het RKWV en de bijna honderdtwintigduizend van het CNV zich zomaar naar het NVV zouden laten overhevelen. Het werd op 9 juli in Amsterdam voor waarschijnlijk gehouden dat velen hun lidmaatschap zouden neerleggen, ja er bestond zelfs vrees dat het tot grote stakingen zou komen, maar Hellwig was van mening dat men zich door dat alles niet moest laten afschrikken en 'dass es jetzt vielmehr darum gehe, einen guten Kern von Menschen zu erfassen, gleichviel ob soundsoviel austreten.' Was eenmaal dat uitgebreidere NVV ontstaan, dan zouden ook meer NSB'ers naar voren geschoven worden, 'denn man könne auf die Dauer nicht mehr Versteck spielen.' Er werd op 9 juli voorlopig vastgesteld wie onder Woudenberg 'gemachtigde' zouden worden van de verschillende bonden die tot het RKWV en het CNV behoorden; men koos er in hoofdzaak NSB'ers voor uit maar ook enkele 'oude' vakbondsbestuurders uit NVV-kring. Besloten was tenslotte dat De Volkskrant, het te Utrecht verschijnend dagblad van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond, op dezelfde dag gelijkgeschakeld zou worden als het verbond zelf Woudenberg wist er een nieuwe hoofdredacteur voor te vinden: D. C. van der Poel, die vóór de oorlog o.m. af ten toe medewerker geweest was van De Groene Amsterdammer.

	★

	Sinds de herfst van '40 waren de besturen van de twee confessionele vakcentrales gaan beseffen dat de gelijkschakeling als een zwaard van Damocles boven hen hing. Hun deelneming aan de studiereis naar Duitsland was, zoals wij al deden uitkomen, mede door de hoop bepaald dat zij dusdoende die gelijkschakeling konden voorkomen. Het was een ijdele hoop. In februari '41 vernam het bestuur van het RKWV van zijn 'controleur', Fritz Kern (een Nazi, maar een onafhankelijk man: alle op hem uitgeoefende pressie ten spijt, was hij lid gebleven van de Evangelische Kirche), dat Seyss-Inquart besloten zou hebben, als represaille wegens het bisschoppelijk mandement tegen de NSB, het RKWV te liquideren, - die bui dreef over; waarschijnlijk besefte men binnen het Reichskommissariat dat men, als er dan toch geliquideerd moest worden, beter het RKWV en het CNV tegelijkertijd kon treffen. Kern was voor de bestuurders van het RKWV sympathie gaan opvatten: hij constateerde dat zij jegens de bezetter een loyaal beleid voerden, hij kende hun afkeer van Woudenberg en diens NVV - waarvoor was die gelijkschakeling eigenlijk nodig? Alles wijst er op dat Kern van die inzichten geen geheim maakte; hij werd in juni naar Berlijn verplaatst en door een nieuwe 'controleur' vervangen: een ex-propagandist van de NSDAP uit Danzig, wie de zin: 'De Führer heeft tweehonderdmiljoen volgelingen; hij denkt voor hen en heeft dus tweehonderdmiljoen maal zoveel verstand', in de mond bestorven lag.

	Op 30 juni behoorde de voorzitter van het CNV, Stapelkamp, tot de grote groep antirevolutionairen die in het concentratiekamp Schoorl opgesloten 'werden," Zijn arrestatie en die van enkele andere voormannen van het CNV gaf bestuurders en kaderleden de sterke indruk dat zich een verscherping der verhoudingen aftekende. Aan de top zowel van het CNV als van het RKWV ging men zich afvragen of de draad waaraan het zwaard van Damocles hing, niet gevaarlijk dun werd. Wat te doen als het zwaard viel? Men zou zich niet laten overrompelen zoals in juli '40 met het NVV geschied was! Er groeide een soort consensus dat men zou weigeren, verder te werken onder Woudenberg of een andere NSB'er. Het dagelijks bestuur van het CNV (de plaats van voorzitter Stapelkamp werd nu door J. Schipper ingenomen) ging nog iets verder: daar kwam men tot een afspraak dat de bestuursleden bij elke vorm van gelijkschakeling de arbeid zouden staken. Die afspraak zou in de eerste plaats gelden voor die leden van het dagelijks bestuur die op het hoofdkantoor te Utrecht werkzaam waren: het z.g. moderamen.

	Schipper kreeg op dinsdagmorgen 22 juli '41 van de bij het CNV geplaatste 'controleur' te horen dat Hellwig drie dagen later, vrijdag de 25ste, naar Utrecht zou komen waar hij om tien uur een bespreking wilde hebben met het dagelijks bestuur van het RKWV en om elf uur met het moderamen van het CNV. Schipper concludeerde dat Hellwig een gelijke overval in de zin kon hebben als die welke op het NVV gepleegd was; het moderamen van het CNV riep derhalve het voltallige dagelijkse bestuur voor donderdag 24 juli in spoedvergadering bijeen. In die vergadering werd de redactie vastgesteld van een rondschrijven dat men onmiddellijk gereed zou maken en dat men aan de bestuurdersbonden van het CNV zou verzenden 'zodra de slag zou zijn gevallen'. Er stond in het rondschrijven niet meer dan 'dat de bestuurders van het CNV hun werkzaamheden hadden gestaakt en dat ieder afdelingsbestuurslid verdere mededelingen van zijn hoofdbestuur moest afwachten.'! Besloten werd voorts, die hoofdbesturen voor vrijdag 25 juli ,s middags om drie uur bijeen te roepen - niet op het hoofdkantoor van het CNV (want daar zou zich van elf uur af de vijand kunnen bevinden) maar in het gebouw van de Nieuwe Utrechtse Courant, een kopblad van het antirevolutionaire dagblad De Rotterdammer. En tenslotte werd die donderdag door het dagelijks bestuur van het CNV vast het concept opgesteld voor een rondschrijven dat de hoofdbesturen van alle CNV-bonden aan hun afdelingen zouden kunnen zenden. In grote haast werden van dat rondschrijven op de stencilmachines de nodige exemplaren afgedraaid, 'De bezettende macht', zo zou men lezen, 

	'heeft aan de vrijheid der christelijke vakbeweging een einde gemaakt en haar daarmee in het gelijkschakelingsproces betrokken ... Een ieder die indertijd uit overtuiging tot onze vereniging is toegetreden, zal dit met grote smart constateren, maar hieruit tevens de voor de hand liggende conclusie trekken. De bestuurders hebben dan ook gemeend, onder deze verhoudingen hun arbeid niet meer te mogen voortzetten. Dit betekent dat zij, zodra de vertegenwoordigers der bezettende macht daadwerkelijk beslag hebben gelegd op het verenigingsapparaat, hun taak als geëindigd beschouwen. God ontferme zich over ons arme vaderland. Van Hem bidden wij dat Hij in Zijn genade en trouwons doet aanschouwen het uur van de herleving der vrije christelijke vakbeweging. De Here make ons getrouw in het belijden van Zijn naam en strekke Zijn machtige hand ook bewarend over ons allen uit.'

	Ook bij het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond waren voorbereidende maatregelen getroffen. Men had' daar eveneens vernomen dat Hellwig vrijdag op bezoek zou k~men en had derhalve de voorzitters van alle diocesane arbeidersbonden" en van alle vakbonden verzocht, donderdag naar Den Haag te komen voor een vergadering op het kantoor van de Rooms-Katholieke Fabrieksarbeidersbond. De Bruijn deelde daar mee dat vermoed moest worden dat Hellwig het RKWV de volgende dag onder een' commissaris' zou plaatsen. 'Alles hing er nu maar van af wie dat zou wezen', zei de Bruijn. 'Indien het een NSB' er was (hetgeen toch wel verwacht mocht worden), dan was iedere medewerking uitgesloten.'! Alle voorzitters onderschreven dat standpunt.

	Nog diezelfde dag werd de verwachting die de Bruijn uitgesproken had, praktisch zekerheid. Toen hij namelijk 's ochtends naar Den Haag vertrokken was, kwam op het verbondskantoor opeens een telefoontje binnen van Kern die zich in Utrecht in hotel 'Terminus' bevond en die de twee aanwezige dagelijkse bestuurders, J. A. Schutte en H. Kuiper, vroeg, voor een dringende aangelegenheid met spoed naar hem toe te komen. Die twee begaven zich naar 'Terminus' en daar vertelde Kern hun dat hij met een gefingeerde opdracht uit Berlijn naar hen toegereisd was om hen te waarschuwen dat (hij had dat in Berlijn vernomen) het RKWV en het CNV de volgende dag, vrijdag, door Hellwig onder het commissariaat van Woudenberg geplaatst zouden worden. Schutte en Kuiper' waarschuwden de Bruijn en het moderamen van het CNV en de drie dagelijkse bestuurders van het RKWV hielden nog diezelfde avond met enkele collega's van het CNV een bespreking waar, schijnt het, Kern zijn mededelingen herhaalde. Na die bespreking begaf de Bruijn zich naar de geestelijke adviseur van het RKWV, mgr. J. G. van Schaik, en samen met hem zocht hij de aartsbisschop op om deze te vertellen wat te geschieden stond en hem de verzekering te geven, 'dat alle bestuurders zouden bedanken en dat ook de leden der katholieke arbeidersbeweging in overgrote meerderheid de rijen zouden verlaten/" Dat was voor de aartsbisschop een niet onverwachte, maar toch uiterst belangrijke mededeling. Thuisgekomen schreef de Bruijn nog de korte tekst van een verklaring die hij wilde afleggen indien inderdaad (en alles wees daar toch wel op) Hellwig de leiding van het RKWV aan Woudenberg zou overdragen.

	Kerns inlichtingen waren juist geweest.

	Hellwig verscheen vrijdagmorgen 25 juli om tien uur samen met Woudenberg, van Kampen en een tiental anderen (één had een revolver op zak) bij het hoofdkantoor van het RKWV, liet een wacht bij de ingang plaatsen en het telefoonbord bezetten en riep het dagelijks bestuur naar de bestuurskamer. Daar las hij een besluit van Seyss-Inquart voor: een brief, meer niet; een verordening was niet nodig geacht. Het besluit hield in dat Woudenberg bevoegd was, alle zaken van het RKWV naar eigen believen te regelen en dat de bestuursleden, die allen hun werkzaamheden dienden voort te zetten, volgens Woudenbergs aanwijzingen te handelen hadden. 'Dit betekent geen liquidatie van het verbond', voegde Hellwig er zo ongeveer aan toe, 'en het is evenmin een samensmelting met het NVV, waartegen gij bezwaar hebt. De vakcentrales komen slechts onder een éénhoofdige leiding; dit zal een vereenvoudiging betekenen'; ging het verbondsbestuur oppositie plegen, dan zou dat, aldus Hellwig, beschouwd worden als sabotage (waar, dat wist ieder, de zwaarste straffen op stonden). Hij zei tenslotte dat hij besloten had, de Bruijn en één collega-bestuurder, J. Veldman, direct met verlof te zenden. Verwachtte Hellwig een reactie? Een spontaan protest? Misschien. Hij werd in elk geval onaangenaam getroffen door het feit dat het dagelijks bestuur van de katholieke vakcentrale zich kennelijk voorbereid had op de situatie waarmee hij dat bestuur had willen verrassen. Want de Bruijn haalde zijn verklaring te voorschijn die met een protest begon - protest 

	'tegen de ons inziens door geen enkel Nederlands belang gevorderde beslissing. Onze achtereenvolgende contactcommissarissen hebben getuigd dat ons verbond geen oppositie heeft gevoerd en dat wij loyaal met de Duitse bezettingsmacht hebben medegewerkt. Wij bukken voor de macht van de huidige bezettingsoverheid. Dat een Nederlander er toe overgaat, het resultaat van ons prachtige, voorbeeldige werk van vijftigjaar tot zich te trekken, achten wij betreurenswaardig.' 

	'Ik heb met je smoesjes niets te maken', riep Woudenberg.

	Schutte nam het woord. Mede namens zijn collega Kuiper zei hij Hellwig dat het hem, nu de NSB'er Woudenberg tot commissaris benoemd was, in geweten onmogelijk was, het werk voort te zetten. 'U weigert dus, gehoor te geven aan het bevel van de Reichskommissar?' vroeg Hellwig. 'Ja', zeiden Schutte en Kuiper. Tot driemaal toe sommeerde Hellwig hen, dat antwoord te herroepen - driemaal weigerden zij. Het enige wat volgde was dat, terwijl de mannelijke personeelsleden er wit van woede bij stonden en typistes zaten te snikken, de Bruijn en Veldman het gebouw uitgezet werden. Ook Hellwig en Woudenberg verdwenen, van Kampen bleef achter- - deze begaf zich kort nadien naar De Volkskrant.

	Om elf uur kreeg het moderamen van het CNV van Hellwig een overeenkomstig besluit te horen als aan het dagelijks bestuur van het RKWV voorgelezen was. Ook hier voegde Hellwig dreigend toe dat verzet als sabotage beschouwd zou worden. 'Tot medewerken bij de overdracht van ons werk zijn wij bereid', antwoordde Schipper (een loze toezegging: alle voorbereidingen waren immers getroffen om 'te waarborgen dat van het werk nagenoeg niets zou overblijven), 'maar onze medewerking op andere grondslag dan die gelegd is' (de christelijke grondslag) 'kunt u niet verlangen.' Hellwig deed dat toch en verliet het. gebouw met achterlating van een gemachtigde. Deze liet de voorzitters van alle aangesloten bonden telefonisch de instructie geven dat zij om vijf uur in het CNV-gebouw aanwezig moesten zijn voor een bespreking onder leiding van Hellwig. Het moderamen van het CNV kon het gebouw niet verlaten maar het droeg er zorg voor dat de bedoelde voorzitters, toen zij elkaar, volgens de eerder gemaakte afspraak, om drie uur in het gebouw van de Nieuwe Utrechtse Courant ontmoetten, op de hoogte gesteld werden van wat zich 's morgens afgespeeld had; hun werd door het moderamen geadviseerd, om vijf uur man voor man Hellwig om ontheffing uit hun functie te vragen. Bovendien, werd vanuit het CNV-gebouw de eerder gememoreerde brief aan de bestuurdersbonden verzonden. Hellwig verscheen om vijf uur. Alle voorzitters volgden het advies van het CNV-moderamen: zij deelden mee dat samenwerking met Woudenberg hun in geweten niet mogelijk was. Nog diezelfde avond kwam het moderamen van het CNV met de voorzitters der CNV-bonden bijeen, opnieuw bij de Nieuwe Utrechtse Courant, en daar werden precieze afspraken gemaakt: alle bestuurders zouden de door Woudenberg .benoemde' gemachtigden hunner bonden schriftelijk om ontheffing uit hun functie vragen en aan alle' leden zou meegedeeld worden dat de zelfstandige christelijke vakbeweging had opgehouden te bestaan. De besturen zouden overigens de lopende zaken wèl afwikkelen en de administratie en de fondsen normaal aan de gemachtigden 'overdragen; de personelen zou men adviseren, althans voorlopig de werkzaamheden voort te zetten. Men wilde met dit alles tweeërlei bereiken: dat er door de te verwachten uittocht der leden in feite van het CNV nagenoeg niets zou overblijven en dat zo weinig mogelijk mensen beschuldigd zouden kunnen worden van 'sabotage'.

	★

	Evenals de voorzitters van de CNV-bonden werden die van de diocesane arbeidersbonden en van de vakbonden van het RKWV in Hellwigs opdracht op die vrijdag 25 juli voor een bijeenkomst naar Utrecht ontboden. Personeelsleden van het RKWV slaagden er in, van de verklaringen die de Bruijn, Schutte en Kuiper 's morgens afgelegd hadden, gestencilde afschriften te maken; die werden aan de voorzitters uitgereikt bij hun aankomst aan het Centraal Station te Utrecht. Om vier uur stonden zij tegenover Hellwig, Woudenberg en van Kampen. Alle voorzitters verklaarden dat het hun in geweten niet mogelijk was, hun arbeid onder Woudenberg voort te zetten, Het felst uitte zich de voorzitter van de Nederlandse Rooms-Katholieke Metaalbewerkersbond, J. G. van den Brink. 'Als dr. Hellwig mij voor de keus stelt: medewerken of naar het concentratiekamp, dan kies ik', zei hij, 'het laatste. En als hij zegt: medewerken of anders de kogel, dan kies ik nog het laatste.'

	Hellwig kon op die vastberaden houding geen enkel antwoord vinden. Hij verdween naar de bijeenkomst in het CNV-gebouw waar hij op gelijke wijze zijn neus zou stoten.

	Nog diezelfde avond vergaderde het dagelijks bestuur van het RKWV met mgr. van Schaik. Afgesproken werd dat Schutte en Kuiper de volgende dag wel naar het hoofdkantoor zouden gaan maar dat zij daar de gewone werkzaamheden zouden laten rusten; beiden werden twee weken later zonder een cent wachtgeld of pensioen ontslagen.

	Het katholiek réveil

	Ook de aartsbisschop, mgr. de Jong, was er al enkele dagen vóór die vrijdag de 25ste juli van overtuigd geweest dat wat zo lang dreigde, werkelijkheid zou worden: het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond waarvan met inbegrip van de diocesane bonden tegen de tweehonderdduizend katholieke arbeiders lid waren, zou aan de NSB'er Woudenberg in handen gespeeld worden. Het stond voor mgr. de Jong vast dat het Episcopaat hier met kracht op moest reageren. Zes maanden tevoren was in het bisschoppelijk mandement dat in alle, katholieke kerken voorgelezen was, bekendgemaakt dat 'gewoonlijk' al het enkele lidmaatschap der NSB 'in hoge mate ongeoorloofd' was, en, in' een bij het mandement aansluitende, ongepubliceerde instructie was aan de geestelijkheid meegedeeld dat, tenzij er van 'daadwerkelijke dwang' tot het lidmaatschap sprake was, voortaan aan NSB'ers en leden van de WA en SS de kerkelijke sacramenten onthouden moesten worden; het lidmaatschap van 'de zogenaamde mantelorganisaties van de NSB zoals het Agrarisch Front en de Cultuurkring' was wèl ongeoorloofd verklaard maar behoefde nog niet gestraft te worden met onthouding der sacramenten. Welnu, mgr. de Jong meende dat met de gelijkschakeling van het RKWV het moment gekomen was om die straf een algemener karakter te geven: zij moest een ieder treffen die van de 'mantelorganisaties van de NSB' lid zou blijven, en als zodanig beschouwde hij nu ook alle organisaties die bij een RKWV onder Woudenberg zouden zijn aangesloten. Kort tevoren had mgr. de Jong via vertrouwde kanalen de tekst ontvangen van een mandement waarmee de negen-en-twintig aartsbisschoppen en bisschoppen van Gross-Deutschland geprotesteerd hadden tegen de beperkende maatregelen o.m. op het gebied van de pers die hun kerkgenootschap in de zomer van '41 getroffen hadden - dat was voor hem een reden te meer om zijn eigen geloofsgenoten maar vooral ook de bezetter precies te doen weten waar het nu op stond.

	Op 23 of 24 juli nodigde de aartsbisschop de bisschoppen van Haarlem, Breda, Den Bosch en Roermond uit, op vrijdag de 25ste des middags ('s ochtends zou Hellwig zijn eisen aan het dagelijks bestuur van het RKWV presenteren) aan de Maliebaan bij hem te komen; toen zij verschenen waren, las hij hun het concept voor van het mandement dat hij in de geest had. Er werd geen woord in gewijzigd en de tekst die negen dagen later, op zondag 3 augustus, in alle kerken voorgelezen zou worden, zou mede door de gevolgen waartoe dat voorlezen zou leiden, het gehele georganiseerde katholieke volksdeel opeens in een duidelijke afweerpositie jegens de bezetter plaatsen; men zou van een 'katholiek réveil' kunnen spreken. Het is dan ook hier de plaats om de man te schetsen die in de zomer van '4J tot dat réveil de beslissende stoot gaf.

	★

	Zes jaar tevoren, in de zomer van 1935, toen de krachten van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, mgr. J. H. G. Jansen gesloopt waren, had de Paus prof. dr. Johannes de Jong, president van het grootseminarie Driebergen- Rijsenburg, tot bisschop-coadjutor van mgr. Jansen benoemd met het recht, deze op te volgen. Die opvolging vond in februari '36 plaats toen het verzoek van mgr. Jansen om uit zijn functie ontheven te worden, door de Paus ingewilligd was. Een van de eerste opdrachten die de nieuwe aartsbisschop liet uitvoeren, was de auto af te schaffen waar zijn voorganger gebruik van had kunnen maken; ook het aartsbisschoppelijk wapen wilde hij nergens meer zien. Geen enkele behoefte had hij aan uiterlijk vertoon en zo hij al eens over zijn benoeming tot aartsbisschop sprak, dan placht hij de betekenis van dit hoge ambt te devalueren: 'ik had ook een ziekte kunnen krijgen', zei hij tegen vrienden.

	Johannes de Jong was, toen hij tot aartsbisschop gewijd werd, vijftig jaar oud. In september '85 was hij op Ameland uit een oud geslacht van boeren, vissers, kust- en walvisvaarders geboren. Zijn vader was bakker. In een bescheiden en vroom katholiek gezin groeide hij op, hoog opziende tegen zijn dorpspastoor; diens invloed was er niet vreemd aan dat hij besloot, priester te worden. In '99 vertrok hij naar het kleinseminarie in Culemborg. Hij was er in elke klas de beste. Niet anders ging het op het grootseminarie Driebergen-Rijsenburg. Hier werd hij in '07, twee-en-twintig jaar oud, tot priester gewijd: de eerste priester sinds de Reformatie die van Ameland afkomstig was. Drie jaar lang, van '08 tot '11, studeerde hij vervolgens in Rome. Want hij was, aldus Aukes in zijn waardevolle biografie, een man van 'gloeiende weetzucht'. In '14 werd hij aan het grootseminarie waar hij zelf gestudeerd had, hoogleraar in de kerkgeschiedenis. Zijn colleges voorbereidend, zette hij zich tegelijk aan een groot werk over meer dan negentien eeuwen kerkgeschiedenis. Van '29 tot '37 verschenen er drie drukken van met een telkens belangrijk uitgebreide tekst, 'voor mij was het eigenlijk', zei mgr. de Jong later, 'de mooiste tijd van mijn leven.' Hij had er overigens van '31 af een moeilijke bestuurlijke taak bijgekregen: president van het grootseminarie - een taak die hij met zoveel gedecideerdheid en tact vervulde dat zich, toen mgr. Jansens krachten afnamen, bij het Vaticaan de overtuiging ging vestigen dat mgr. de Jong de nieuwe aartsbisschop van Utrecht diende te worden.

	Een flamboyant kerkvorst zou hij bepaald niet zijn. Maar zulk een kerkvorst was in Nederland waar sommige protestantse groepen nog zo gevoelig, ja overgevoelig reageerden op wat in de wereld der 'Roomsen' gebeurde, ook niet op zijn plaats. Het was in '35 nog maar tien jaar geleden dat het tweede ministerie-Ruys de Beerenbrouck ten val gebracht was omdat het het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan had willen handhaven. Dat waren factoren waar Rome rekening mee hield. En inderdaad: Johannes de Jong was het tegendeel van een drijver. 'Welke katholiek zou er aan denken', had hij ruim een jaar na de val van het tweede kabinet-Ruys geschreven, 'onze protestanten, die volgens ons wel in dwaling verkeren, maar in een onschuldige, redelijkerwijze onoverwinnelijke dwaling, te beletten, God volgens hun eerlijke overtuiging te dienen?'

	Neen, deze aartsbisschop zou de gecompliceerde verhoudingen in de Nederlandse kerkprovincie niet nodeloos verscherpen of vertroebelen. Hij was er ook te bescheiden voor - en och, ware het onheil van het nationaalsocialisme niet over Europa en de ramp van de bezetting niet over Nederland gekomen, wellicht zou Johannes de Jong niet meer geworden zijn dan één in de rij van Utrechtse kerkvorsten vóór hem: een vroom en geleerd man, bedacht op de consolidatie, zo mogelijk op de verdere versterking van hetgeen de Nederlandse katholieken sinds de Franse revolutie en de vestiging van het Koninkrijk opgebouwd hadden, maar verder weinig sprekend tot de verbeelding van de katholieke gelovigen, laat staan van de andersdenkenden. Het onheil van het nationaalsocialisme had zich evenwel. al geopenbaard toen de Jong aartsbisschop werd, de ramp van de bezetting voltrok zich ruim vier jaar na zijn wijding - en hij maakte zich geen illusies over hetgeen zijn kerk en hempersoonlijk te wachten kon staan. Hij deed dat te minder omdat hij een sterke neiging had tot pessimisme. Hoe vaak had niet het onrecht in de wereld getriomfeerd! Hoe vaak was niet de kerk tot de grond toe afgebroken! Welke noodzaak schreef voor dat het heidense nationaalsocialisme er niet in zou slagen, geheel Europa jarenlang, generaties lang wellicht, in zijn greep te houden? De aartsbisschop kende noch Engeland, noch de Verenigde Staten. Tot eind '42 durfde hij eigenlijk nauwelijks verwachten dat Hitler en alles wat hij representeerde, binnen luttele jaren ten val gebracht zou worden. Zijn naaste medewerkers werden er vaak wanhopig onder: atlassen, encyclopedieën, statistieken droegen zij aan om die pessimistische visie te weerleggen.

	In het persoonlijke vlak gaf, dunkt ons, die zwartgalligheid aan de strijd-' bare standpunten die de aartsbisschop in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog innam en verkondigde, extra betekenis. Hij bepaalde immers voor zichzelf een gedragslijn en schreef anderen een gedragslijn voor waarvan hij lange tijd aannam dat men er wellicht een groot aantal jaren de hand aan zou moeten houden. Zulks vormde. een waarschuwing tegen onberaden impulsiviteit (die hem toch al niet lag), het onderstreepte klemmend de noodzaak om enerzijds in het oog te houden wat het geloof voorschreef, anderzijds van de gelovigen niet meer te vergen dan zijn redelijkheid konden opbrengen - en volhouden. Dat de vijand, zeker zo lang de oorlog duurde (van een overwinnende Hitler kon men alles verwachten), niet spoedig de hand aan hem persoonlijk zou slaan, leek de aartsbisschop een aannemelijke, maar overigens irrelevante veronderstelling; irrelevant omdat hij die de levens van zoveel martelaren bestudeerd had, vertrouwde dat ook hem, mocht dat noodzakelijk blijken, de kracht geschonken zou worden, in trouwaanzijn geloof het einde van zijn aardse leven te aanvaarden. Maar zijn katholieken! Die eenvoudige journalist, vakbondsman, arbeider, boer, kunstenaar, onderwijzer, fabrikant, ja ook die eenvoudige priester aan wie hij het als aartsbisschop kon opleggen dat zij in bepaalde situaties 'neen' zouden zeggen tegen het nationaalsocialisme en dat zij dusdoende de macht van de bezetter zouden uitdagen en tarten - zouden hun trouwen hun geloof sterk genoeg zijn om de weg te volgen die naar vervolging, pijniging en dood kon leiden? Een mandement opstellen was één ding; volgens een mandement handelen een tweede. 'Je handtekening zetten is vlug gedaan', zei de aartsbisschop eens, 'maar de nachten die er soms op volgen …'

	Zorgvuldig overleg was een gebiedende noodzaak. Wat de vier bisschoppen betrof, was de aartsbisschop trouwens tot dat overleg verplicht: hij kon hun niets voorschrijven, hij moest, primus inter pares in hun kring, telkens hun instemming winnen. Vaak gelukte hem dat doordat de informatie die hij kon verzamelen, breder was dan de hunne: hij vernam meer (men denke aan zijn contacten met Donner en Hangelbroek), hij kon in ruimer kring advies inwinnen. Zijn eigen staf was maar klein: een vicaris-generaal en twee priester-secretarissen die zelf alle uitgaande stukken moesten typen, maar de aartsbisschop had het voordeel dat hij een beroep kon doen op de kennis en het inzicht van de beste moralisten, juristen, sociologen en andere deskundigen die men onder de katholieken kon vinden. 'Er ging geen dag voorbij', aldus Aukes, 

	'dat er niet werd getelefoneerd, gepraat, geschreven, en dat niet hier of daar in het land een capabele kop bezig was, een of ander warrig raadsel, een of ander knellend practicum uit te splitsen ten behoeve van de aartsbisschop en via deze van het Episcopaat.'

	Het sprak vanzelf dat de adviezen die de aartsbisschop ontving, vaak tegenstrijdig waren. Wij kwamen er al voorbeelden van tegen. In zulk een situatie was mgr. de Jong afkerig van een snelle beslissing. Dat gaf hem bij driftiger naturen wel eens de naam van een aarzelaar, een twijfelaar, een onzekere, - kwalificaties die ook wel in overeenstemming leken met de uiterlijke indruk die hij maakte: een onhandige, verlegen man die onwennig, ja ietwat onbeholpen in de moderne wereld stond met haar vreemde verschijnselen als radio's en auto's - 'een verdwaalde Viking' noemt Aukes hem. Wie dieper keek, wist beter: Rustige naturen hebben in moeilijke kwesties tijd nodig om tot beslissingen te komen, maar zijn zij eenmaal met zichzelf in het reine, dan staan zij als een rots. Johannes de Jong mocht dan, zo L. J. Rogier, 'de goedheid zelf' zijn, 'meegaand in de omgang', 'geen strijdbare natuur', 'van nature geen dominerende figuur? doch dan moet in die kwalificaties toch wel het accent vallen op het 'van nature'. Want toen de nood der tijden Johannes de Jong in zijn onverbiddelijke greep nam, kon juist uit die goedhartigheid en uit die eenvoud de vasthoudende strijdbaarheid ontstaan.

	Onjuist zou het zijn, in die strijdbaarheid de exclusieve verdienste te zien van de aartsbisschop. Van groot belang was, dat uit het in veel opzichten verdeelde katholieke milieu nu juist in zijn onmiddellijke omgeving enkele personen terecht gekomen waren die de opzet van de bezetter soms eerder doorzagen dan hij en wier dagelijkse adviezen als regel in de richting gingen van: niet toegeven! Zijn vicaris-generaal, mgr. D. Huurdeman, was 'een felle'. Wat die keer op keer onderstreepte was: principiis obsta - zo vertelde ons later mgr. J. Geerdinck, tijdens de bezetting een van de twee secretarissen van de aartsbisschop en zelf een man wiens adviezen in dezelfde richting plachten te gaan als die van mgr. Huurdeman," Dat gold ook voor de officiaal van het aartsbisdom, mgr. F. Ae. H. van de Loo. Zij drieën evenwel, en alle anderen die met de aartsbisschop in contact kwamen, wisten: niet bij ons, bij hèm ligt de verantwoordelijkheid. En het is, durven wij vermoeden, het besef dier verantwoordelijkheid geweest dat de gezondheid van de sterke maar gevoelige man aangetast heeft. Na twee-en-een-half jaar bezetting kreeg hij een lichte beroerte, na vijf jaar was hij gesloopt. Want alle gewetensproblemen waarmee individuele katholieken of katholieke instellingen en organisaties in hun contact met de bezetter en zijn handlangers geconfronteerd werden (en het leken vaak problemen van leven of dood), waren uiteindelijk bij hem terechtgekomen.

	★

	Hoe liet zich die opperste verantwoordelijkheid invoegen in de structuur van de katholieke kerk?  

	In het tijdsgewricht waarin Johannes de Jong leefde, twijfelde geen katholiek er aan dat de bisschop de apostel was; binnen zijn diocees gold hij als de onmiddellijke vertegenwoordiger van Christus. Hij diende aan te geven wat de gelovigen moesten doen of laten. Hij kon protesteren tegen het onrecht van de nationaalsocialistische staat - hij kon ook zwijgen. Hij kon er op zijn wijze en binnen zijn diocees toe bijdragen dat het Derde Rijk ten val gebracht werd - hij kon zich ook passief opstellen, zelfs aan Hitlers politiek steun verlenen. Er zijn in de periode van het nationaalsocialisme in andere landen talrijke bisschoppen geweest die zwegen, passief bleven of Hitler steunden. Men behoeft het beleid van het Nederlandse Episcopaat maar te vergelijken met, zeg, het Slowaakse of het Kroatische om te zien, hoe sterk het element van zelfstandigheid was in de positiebepalingen der Nederlandse bisschoppen. Het kerkelijk verzet is dan ook niet alleen godsdienstig, het is ook nationaal van aard geweest. Voor de bestuurders van de Nederlandse kerkprovincie was Rome in de bezettingsjaren trouwens ver verwijderd; toen zij in januari '41 hun standpunt tegen de NSB'ers (dat wilde tevens zeggen: tegen de bezetter) verscherpten, wisten zij niet of hun koers de instemming had van het Vaticaan. Wij wezen er al op dat een van de adviseurs van de aartsbisschop, mgr. Verhoeven, hem er eind maart '41 waarschuwend op wees dat een weigering van het Episcopaat om medewerking te verlenen aan van Dams benoemingsverordening heel wel door Rome gedesavoueerd kon worden. Zou zich dat voordoen, dan zou zulks voor de aartsbisschop niet de verplichting inhouden, zijn koers te wijzigen - het zou wèl pijnlijk zijn èn een factor van gewicht voor de toekomst.

	Wat het Vaticaan van zijn beleid vond, vernam de aartsbisschop voor het eerst in het vroege voorjaar van 1941; de verbindingen waren moeilijk.

	Dat gold niet alleen voor de weg Rome-Utrecht maar ook voor de omgekeerde: Utrecht-Rome.

	Toen de pauselijke internuntius, mgr. Paolo Giobbe, in de zomer van '40 door de bezetter gedwongen werd, Den Haag te verlaten (hij keerde naar Rome terug), werd de directe relatie tussen mgr. de Jong en hem verbroken. Nadien moest de aartsbisschop het officiële contact met het Vaticaan onderhouden via de pauselijke nuntius in Berlijn, mgr. Cesare Orsenigo. Maar de aartsbisschop vertrouwde Orsenigo niet. In hoge kerkelijke kringen was algemeen bekend dat de nuntius op de hand van Duitsland was. Normale rapporten gingen via Orsenigo's kanaal, maar de meer belangrijke stukken liet de aartsbisschop via een in Amsterdam wonende oude studievriend, dr. Jos M. Drehmanns (die al die stukken in het Italiaans vertaalde), aan de Italiaanse consul in Amsterdam overhandigen; deze bezat op het departement van buitenlandse zaken te Rome een vertrouwde relatie: een broer van mgr. Giobbe; die broer zorgde er voor dat wat uit Amsterdam ·ontvangen was, met spoed bij het Vaticaan belandde. Deze weg (die tot de herfst van '43 in stand bleef) werd evenwel, voorzover ons bekend, nimmer in omgekeerde richting gebruikt.

	Het eerste bericht dat, de aartsbisschop uit Rome ontving, was een brief van paus Pius XII, hem gebracht door een Nederlandse pater, te Rome woonachtig, die verlof gekregen had, Nederland te bezoeken; in die brief prees de paus de pectoris firmitatem (vastheid van inborst) die hem getroffen had uit het mandement dat het Episcopaat begin oktober '40 aan het eeuwfeest van Willibrord gewijd had.

	Bijna een jaar verliep (een jaar waarin uiterst belangrijke mandementen uitgegeven werden) voor de aartsbisschop opnieuw een reactie uit Rome ontving. Met veel moeite (een oud-biechtvader van Mussolini moest er bij ingeschakeld worden) was een Nederlandse priester die van '3 8 af in Rome gestudeerd had, dr. J. A. E. van Dodewaard, er eind '41 in geslaagd, een visum voor Nederland te verkrijgen. Voor zijn vertrek vernam van Dodewaard van de paus persoonlijk dat de Nederlandse bisschoppen 'sana energici e forti e mi piace molto'. Begin januari '42 kon van Dodewaard die woorden aan de aartsbisschop overbrengen die hem zei dat hij blij was te weten dat hij nu 'tenminste safe' was. Enkele maanden later kwam er een bevestiging: de hoofdredacteur van De Tijd, Schlichting, die via Janke een visum voor Italië had weten te bemachtigen, werd door de paus in audiëntie ontvangen; 'zeg tegen uw bisschoppen', kreeg Schlichting te horen, 'dat ik hen bemin en dat ik hun houding goedkeur.' Maar toen verstreek weer meer dan een jaar voor het Episcopaat de vierde reactie van het Vaticaan ontving; ze werd door drie paters jezuïeten overgebracht die in Rome gestudeerd hadden en die in augustus '43 naar Nederland konden terugkeren. 'Ik heb al de herderlijke brieven van uw bisschoppen gelezen', had de paus hun gezegd (aldus het uit '45 daterend verslag van één hunner), 

	'Ah! die bisschoppen van u! Ik geloof niet dat er een land is waar de bisschoppen zo moedig en krachtig zijn opgetreden. Die van België hebben zich toch ook wel heel flink gehouden, die van Frankrijk meno.' Telkens als de Duitsers met een nieuwe maatregel kwamen, waren uw bisschoppen er aanstonds bij. Ablehnen was hun systeem, ablehnen... uw bisschoppen zeiden sempro na, sempre. Ze gaven niets toe, niet, zoveel (gebaar met duim en wijsvinger). Wanneer ge in uw vaderland terugkomt, moet ge naar uw bisschoppen gaan en   hun zeggen dat ik een grote bewondering voor hen heb. Dite dat de Heilige Vader de houding van de Nederlandse katholieken bewondert en dat hij veel troost heeft geput uit hun standvastigheid en hun trouw aan het geloof en aan de kerk ... Ja, zegt het zo: de Heilige Vader dankt de Nederlandse katholieken voor alles wat ze doen voor}e kerk, per la chiesa, per la chiesa.'

	Toen mgr. de Jong enkele. weken later deze lof te horen kreeg, liepen de tranen hem over de wangen.

	★

	'Voor de kerk'.

	Onjuist zou het zijn, het beleid van het Nederlandse Episcopaat uitsluitend onder de noemer te brengen van het verzet tegen de bezetter en zijn nationaalsocialistische ideologie. Er stak een sterk conservatoir element in. Alle bisschoppen was het uit hun studie tot in bijzonderheden bekend hoeveel moeite de Nederlandse katholieken zich hadden moeten geven om dwars tegen tal van weerstanden in, meer te worden dan de achtergestelde, gediscrimineerde groep die zij tijdens de Republiek geweest waren. Zij beseften, de bisschoppen, dat het antipapisme geenszins uitgestorven was en dat bij menigeen 'rooms' een synoniem gebleven was voor 'onbetrouwbaar'. Er leefde voldoening in hen over al datgene wat de katholieken als katholieken opgebouwd hadden. Aanvankelijk ging in de bezetting van die voldoening een remmende invloed uit. Het was of ergens in het katholieke volksdeel angst leefde dat door gans die opbouw een streep gehaald kon worden zoals tijdens de Hervorming geschied was,' alsof er een door beduchtheid ingegeven visie bestond dat die opbouw door de niet-katholieke meerderheid alleen maar getolereerd werd en dat hij nog niet wezenlijk geïntegreerd was in het volksgeheel! Wij kwamen die .angst en beduchtheid al tegen: in de reactie van de bisschoppen op van Dams benoemingsverordening (de 'afbraak van het gehele bijzondere onderwijs' zou na de bevrijding tot' een gevaarlijk vacuüm' kunnen leiden), óók in de vèrgaande mate waarin door het Episcopaat mede tot behoud der technische installaties gedoogd werd dat de katholieke pers een instrument der vijandelijke propaganda bleef. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat deze tactische overwegingen niet geheel pasten in de persoonlijkheidsstructuur van mgr. de Jong ; zij waren, stellig, in overeenstemming met wat het verstand hem voorschreef, maar niet met waartoe het gevoel hem drong. Hij moest zichzelf menigmaal een rem  opleggen. Daarbij was van belang dat weliswaar de bisschoppen van Haarlem en van Roermond, mgr. Huibers en mgr. Lemmens, als regel even strijdvaardig reageerden als hij, maar dat van de bisschop van Breda, mgr. Hopmans, een uiterst conservatieve prelaat, weinig uitging en dat de bisschop van Den Bosch, mgr. Diepen (die in de zomer van '42 vervangen werd), de gebeurtenissen nauwelijks meer kon volgen, laat staan er adequaat op reageren. Maar ook met hen moest de aartsbisschop rekening houden.

	Neen, mgr. de Jong was, dunkt ons, in de zomer van '41 niet in alle opzichten ingenomen met het totaalbeeld dat katholiek Nederland in het eerste bezettingsjaar geboden had, en evenmin met het beleid der bisschoppen in zijn geheel: zowel bij het eerste protest tegen de zich aftekenende Jodenvervolging als bij het mogelijke verzet tegen de aantasting van de benoemingsvrijheid bij het bijzonder onderwijs (twee uiterst belangrijke punten) had het Episcopaat de protestanten alléén laten optreden: de bisschoppen hadden verstek laten gaan. En zal dat in de geest van mgr. de Jong geen schuldgevoel gewekt hebben? Daar is ook een belangrijke aanwijzing voor. Want in het mandement over de gelijkschakeling van het RKWV, welks concept op vrijdagmiddag 25 juli door de aartsbisschop aan de bisschoppen voorgelegd werd, steekt, naar het ons voorkomt, een sterk element van bevrijding, van doorbraak: alsof de schrijver voor het eerst, maar nu dan ook volledig, maar nu dan ook onverhuld, uitspreekt wat hij op het hart heeft, klemmend en overtuigend, ja hartstochtelijk - en de meer bedachtzamen in het college der bisschoppen schikten zich. Meer dan dat: ook zij voorzagen, dat indien het lidmaatschap van het RKWV onverenigbaar verklaard zou worden met de katholieke beginselen, talrijke bezoldigde bestuurders en functionarissen wellicht brodeloos zouden worden. Er werd op die vrijdagmiddag op voorstel van mgr. de Jong tevens besloten tot de oprichting van een speciaal fonds om diegenen te steunen die door hun principiële houding in moeilijkheden zouden geraken: een Fonds voor de Bijzondere Noden van het Episcopaat.

	★

	Het was de bedoeling dat het op vrijdag 25 juli vastgestelde mandement op zondag 3 augustus in alle katholieke diensten in den lande voorgelezen zou worden. De tekst moest dus in duizenden exemplaren verspreid worden. Die exemplaren werden aan de Maliebaan gestencild waartoe een paar hulpkrachten aangetrokken werden. Vervolgens lieten de bisschoppen het aantal exemplaren dat zij voor hun diocees nodig hadden, door enkele kapelaans of leken afhalen. Op elk bisschoppelijk secretariaat werden daarna de pakjes gereedgemaakt die voor de dekenaten bestemd waren; de dekens droegen er zorg voor dat elke pastoor het voor hem bestemde exemplaar ontving.

	In de tweede helft van de week, die op zondag 27 juli begonnen was, hadden de duizenden exemplaren van het mandement diegenen bereikt die de tekst moesten voorlezen. Vermoedelijk was er evenwel één ontvanger (wij weten niet wie) die zijn exemplaar op vrijdag 1, wellicht op zaterdag 2 augustus aan een van de Außenstellen der Sicherheitspolizei und des SD in handen speelde; althans, via het bureau van Harster kreeg Seyss-Inquart vroeg in de avond van zaterdag 2 augustus de tekst in Duitse vertaling te lezen. Seyss-Inquart nam onmiddellijk contact met Schmidt op: hoe kon verhinderd worden dat dit mandement voorgelezen zou worden? Besloten werd, dat de Sicherheitspolizei een daartoe strekkende eis aan mgr. de Jong en aan de overige bisschoppen zou overbrengen, diezelfde nacht nog. Zo ging ook per telex een opdracht uit naar het bureau der Sicherheitspolizei und des SD in Utrecht.

	Daar verstreek enige tijd voor de plaatsvervangend chef, SS-Untersturmführer en Kriminalobersekretär Max Hugo Matzker, zich gereedgemaakt had; het was althans al bij half vier toen aan de Maliebaan de telefoon rinkelde. Een huishoudster wekte Geerdinck en deze vernam dat, in opdracht van Seyss-Inquart, een SS-Untersturmführer onmiddellijk de aartsbisschop wenste te spreken. Mgr. de Jong, die gewekt werd, zei dat de SS-officier zich over een half uur kon komen melden. 'Dit moeten wij in scène zetten, monseigneur', zei Geerdinck, vlug en vaardig als steeds, 'wij moeten de heren imponeren.' De huishoudster ging de paarse staatsiesjerp halen. '0 monseigneur, als ze u maar niet gevangen komen nemen!' 'Ja, Jule, als Onze Lieve Heer dat wil, dan moeten wij er dat maar voor over hebben.' 

	Om vier uur in de 'nacht wordt gebeld: twee SS'ers in witte jassen. Geerdinck gaat hun voor op de staatsietrap. 'Aan de deur van de rode zaal gekomen' (wij volgen Aukes' beschrijving), 

	'keert hij zich om: 'Ihre Namen, bitte?', 'Untersturmführer Matzker und mein Adjutant', 'Danke', zegt de, secretaris en klopt: Van binnen klinkt de stem van de aartsbisschop: 'Ja!' De secretaris opent en gaat voor. De aartsbisschop in volle lengte (in zijn huistoog, de brede paarse sjerp en het gouden borstkruis om, het paarse kalotje op de grote schedel) staat midden achter de tafel, naast zich de tweede secretaris. 'Excellentie', zegt dr. Geerdinck, 'Untersturmführer Matzker en zijn adjudant.' Monseigneur buigt licht. Zegt niets. Dan de secretaris: 'Setzen Sie sich.' En' hij voegt zich naast de bisschop. Het gezelschap zit. Niemand zégt iets. Niemand vráágt iets. Dat wordt pijnlijk.' 

	Matzker verbreekt de stilte. Hij haalt de telexstrook voor de dag en leest voor dat er een lastgeving van de Reichskommissar is: het mandement mag niet voorgelezen worden.

	'De aartsbisschop zegt twee of drie woorden om te beduiden dat hij de mededelingen heeft verstaan. Ditmaal is het de adjudant die iets in het midden brengt: het is nu vier uur, zegt hij, alle pastorieën zijn telefonisch te bereiken, de voorlezing kan zonder moeite worden afgelast. De aartsbisschop mompelt iets: dit is hem duidelijk. Als een nieuwe stilte zich pijnlijk gaat rekken, zegt dr. Geerdinck: 'Meine Herren, haben Sie hiermit Ihren Auftrag erledigt?' Er volgt een 'Jawohl' en een gestameld: 'Ja, wir sind auch beauftragt.' Dr. Geerdinck is opgestaan en als op een bevel hebben de witte jassen onmiddellijk zijn voorbeeld gevolgd. Er wordt niets gezegd. Op de trap laat de Untersturmführer hulpeloos de lange strook met het bevel van Seyss-Inquart, achter zich aan, van de treden slieren. Geen woord. Bij de voordeur sliert de strook over de grond mee naar buiten. Geen groet.'

	★

	



	

 levens aparte katholieke organisaties wenselijk waren, werd door dat Episcopaat geen moment betwijfeld; niet met een drang tot vernieuwing ging het verzet van het Episcopaat gepaard, maar met een drang tot behoud.

	Titus Brandsma

	Wil men het beleid van het Episcopaat ten aanzien van de gelijkschakelingspogingen van de bezetter (want die moesten afgeweerd worden!) in één formule samenvatten, dan zou deze aldus kunnen luiden: katholieke instellingen moesten onbezoedeld blijven en dus desnoods prijsgegeven worden maar daarbij dienden de existenties en de levens van individuele katholieken zo min mogelijk in gevaar gebracht te worden. Het was vaak een hele opgave, die twee doelstellingen met elkaar te verzoenen en misschien is zulks het Episcopaat op geen terrein moeilijker gevallen dan op dat van de katholieke pers. Wij wezen er al op dat mgr. de Jong in het mandement naar aanleiding van de gelijkschakeling van het Rooms-katholiek Werkliedenverbond, dat begin augustus '41 in alle kerken voorgelezen werd, geschreven had, 'dat men nauwelijks meer van katholieke couranten kan spreken.' Bij De Tijd had men toen de publicatie willen staken maar dat was door de bisschoppen niet wenselijk geacht. Zij zagen liever dat katholieken een katholieke krant lazen al was zijn inhoud ook in veel opzichten 'fout', dan dat die katholieken, na de opheffing van hun krant, hun toevlucht zouden nemen tot een niet-katholiek dagblad; daarnaast vreesden zij dat het, als men de bedrijfsinstallaties dier katholieke kranten aan de vijand overliet, buitengewoon moeilijk zou zijn, later opnieuw een katholieke pers op te bouwen. Uit dit beleid vloeide voort dat men veel door de vingers zag. Dat was een groot deel van de provinciale katholieke pers hoogst welkom; met name in de directiesfeer was men er bereid tot vèrgaande concessies als men daar de bladen mee kon 'redden'.

	Die directies waren het, en niet de redacties, die beslissen moesten of men 'foute' advertenties die aangeboden werden, aanvaarden of weigeren moest.

	



	
'Eten en drinken werd niet uitgereikt. Toch was de stemming van de groep uitstekend. Iedere nieuw-aankomende werd hartelijk begroet ... Een Duitse dokter verrichtte een keuring en ter demonstratie van de gevolgde methode is het wel aardig te vermelden, dat hetgeen voor een urineonderzoek nodig was, van alle heren werd verzameld in één-en-dezelfde 'bokaal'.'

	's Avonds werd het gezelschap het concentratiekamp Schoorl binnen gevoerd. Instructie was gegeven, hen daar 'korrekt aber ohne besendere Schärfe' te behandelen. Die behandeling was inderdaad vrij van hardheden. Men mocht brieven en pakketten ontvangen. Eten was er voldoende. Er werd druk geschaakt, gedamd en gediscussieerd. Met andere groepen gevangenen mocht men overigens niet spreken, vooral niet met de communisten als die onder leiding van Lou de Visser de geschilde aardappelen kwamen aandragen, maar 'wij deden het toch, uren.' Veel toezicht werd er dus niet uitgeoefend. Elke avond was er voorts een wijdingsdienst en dan mocht men ook onder geleide een wandeling buiten het kamp maken. Des zondags werden twee kerkdiensten gehouden. Maar zou het zo blijven? En hoe lang zou de opsluiting duren? Dat wist niemand.

	Na acht weken werd de groep in tweeën gesplitst. Ca. vijftig werden tot hun eigen verrassing vrijgelaten, veertig werden toegevoegd aan de 'Indische gijzelaars' die zich in Buchenwald bevonden.

	De Wilde werd in '42 in de grote groepen gijzelaars opgenomen die toen samen met de 'Indische' in Noord-Brabant gevangen gehouden werden; Colijn daarentegen was toen naar Duitsland weggevoerd.

	★

	Het hotel in Valkenburg waar Colijn op 30 juni '41 onder bewaking naar toe gebracht werd, was bepaald geen lustoord; het eten was er miserabel, de bediening slecht en de hotelier en zijn vrouw leefden als kat en hond. Colijn was toen twee-en-zeventig jaar; hij leed aan suikerziekte en 'had enkele malen last gehad van hartkrampen en benauwdheid. Aan de twee bewakers die aan hem toegevoegd waren, was instructie gegeven dat zij elke dag een wandeling van precies twintig kilometer met hem moesten maken. Colijn had daar geen bezwaar tegen. Met een van die twee bewakers kwam hij trouwens spoedig in een hartelijk contact, 'hij was voor mij als een vader', zei de man later, en ook: 'Hij voorspelde mij toen dat Amerika in 1944 klaar zou zijn voor de grote inval in Europa.'! Na een paar weken kreeg mevrouw Colijn verlof, zich bij haar man te voegen. Maar het verblijf in Valkenburg duurde niet lang. De Sicherheitsdienst vernam dat Colijn overal waar hij zich in het Geuldal vertoonde, met eerbied begroet werd en dat de kerkgangers die de diensten in het protestantse kerkje te Valkenburg bijwoonden, plachten op te staan zodra Colijn binnenkwam. Dat soort demonstraties was de bezetter niet welkom.

	Maar er was meer.

	Toen Colijn uit Den Haag weggevoerd was, had men huiszoeking bij hem gedaan. Daarbij waren grote hoeveelheden brieven gevonden. De Sicherheitsdienst had er uit afgeleid dat Colijn blijkens de vele contacten welke hij na mei '40 onderhouden had, ook buiten zijn eigen kring (met de voormannen van andere partijen, soms ook met secretarissen-generaal), als een soort 'Statthalter der Königin' optrad." Bovendien meende men bewijzen ontdekt te hebben 'dass Colijn schon im Weltkrieg '(1914-1918) 'und bis 1940 Spionage gegen Deutschland für England betrieben hat.' De Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Harster, had de belangrijkste bewijsstukken voor _dat alles aan de Chef der Sicherheitspolizei, Heydrich, toegezonden, Heydrich had ze aan Hitler ter lezing gegeven en van deze was instructie gekomen, Colijn intensief te verhoren. Colijn werd daartoe eind oktober '41 naar Berlijn overgebracht" waar hij een kamer kreeg in een soort pension van de Sicherheitspolizei. Tijdens dat verblijf in de Duitse hoofdstad (waar hij; opnieuw, als hij wandelde, precies twintig kilometer moest afleggen) werden hem enkele tientallen lange verhoren afgenomen. Kennelijk kwam daarbij niets van betekenis te voorschijn, het Reichssicherheitshauptamt had althans na een maand of vier zijn belangstelling voor de 'spion' Colijn verloren. 

	Maar hij mocht niet naar Nederland terug. Eind maart '42 werd hij, ergens in de heuvels van Thüringen, in het kleine plaatsje Ilmenau geïnterneerd.

	Hij kreeg daar weer een hotel, leeg en kil, als verblijfplaats; mevrouw Colijn mocht zich opnieuw bij hem voegen. De oude, van de wereld nagenoeg geïsoleerde staatsman kon er weinig anders doen dan wandelen (maar nu niet verder dan hij zelf wilde) en lezen. Hij las veel. Zijn geest bleef helder. Een van de hoogleraren van de Vrije Universiteit die hem begin '44 clandestien wist te bezoeken, trof hem vol plannen en ideeën over de naoorlogse opbouw van Nederland aan. Zou hij die nog gadeslaan? Ooit nog zijn drie zonen terugzien, zijn schoondochters, bijna al zijn kleinkinderen van wie hij, doordat ze in Indië waren, sinds begin '42 niets meer gehoord had? Hij wist het niet. Zijn krachten slonken en over de duur van de oorlog was hij niet optimistisch. 'De tegenover elkaar staande krachten', zo schreef hij begin '43 aan een familielid in Nederland, 

	'zijn te massaal en de opoffering waarmede gestreden wordt (Stalingrad b.v.) is te groot om een snel verloop te kunnen verwachten. Daarom reken ik maar op een verblijf hier van nog wel anderhalf jaar. Komt de vrijheid eerder, dan is het een meevaller. Overigens mogen wij beiden getuigen dat wij ons lot met bijna volkomen berusting uit' s Heren hand tegemoet zien. '

	Dat lot vergunde Colijn niet, de bevrijding te beleven van het land waarmee hij zich met alle vezelen van zijn ziel verbonden voelde: op 16 september '44 bezweek hij aan een hartaanval.

	Zes dagen later werd hij in Ilmenau begraven. Enkele Nederlandse arbeiders die in fabrieken in de buurt werkten en van zijn overlijden gehoord hadden, stonden met zijn echtgenote om de groeve. Ze brachten een krans mee. Een van hen sprak. Ze zorgden voor een eenvoudig houten kruis.

	★

	De impuls die Colijn vóór zijn internering aan de Anti-Revolutionaire Partij gegeven had, werkte door. Want de opheffing van de politieke partijen waartoe Seyss-Inquart op 30 juni '41 overging en die hij enkele dagen later bij verordening bekend maakte," was een slag in de lucht. Acht partijen werden 'ontbonden' - praktisch betekende dit slechts dat de nog aanwezige landelijke partijbureaus door de Sicherheitspolizei gesloten en eventueel aanwezige fondsen in beslag genomen werden; plaatselijk werden overeenkomstige taken op aanschrijving van de procureurs-generaal door de Nederlandse politie verricht; dat deed die politie in een groot aantal gevallen bijzonder traag. Al die materiële waarden werden door de commissaris voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen, de NSB'er Müller- Lehning, geliquideerd; de geestelijke bleven.

	Het bericht van de opheffing der politieke partijen lokte maar weinig reacties uit. Het dagblad van Nationaal Front wilde 'geen traan laten bij de definitieve begrafenis van deze holle karkassen', de katholieke Volkskrant herinnerde daarentegen aan het positieve werk dat de partijen verricht hadden; 'Het beginsel blijft', zette De Standaard boven een hoofdartikel waarin gezegd werd dat men 'berusten' moest in de opheffing van de Anti-Revolutionaire Partij, maar '(de) beginselen ons meer en meer eigen te maken, blijft de plicht'. In het illegale Parool schreef Koos Vorrink dat de partijen 'de uitdrukking waren - en zijn - van de werkelijke staatkundige wil van het Nederlandse volk ... Die politieke voormannen die niet voor de overweldiger hebben gebogen ... , bezitten grotere invloed dan ooit.'

	Van de acht opgeheven politieke partijen waren er twee, de Christelijk- Democratische Unie en de Staatkundig Gereformeerde Partij, van betrekkelijk recente datum, hetgeen niet zeggen wil dat de denkbeelden waarvoor die partijen waren gaan ijveren, niet al veel eerder in de Nederlandse samenleving naar voren gekomen waren. De Liberale Staatspartij en de Vrijzinnig- Democratische Bond waren varianten van het liberalisme dat onder Thorbecke na 1848 een in staatkundig opzicht nieuw Nederland had doen ontstaan; de Christelijk-Historische Unie had zich omstreeks de eeuwwisseling geconstitueerd, de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij, de Rooms- Katholieke Staatspartij en de Anti-Revolutionaire Partij waren van nog iets oudere datum. Al deze partijen, welker oorsprong en ontwikkeling wij in Voorspel beknopt schetsten, bezaten een min of meer fluctuerende aanhang onder het kiezerscorps; partij waren zij in de eerste plaats dank zij een vaste kern van leden. De meesten van die leden waren geabonneerd op dagbladen van de eigen politieke richting; van een dagelijkse, intensieve aanraking met andere denkwerelden zoals die later met name door de televisie bevorderd zou worden, was geen sprake.

	Het partijleven was vóór de bezetting vrij intensief geweest. Gedragen was het door hechte kaders die, voor hun partij werkend, veelal grote offers aan tijd en geld gebracht hadden. Die kaderleden kenden elkaar ook persoonlijk vaak reeds sinds vele jaren. Hier waren banden gegroeid die door geen 'opheffing van de politieke partijen' verbroken werden. Met name in plaatselijk of buurtverband bleef men met elkaar in contact. Landelijke, regionale en plaatselijke partijbestuurders konden hier, als zij dat wensten, de organisatorische basis vinden voor kleine bijeenkomsten waar men een geest van afweer tegen de bezetter wakker kon houden en zich gemeenschappelijk op de toekomst kon bezinnen. De denkbeelden die in dergelijke contacten naar voren kwamen, zullen wij in een volgend deel schetsen; hier gaat het meer om de contacten zelf die veelal ook een onmiddellijke praktische betekenis hadden: er werden informaties uitgewisseld, er werd vaak ook systematisch geld ingezameld om hen die om principiële redenen hun maatschappelijke positie prijsgegeven hadden, financieel te steunen.

	Al dat werk was verboden en strafbaar. Wij hebben echter de indruk dat de bezetter het niet te zwaar opnam. Natuurlijk, het inzamelen van steungelden en het doorgeven van parolen waarin tot verzet tegen zijn beleidsdaden opgeroepen werd, tolereerde hij niet, maar dat hier en daar groepjes Nederlanders bijeenkwamen die, uitgaande van beginselen die hij, de bezetter, uit de tijd achtte, spraken over dingen die gebeuren moesten na een 'bevrijding' waar hij niet geloofde, liet hem betrekkelijk onverschillig. Mochten die discussies over de toekomst formeel gesproken al illegaal zijn, de bezetter had met zijn politie-organen illegale activiteiten te bestrijden die hij veel belangrijker achtte omdat zij rechtstreeks en hic et nunc tegen hem gericht waren. Anderzijds werden die discussies over de toekomst ook door zeer velen onder diegenen die illegale bladen uitgaven, spionage bedreven, sabotage pleegden, Geallieerdekrijgsgevangenen over de grens hielpen, voor onderduikers zorgden of overvallen uitvoerden, niet als 'echt' illegaal werk beschouwd. In vele verzetsgroepen kwam spoedig de neiging naar voren, de vooroorlogse politieke partijen van inactiviteit te beschuldigen, althans van een gebrek aan activiteit. Men begreep wel dat politieke figuren die vóór de oorlog nationale bekendheid genoten hadden, al door het feit dat vrijwel iedereen wist wie zij waren, een belangrijk extra-risico liepen. Dat vormde voor Vorrink en Telders, om slechts dezen te noemen, geen beletsel om hun leven in de waagschaal te stellen. Andere politieke voormannen daarentegen, van wie wellicht Romme en Oud vóór de oorlog het bekendst geweest waren, onthielden zich van deelneming aan het illegale werk.

	★

	Het is niet mogelijk, van de instandhouding der partijcontacten een volledig beeld te geven. Onze algemene indruk is dat, wat de hier behandelde partijen betreft, die contacten veruit het sterkst in stand bleven bij de anti-revolutionairen. Tussen zomer '40 en zomer '41 was hun partij tot een machtige organisatie uitgegroeid; daar kwam bij dat het protestants-christelijk bijzonder onderwijs waarmee de anti-revolutionairen zich in hoge mate verbonden voelden, van '41 af verwikkeld raakte in een belangrijke worsteling die de noodzaak van veelvuldig onderling contact niet zich bracht. Colijn had voor dat contact een vast orgaan helpen scheppen: de 'twaalf apostelen' (het werden er in werkelijkheid zeventien) ; dat waren min of meer vooraanstaande anti-revolutionairen uit de voor de ARP belangrijkste delen des 

	 



 HOOFDSTUK 12 - Naar de 'Endlösung'

	Wanneer is de opdracht uitgegaan tot de Endlösung der Judenfrage, d.w.z. tot de fysieke vernietiging van alle in Europa levende Joden?

	Daar is geen precieze datum voor op te geven; zulk een datum zou ook maar van betrekkelijke waarde zijn: die opdracht vormde niet meer dan het eindpunt van een lang proces. Wat Hitler persoonlijk betreft, mag men aannemen dat het denkbeeld dat men de Joden eigenlijk diende uit te roeien, al sinds de eerste wereldoorlog in hem leefde; toen hij in '33 Reichskanzler werd, zal hij, zo hij daar bij stilstond, wel beseft hebben dat het hem voorlopig niet mogelijk was, dat denkbeeld te verwezenlijken. Het beleid van het Derde Rijk werd er op gericht, de Duitse Joden tot emigratie te bewegen. Dat was in zekere zin inconsequent. Want wie er, gelijk de rechtgeaarde nationaalsocialist, van overtuigd was dat 'de Jood' een element van bederf vormde in elke menselijke gemeenschap, moest wel tot de conclusie geneigd zijn dat er slechts één middel was om de mensheid definitief van die 'pest' te verlossen: massale uitroeiing. Het was of Hitler er naar haakte. Wij herinneren nog eens aan de woorden die hij op 30 januari in de Reichstag sprak: 

	'Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa!' 

	Wie eventueel met de supervisie op de organisatie dier 'Vernichtung' belast zou worden, stond voor Hitler toen al vast: Reinhard Heydrich, de Chef der Sicherheitspolizei und des SD.l Zes dagen voor Hitler in de Reichstag sprak, had hij een decreet ondertekend (het stuk is niet bewaard gebleven") waarin aan Heydrich de taak toevertrouwd werd, 'die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Losung zuzuführen.' 'Auswanderung' dus - of 'Evakuierung'.

	Dat laatste woord zou in '41 en '42 herhaaldelijk gebruikt worden als camouflageterm voor de massale uitroeiing.

	Wij menen dat Hitler in januari '39 nog niet duidelijk voor de geest stond, met welke methoden hij die uitroeiing moest bewerkstelligen. Waar het op aan kwam, was dat .de geesten van velen er in een jarenlange propaganda rijp voor waren gemaakt. Die velen waren de 'Vernichtung der jüdischen Rasse' gaan zien als een heilzaam ingrijpen waardoor men niet alleen 'het Jodendom' zou doen verdwijnen maar zich tegelijkertijd los zou maken van de zedelijke normen die het Oude en Nieuwe Testament aan de mensheid geschonken hadden.' Het nationaal-socialisme was een nieuwe heilsleer en de 'vernietiging van het Joodse ras' (die de 'vernietiging van de Joodse geest' zou inhouden) vormde daar een wezenlijk onderdeel van. 

	Uitvoerbaar werd die vernietiging pas toen Hitler half Europa onder de voet gelopen had en durfde verwachten dat zijn bondgenoten bereid zouden zijn, hem 'hun' Joden uit te leveren. Al na de eerste van zijn veldtochten, die in Polen, ging hij er over denken, op welke wijze hij het besluit dat hij in zijn uitspraak van 30 januari '39 neergelegd had, kon verwezenlijken: een Endlösung dus. Het zou onjuist zijn, dat begrip te vereenzelvigen met de ~massamoord in gaskamers. Er zijn aanvankelijk andere vormen van Endlösung overwogen. In de herfst van '39 stond het in elk geval reeds vast dat men uiteindelijk uit alle door Duitsland bestuurde of alsnog te veroveren  landen de Joden zou evacueren. De bedoeling was daarbij niet, hun in het gebied waar zij geconcentreerd zouden worden, de mogelijkheid te bieden tot iets dat op een normaal bestaan zou lijken - integendeel: dat reservaat zou zodanig gekozen worden dat de meeste Joden er door natuurlijke oorzaken zouden sterven; het zou met het wezen van de nationaal-socialistische rassenleer in strijd zijn geweest indien men de overlevenden, de sterksten, dan ongemoeid zou hebben gelaten. Het laat zich dus verdedigen dat die reservaats-oplossing (wel eens aangeduid als de 'territoriale Endlösung') niet wezenlijk verschild zou hebben van wat in feite de Endlösung werd. Bij die 'territoriale Endlösung' werd successievelijk aan verschillende gebieden gedacht: eind '39 aan een gebied in het westelijk deel van Zuid-Polen, en begin '40 aan de streek van Lublin, verder oostwaarts. In de zomer van '40, toen Berlijn nog meende, dat Engeland het hoofd in de schoot zou leggen, werd in beginsel min of meer besloten, alle Joden uit Europa naar het eiland Madagaskar over te brengen. Aan dat eiland had men in de jaren '30 reeds herhaaldelijk in antisemietische publicaties die reservaatsfunctie toegedacht. Of de Nazileiders, als zij er de kans toe gekregen hadden, dat plan inderdaad uitgevoerd zouden hebben, is onzeker. Zij kregen evenwel die kans niet: Engeland vocht door. Nadien werd de Endlösung gekoppeld aan de militaire operatie welke Hitler van de herfst van '40 af ging voorbereiden en die hij als de culminatie zag van zijn gehele beleid: de verovering van Europees Rusland. Daarmee zou, zo meende hij, de europäische Großraum ontstaan, bestand tegen aanvallen van buiten af, beheerst door Duitsers - en vrij, vrij voor alle tijden, van Joden.

	Al in een eerder hoofdstuk maakten wij er melding van dat in de lente van '41 door het Reichssicherheitshauptamt vier z.g. Einsatzgruppen gevormd werden die tot taak kregen, in de te veroveren delen van de Sovjet-Unie niet alleen leden van de communistische partij en van de Russische intelligentsia uit te roeien maar ook, en in de eerste plaats, Joden. De opdracht daartoe werd niet op schrift gesteld; zij werd aan de commandanten van de Einsatzgruppen louter mondeling verstrekt. Die commandanten waren allen hoge SS-officieren uit de sectoren van de Sicherheitspolizei of de Sicherheitsdienst die als bijzonder betrouwbaar golden. De Einsatzgruppen zelf telden elk tussen de vijfhonderd en duizend man, van wie de meesten aangewezen waren uit de rijen van de Sicherheits- en Ordnungspolizei, soms ook van de Waffen-SS. Veelal geholpen door militiekorpsen die ter plaatse uit antisemietische elementen gerekruteerd werden, sloegen die Einsatzgruppen na de 22ste juni in westelijk Rusland aan het moorden. In stad na stad, in dorp na dorp werden de Joden opgeroepen, naar een executieplaats gebracht en daar neergeschoten, als regel aan de rand van immense kuilen die zich de een na de ander met lijken vulden. Hier en daar werden door de Einsatzgruppen ook vergassingsauto's gebruikt: vrachtauto's die men met Joden volpropte die vervolgens om het leven gebracht werden doordat men de uitlaat met de laadruimte verbond. Men schat dat door de Einsatzgruppen in totaal meer dan een miljoen Russische Joden vermoord werden.

	Het zou onjuist zijn, dit optreden van de Einsatzgruppen als een geïsoleerde operatie te zien; het was onderdeel van de Endlösung, de eerste fase als het ware, en het spreekt dan ook vanzelf dat Hitler in diezelfde maanden van '41 waarin hij de Einsatzgruppen liet formeren, ook voorbereidende maatregelen ging treffen om de Endlösung tot alle overige door Duitsland bezette gebieden en tot Duitsland zelf uit te strekken. Besloten werd, 'die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa' te doen plaatsvinden in en vlakbij bezet Polen. Om te beginnen woonde daar veruit het grootste aantal Joden; bovendien zou men er door de grote afstanden beschermd zijn tegen ontdekking van hetgeen bedreven werd. Wat men zich voorstelde te ondernemen, vormde met dat al een gigantische taak. Uit een lange reeks van landen zou men miljoenen Joden naar de uitroeiingscentra moeten transporteren, zulks in een zodanig tempo dat men daar continu aan het werk zou kunnen blijven. Te voorzien viel, dat zich alleen al op transportgebied talrijke moeilijkheden zouden voordoen. Daarnaast zou het noodzakelijk zijn om in elk land waaruit men de Joden wilde wegvoeren, één of meer centra te scheppen, doorgangskampen, waarin men, alweer als een continu proces, de Joden uit dat land zou samenbrengen. Er was voor dat alles een organiserend centrum nodig, een permanente staf, die geen andere taak zou hebben dan er voor te zorgen dat voortdurend voldoende slachtoffers naar de uitroeiingscentra gevoerd zouden worden. Uit Hitlers geheim decreet van januari' 39 vloeide voort dat die taak zou komen te ressorteren onder Heydrich. Er moest dus in '40 en '41 binnen het door Heydrich geleide Reichssicherheitshauptamt een nieuwe dienst opgebouwd worden die, ter uitvoering van de hem verstrekte opdracht, zèlf opdrachten zou moeten verstrekken aan alle Duitse bestuursinstanties in Duitsland en in de bezette landen. De competentie moest duidelijk aangegeven worden. Zij werd dat doordat Goering in zijn kwaliteit van Bevollmächtigter für den Vierjahresplan op 31 juli '41 aan Heydrich, de Chef der Sicherheitspolizei und des SD, schriftelijk instructie gaf, 'alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlosung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa.'

	Begonnen die 'Vorbereitungen' dan eerst na deze brief, d.w.z. na de 31ste juli? Bepaald niet. Zij waren al maanden gaande. Hadden zich daarbij wellicht competentiegeschillen voorgedaan? Dat is alleszins denkbaar. Daar moest die brief een einde aan maken. De verdere 'Vorbereitungen' zouden trouwens nog maanden in beslag nemen. Joden konden bijvoorbeeld nog legaal ontsnappen. Bezaten zij een visum van een land dat bereid was, hen op te nemen, dan was het hun ook in de zomer en in de vroege herfst van '41 soms nog mogelijk, het Duitse machtsgebied te verlaten. Eerst bijna drie maanden na Goerings brief, op 23 oktober '41, werd die emigratie nagenoeg geheel verboden. Himmler bepaalde namelijk op die datum door middel van een Runderlass dat aan Joden emigratie zou worden toegestaan 'lediglich in ganz besonders gelagerten Einzelfällen, zum Beispiel bei Vorliegen eines positiven Reichsinteresses' (dat kon zich voordoen wanneer de betrokkenen een hoog bedrag aan buitenlandse deviezen wilden afstaan); overigens luidde de nieuwe instructie, 'dass die Auswanderung von Juden mit sofortiger Wirkung zu verhindern ist; die Evakuierungsmaßnahmen' (de transporten naar de uitroeiingscentra) 'bleiben hiervon unberührt.'

	De val was dicht.

	★

	Na de Anschluss van Oostenrijk (maart '38), in de fase dus waarin Duitsland de Joden nog forceerde te emigreren, had een betrekkelijk ondergeschikt SS'er, SS-Obersturmführer Eichmann, in Wenen een nieuw systeem toegepast om die emigratie te bevorderen. Talrijke vermogende Joden van wie velen in concentratiekampen opgesloten waren, wensten te emigreren. Zij moesten daartoe verlof aanvragen via een door Eichmann geleid bureau, de Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Welnu, dat bureau verleende slechts zijn bemiddeling indien de betrokkenen uit hun vermogen aan het Duitse Rijk niet alleen een flink bedrag afstonden voor het uitreisvisum dat zij zelf kregen, maar ook een minstens zo groot bedrag voor de emigratie van onvermogende Joden. Het tempo van de emigratie werd hierdoor verhoogd. Dat trok de aandacht.

	Otto Adolf Eichmann was in 1906 in het Ruhrgebied geboren, maar had het grootste deel van zijn jeugd in het Oostenrijkse Linz doorgebracht. Hij slaagde er niet in, na de lagere school een of ander diploma te verwerven; van hulpkracht in een metaalbedrijf werd hij winkelbediende, van winkelbediende handelsreiziger. In '32 sloot hij zich bij de Oostenrijkse NSDAP , aan; hij werd er tegelijk in de SS opgenomen. In '33 emigreerde hij naar Duitsland waar hij na enige tijd in het SD-Hauptamt te Berlijn Referent für Judenfragen werd. Hij gaf zich moeite om Hebreeuws te leren; dat was hem te moeilijk, maar hij bracht het wel tot een redelijke kennis van het Jiddisch. Het lag voor de hand dat hij, in Oostenrijk opgegroeid, zich na de Anschluss naar Wenen zou begeven en dat hij als specialist in Joodse aangelegenheden daar zou belanden in de sector van de emigratie. Zijn Zentralstelle für jüdische Auswanderung werd als een succes beschouwd; een jaar later, na de bezetting van Bohemen en Moravië, kreeg hij dan ook opdracht, precies zulk een Zentralstelle in Praag op te richten. Weer waren zijn superieuren tevreden: hij ging promotie maken. Begin '39 was in Berlijn op voorbeeld van het Weense bureau een Reichszentrale für jüdische Auswanderung opgericht waarvan de Chef der Gestapo, Heinrich Müller, het hoofd was. Müller had evenwel de tijd niet om die Reichszentrale te leiden; van de zomer van' 39 af ging, ' schijnt het, Eichmann er zich meer en meer met de zaken bemoeien en in oktober kreeg hij de dagelijkse leiding. Enkele maanden later, in januari '40, ging hij die combineren met de leiding van een afdeling van het inmiddels opgerichte Reichssicherheitshauptamt, het Referat IV D 4, waarvan de taak aangegeven was als: 'Auswanderung und Räumung' - emigratie en ontruiming dus. Emigratie was namelijk, zoals uiteengezet, nog mogelijk en onder 'ontruiming' werden o.m. de gedwongen migraties van Joden verstaan waarvan, na de bezetting van Polen, in '39 en '40 vooral de Poolse Joden het slachtoffer werden. Al bij die eerste 'ontruimingen' verloren duizenden het leven. 'Ontruimd' (van Joden) werden delen van Polen die door Duitsland geannexeerd waren (zie figuur XI); alle Joden werden voorts successievelijk in getto's samengeperst, afgesloten stadswijken, waar zich een ongekend hoge sterfte ging voordoen.' Uiteraard waren die feiten aan Eichmann bekend. In maart '41 nu, anders gezegd: ongeveer in de tijd waarin de voorbereidingen voor de Endlösung getroffen werden, kreeg zijn Referat niet alleen een andere aanduiding: IV B 4 in plaats van IV D 4, maar wat belangrijker was, ook een andere taakomschrijving: 'Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten', - het begrip' emigratie' was er dus uit verdwenen. IV B 4 was het bureau geworden dat de Endlösung moest organiseren.

	Er zijn van dat Referat vrijwel geen stukken bewaard gebleven. Het is dan ook niet mogelijk, een juridisch sluitend bewijs te leveren dat Eichmann en zijn naaste medewerkers al in de eerste maanden van '41 wisten dat de Endlösung de vorm zou aannemen van een massale uitroeiing. Wij menen dat dit voor hen vanzelf sprak. Had niet de Führer 'die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa' aangekondigd? Trouwens, wat hield het begrip 'Endlösung der Judenfrage' anders in dan dat eens en vooral een einde zou worden gemaakt aan 'het Jodenprobleem', en hoe kon men dat probleem anders uit de wereld helpen dan door de Joden uit de wereld te helpen? De Joden zelf en talloze anderen mochten grote emotionele weerstanden hebben om te aanvaarden dat een uitdrukking als 'Vernichtung der jüdischen Rasse' reëel, concreet bedoeld was - Eichmann en zijn naaste medewerkers hadden daar niet zoveel moeite mee. Het is bovendien nauwelijks aannemelijk dat het formeren van de Einsatzgruppen hun onbekend bleef (Eichmanns onmiddellijke chef uit Wenen en Praag werd een van de commandanten) - en moesten zij dan niet uit het feit dat de Russische Joden en masse vermoord zouden worden, concluderen dat de massamoord op de overige Europese Joden zou volgen? Of die stafleden van IV B 4 ook allen in de loop van '41 vernamen dat bij de 'Vernichtung der jüdischen Rasse' gebruik gemaakt zou worden van gaskamers, achten wij tamelijk irrelevant; hun was bekend, dat wat stond te geschieden, tot die 'Vernichtung' zou leiden - misschien stelde deze of gene onder hen er zich niet veel méér bij voor dan dat de Joden in een afgesloten reservaat vroeg of laat te gronde zouden gaan (de 'territoriale Endlösung'); kwam dat niet op hetzelfde neer? Het zou niet juist zijn, Eichmann en diegenen die bij het werk van IV B 4 in Berlijn en elders betrokken zouden worden, louter als functionarissen te zien die een hun verstrekte opdracht stipt, maar overigens zonder bijzondere ijver, bezieling en vindingrijkheid uitvoerden. Eerder was het zo dat zij door superieuren als Himmler, Heydrich en Müller voor hun in de nationaal-socialistische gedachtewereld uitermate belangrijke taak uitgekozen werden juist omdat men van hen die bijzondere ijver, bezieling en vindingrijkheid verwachtte. Trouwens, diezelfde ijver, bezieling en vindingrijkheid verwachtten Himmler en Heydrich ook van hun overige ondergeschikten; wat Himmler betrof, viel daar Rauter onder, wat Heydrich betrof, Harster. Van die twee werd door de Reichsführer-SS en de Chef der Sicherheitspolizei und des SD verlangd dat zij er voor zouden zorgen dat de voorbereidingen voor de Endlösung, voorzover zij in bezet Nederland vielen, exclusief door hun gezagsapparaat georganiseerd zouden worden, uiteraard volgens Eichmanns algemene aanwijzingen. Wij komen hier op terug.

	★

	Dicht bij het Oppersilezische stadje Oswiecim (het lag in Duits gebied en heette nu Auschwitz) bevond zich een oude Oostenrijkse kazerne.' Die kazerne werd begin '40 als kern van een concentratiekamp ingericht. Volgens de oorspronkelijke opzet moest dat kamp (Auschwitz I) plaats bieden aan ca. tienduizend gevangenen. Commandant werd een SS-officier, Rudolf Höss. Midden juni '40 werden de eerste zevenhonderd gevangenen in het kamp opgesloten. Er omheen werd in die tijd een gebied van veertig vierkante kilometer geëvacueerd: niemand mocht er blijven wonen. Begin maart '41 kwam Himmler op inspectie. Hij gaf opdracht, het kamp belangrijk uit te breiden. Niet onaannemelijk lijkt het ons, dat Himmler reeds toen tot de conclusie kwam dat het grote uitroeiingscentrum voor het Europese Jodendom dat hem blijkbaar voor de geest stond, in of dichtbij Auschwitz I gevestigd moest worden. Wij veronderstellen voorts dat Himmler voorzag dat men de Endlösung moeilijk kon uitvoeren op de wijze die in het westelijk deel van de Sovjet-Unie toegepast zou worden: het persoon voor persoon neerschieten van de slachtoffers of het gebruik van de vergassingsauto's met hun beperkte capaciteit. Hoe dit zij, in de zomer van '41 (de datum staat niet vast) werd Höss, de Lagerkommandant van Auschwitz I, opeens bij Himmler ontboden. Van deze kreeg hij te horen dat Hitler bevel gegeven had tot de 'Endlösung der Judenfrage'; 'wir, die SS', zei Himmler (aldus het naoorlogse, in gevangenschap geschreven verslag van Höss), 'haben diesen Befehl durchzuführen. Die bestehenden Vernichtungsstellen im Osten sind nicht in der Lage, die beabsichtigten großen Aktionen durchzuführen. Ich habe daher Auschwitz dafür bestimmt, einmal wegen der günstigen verkehrstechnischen Lage und zweitens lässt sich das dafür dort zu bestimmende Gebiet leicht absperren und tarnen.' De nadere bijzonderheden moest Höss met Eichmann regelen. 'Die Juden', zo legde Himmler nog uit, 'sind die ewigen Feinde des deutschen Volkes und müssen ausgerottet werden. Alle für uns erreichbare Juden sind jetzt während des Krieges ohne Ausnahme zu vernichten. Gelingt es uns jetzt nicht, die biologischen Grundlagen des Judentums zu zerstören, so werden einst die Juden das deutsche Volk vernichten.? ' Korte tijd later (ook die datum wist Höss zich niet te herinneren) kwam Eichmann naar Auschwitz. Hij deelde daar mee dat uit een gehele reeks landen de Joden successievelijk naar Auschwitz getransporteerd zouden worden. Hoe hen te doden? 'Wir besprachen', aldus weer Höss, 

	'die Durchführung der Vernichtung. Es käme nur Gas in Frage, denn durch Erschießen die zu erwartenden Mengen zu beseitigen, wäre schlechterdings unmöglich und auch eine zu große Belastung für die SS-Männer, die dies durchführen mussten. im Hinblick auf die Frauen und Kinder. Eichmann machte mich bekannt mit der Tötung durch die Motoren-Abgase in Lastwagen, wie sie bisher im Osten durchgeführt wurde. Dies käme aber für die zu erwartenden Massen-Transporte in Auschwitz nicht in Frage ... Wir kamen in dieser Frage zu keinem Entscheid.'

	Maar in de herfst van '41 kwam Höss een stap verder. In zijn afwezigheid werd namelijk begin september in Auschwitz I een aantal Russische krijgsgevangenen om het leven gebracht doordat men hen in kelders opsloot en in die kelders een verdelgingsmiddel voor ongedierte, naar binnen wierp, Zyklon B, een blauwzuurpreparaat. 'Beim nächsten Besuch Eichmanns berichtete ich ihm über diese Verwendung von Zyklon B und wir entschlossen uns, bei der zukünftigen Massenvernichtung dieses Gas zur Anwendung zu bringen.'

	 In de zomer van '42 begon, niet ver van Auschwitz I, bij een ontruimd dorp dat Birkenau geheten had, de bouw van grote betonnen gaskamers. Er kwam daar een nieuw, immens concentratiekamp te liggen (Auschwitz II), rechtstreeks per spoorweg verbonden met het station Auschwitz. Zolang de grote gaskamers nog niet klaar waren, behielp men er zich met kleinere die ingericht waren in twee boerenhoeven.

	★

	Er kwamen meer vernietigingscentra. In december '41 was er al een in werking getreden in Chelmno, niet ver van Lodz; hier werden de meeste vergassingsauto' s geconcentreerd. Midden maart '42 werd het vernietigingskamp Belzec geopend waar men geen vergassingsauto' s ter beschikking had.

	In plaats daarvan waren enkele gaskamers gebouwd; de vergassing vond er plaats met de uitlaatgassen van dieselmotoren. Zo ook in Sobibor dat in mei '42 in bedrijf gesteld werd. In juli volgde Treblinka, en in de herfst werden in het al bestaande grote concentratiekamp Majdanek overeenkomstige gaskamers in gebruik genomen.

	★

	In enkele van de bovengenoemde vernietigingskampen was een deel van de leidende functionarissen uit de personen gerekruteerd die eind '39 in Duitsland begonnen waren met een geheel andere 'zuiveringsactie' dan de Endlösung: het liquideren van krankzinnigen.

	Ook daar was in het Derde Rijk van '33 af actie voor gevoerd, Wat voor zin had het, zo was in tal van publicaties betoogd, mensen die blijvend ernstig geestelijk gestoord waren en voortdurend verpleegd moesten worden, in leven te houden? Nutteloze mee-eters waren dat - men kon hen beter uit de weg ruimen. 

	Bovendien bestond er het gevaar, zo werd gezegd, dat zij, na eventueel ontslagen te zijn, nakomelingen zouden krijgen tot schade van wat de 'Blutstrom des deutschen Volkes' genoemd werd. 'Diesen Blutstrom aber gilt es reinzuhalten', zo riep op de Reichsparteitag-1933 dr. Walter Gross uit, Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, 

	



	
        
            
                
            
        

    

 Hij had in '40 een avontuurlijk en wisselvallig leven achter de rug. Hij was aan zijn vierde vrouw toe en in de handel had hij het niet ver gebracht. Min of meer uit Spielerei kwam hij eind '40 in contact met de (eerste) Vrij Nederland-groep in Amsterdam; hij hielp bij de verspreiding. Hierbij deed hij een zekere kennis op van het illegale bedrijf en die kennis kwam hem te stade toen hij in: de zomer van '41, gearresteerd wegens zwarte handel, in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam in aanraking kwam met een Nederlander die hem zei dat er een mogelijkheid was om via Walcheren naar Engeland te ontsnappen. Of Ridderhof reeds vóór die arrestatie met Kup in contact stond dan wel eerst daarna tot dat contact overging, willen wij in het midden laten, in elk geval aanvaardde hij de opdracht van Kup om de groep die op Walcheren met die ontsnappingen bezig zou zijn, aan de Abwehr te denunciëren. Hij had aan Kup laten doorschemeren, 'dat een goedbetaald baantje in de een of andere geheime dienst wel wat voor hem was. Als het daarbij dan nog tegen de Engelsen ging, stelde hij zich des te liever te beschikking.'! Ridderhof vond op Walcheren geen ontsnappingsweg, maar hij won er wel het vertrouwen van enkele leden van de OD en toen dezen hoorden dat hij weer naar 'Holland' zou vertrekken, gaven zij hem de namen en adressen van enkele OD'ers in Rotterdam mee. Via hen kwam Ridderhof na enige tijd bij een OD-functionaris in Den Haag terecht, een kapitein van den Berg. Wij zullen hier later in dit hoofdstuk weer bij aanknopen.

	★

	Het is weinig zinvol om over de geestesgesteldheid van de talrijke V-Männer die tijdens de bezetting actief geweest zijn, te generaliseren. Elk had zijn eigen achtergrond waaromtrent als regel bitter weinig bekend is. Wij menen evenwel dat vooral diegenen die, als Ridderhof als beroeps-V-Mann zouden gaan optreden, één element gemeen hadden: de lust in het spelen met mensen. Wij schrijven: spelen met mensen, niet: spelen met mensenlevens. Natuurlijk, het was zulk een V-Mann bekend dat velen onder diegenen die hij aan de bezetter uitleverde, voor het vuurpeloton zouden komen of naar een concentratiekamp gezonden zouden worden, maar die gevolgen van zijn actie hadden, dunkt ons, veel minder zijn aandacht dan de actie zelf. Die begon met het voorzichtig aanknopen van het eerste contact; de twijfel of men als betrouwbaar aanvaard zou worden; de satisfactie wanneer die twijfel ongerechtvaardigd bleek; dan de voortgezette verbinding waarbij men, zo voelde men het; door de eigen intelligentie en door het vermogen, zich uit schijnbaar onoplosbare moeilijkheden te redden, steeds de situatie bleef beheersen; de intense voldoening. om, week in, week uit, vertrouwd te blijven door de illegale strijders ('de sufferds die niets merkten!') en hen te verleiden tot het prijsgeven van steeds méér gegevens, steeds méér namen, steeds méér adressen; en dan het langzame, systematische toewerken op de opperste triomf: het moment waarop weer een gehele groep opgerold werd nadat men zelf zorgvuldig bevorderd had dat men niet van verraad verdacht zou worden. Dat alles te ondergaan, keer op keer, was bedwelmend. V-Männer raakten aan hun bedrijf verslaafd; er is ons geen een bekend die het uit eigen initiatief opgegeven heeft.

	En daarmee komen wij tot de sluwste en gevaarlijkste van allen: Anton van der Waals. Na de oorlog kon de bijzondere rechtspleging aantonen dat hij bijna vier jaar lang, van mei '41 tot februari '45, van het ene verraad tot het andere kwam en dat hij daarbij drie-en-tachtig personen in handen van de Duitsers speelde van wie er acht-en-dertig om het leven kwamen. Zijn laatste slachtoffer, in maart '45, was de man die hij kort tevoren als huisknecht in dienst genomen had en wiens identiteit hij wenste aan te nemen: deze werd door hem vermoord en van der Waals eigende zich zijn persoonsbewijs toe. Wij veronderstellen evenwel dat van der Waals méér slachtoffers gemaakt heeft dan de bedoelde acht-en-dertig: hem ten laste leggen kon men slechts die gevallen waarin hij direct bij verraad betrokken was. Door de talrijke contacten die hij in de illegale wereld kreeg, heeft hij evenwel ook indirect tot het oprollen van verzetsgroepen bijgedragen.

	Antonius ('Anton') van der Waals was in oktober '12 in Rotterdam geboren. Hij werd er voor huisschilder opgeleid en oefende dat vak ook enkele jaren. uit, maar het beviel hem niet. Hij was er te ongedurig voor. Technisch was hij niet onbegaafd - het schijnt dat hij in de jaren '30 met het verrichten van allerlei technisch werk zijn brood verdiende. Hij droomde er van, een beroemd uitvinder te worden. Inderdaad deed hij enkele vindingen o.m. op het gebied van motoren. Hij wist mensen te vinden die hem bij het maken van modellen met geld hielpen; enkelen hunner gingen hem als een oplichter beschouwen maar die oplichting was nooit duidelijk genoeg om er de justitie in te mengen. Hield hij er politieke denkbeelden op na? Het is door velen betwijfeld. Van der Waals, zei Schreieder na de oorlog, 'hätte genau so gut für den Negus van Abessinien gearbeitet wenn er zu ihm Kontakt gehabt hätte. Das ist ihm gleich.' Wij kunnen van der Waals evenwel niet als een politiek indifferente figuur zien: in '34 werd hij lid van de NSB, en hij blééf lid. In datzelfde jaar' 34 was hij voor de eerste keer getrouwd; al in '36 trouwde hij voor de tweede keer, in '39 voor de derde. Vrouwen waren voor hem objecten, geen een hield het lang bij hem uit, maar hij wist met zijn innemend optreden en radheid van tong steeds weer nieuwe relaties aan te knopen.

	In de zomer van '40 benaderde van der Waals, toen in Rotterdam werkzaam bij een fabriek voor elektrotechnische apparaten, een afnemer van dat bedrijf, ir. A. P. van der Meer. Hij wilde, zei hij, zijn laatste vinding aan de Engelsen doen toekomen. Vander Meer vertrouwde hem, ging samen met hem aan die vinding werken en bracht hem in contact met enkele illegale relaties, onder wie mr. Otto Verdoorn en een Rotterdamse politieagent, Jan van den Ende. Met wat hij van hun illegale werk vernomen had, liep van der Waals naar de Sicherheitspolizei in Rotterdam. Daar was men maar matig geïnteresseerd. Dat prikkelde van der Waals. Hij wendde zich tot Schreieder en in een gesprek dat op 21 april '41 gevoerd werd, bood hij aan, als full-time V-Mann voor deze te gaan werken. Kort tevoren was in Haarlem een aanslag gepleegd. op een Duitse spoorwegbeambte. Van der Waals zei dat hij wist wie de aanslag gepleegd had en dat hij vertrouwde, deze man, die ondergedoken was, via zijn Rotterdamse relaties te kunnen vinden. Wel, dat moest hij dan maar proberen. Via die relaties kon van der Waals inderdaad tot de pleger van de aanslag doordringen; deze werd nog geen drie weken na van der Waals' eerste contact met Schreieder gearresteerd. Van der Waals kreeg fl. 5.000 beloning plus de functie die hij begeerd had: full-time V-Mann, zulks op een aanvangssalaris van fl. 250 per maand, maar dat was nog geen jaar later al fl. 1.100 geworden. Overduidelijk was toen al gebleken dat van der Waals een zeldzaam vermogen had, het vertrouwen van illegale werkers te winnen: hij voelde precies aan wat zijn gesprekspartners van hem verwachtten, en hij viel geen moment uit zijn rol. Stuitte hij hier of daar op wantrouwen, dan wist hij dat met snelle ingevingen te ontzenuwen. Wij vermeldden eerder dat hij in de herfst van '41 tot de verzetsstrijder Theo Dobbe wist door te dringen via diens vrouw. Die vrouw aarzelde of zij het contact met haar man zou bewerkstelligen. 'Kijk mij recht in de ogen', zei van der Waals tegen haar, 'ik heb een lieve moeder te verliezen.' 'En bij haar leven zwoer hij dat hij betrouwbaar was. Dat gaf de doorslag.

	Natuurlijk wist Dobbe dat hij door van der Waals verraden was, en toen hij uit de gevangenis ontvlucht was, hield hij die kennis niet onder zich. Dat bracht voor van der Waals niet veel risico's met zich: hij veranderde voortdurend van adres en opereerde bij elke groep die hij benaderde, onder een andere naam. Zo kon hij een verwoestend spoor trekken door de Nederlandse illegaliteit en gegeven Schreieders taak, werden in de eerste plaats de groepen die contact met Londen zochten, het slachtoffer van zijn perfiditeit.

	Spionagegroepen

	Welke middelen waren nodig om een spionagegroep in staat te stellen, regelmatig contact met Engeland te onderhouden? Ze had voor het overdragen van langere rapporten een veilige verbindingsweg nodig. Als extra-beveiliging konden die rapporten in een afgesproken code opgesteld worden. Zulk een code was steeds noodzakelijk voor het contact door middel van een zender, Zender en code a11één waren niet voldoende: er moest ook een afgesproken zendschema zijn opdat het ontvangststation in Engeland zou weten op welke dagen en uren en op welke golflengte de zender in de lucht zou zijn; die periode kon dan door het ontvangststation gebruikt worden om, zelf als zender optredend, boodschappen en instructies door te geven.

	Er was op dit gebied, zoals wij in ons vorige deel weergaven, vóór mei '40 aan Nederlandse kant niets en aan Engelse bijna niets voorbereid. Wel bevonden zich in de zomer van '40 nog twee agenten van de Intelligence in ons land van wie één zijn code overdroeg aan een beroepsofficier, kapitein J. de Geus.' Onder de aanduiding 'L 63' richtte de Geus een eigen spionagegroep op waar hij een veertig of vijftig medewerkers voor aantrok. Van de herfst van '41 af kon hij soms berichten doorgeven via een zender te Bilthoven die door een arts gedirigeerd werd, dr. M. Brouwer - wij komen daarop terug. In augustus '41 werd de verbinding met Engeland evenwel vergemakkelijkt doordat een agent van van 't Sant, Aart Alblas, de naam en het adres van de Geus opgegeven gekregen had. De Geus kon toen tot juli '42 zijn berichten mede via Alblas spuien. Nadien kreeg hij weer andere verbindingen-die hem in staat stelden, zijn werk tot september '44 voort te zetten. Hij vertrok toen naar het bevrijde zuiden. De inlichtingen die hij doorgegeven had, waren hoofdzakelijk van militaire aard geweest.

	Andere eigen verbindingen had MI-6 niet: de Britse geheime dienst was aangewezen op wat aan Nederlandse kant georganiseerd werd .

	Wij willen dan eerst aanstippen dat van de zomer van '40 af door verscheidene Nederlandse radio-zendamateurs vergeefs getracht werd, contact met Engeland te krijgen. Er waren in ons land tegen de vierhonderd van die amateurs die in mei '40 al een zender bezaten, er waren bovendien verscheidene technici die, veelal met grote moeite, nadien een zender gingen bouwen.' Londen ging nooit op dergelijke uitzendingen in: men was er immers nooit zeker van of het niet de Duitsers waren die op die wijze contact trachtten te krijgen.

	In de tweede plaats willen wij er op wijzen dat in de periode '40- '42 verscheidene spionagegroepen tot stand kwamen die er niet in slaagden, een weg naar Engeland te vinden. Wij noemen de groep 'Nederland .voor Oranje', een soort voortzetting van de 'Geuzen'-groep, met steunpunten in Vlaardingen, Den Haag en Haarlem, die in de lente van '42 opgerold werd (vijftien doodvonnissen), en een in '42 opgerichte groep onder leiding van een oud-officier van GS III, G. K. Fikkert, die vermoedelijk in '43 door de Duitsers uitgeschakeld werd (zeven doodvonnissen). Geen van deze beide groepen had zendverbinding. Voor een zodanige verbinding gaf zich eind '40 een katholiek kloosterling moeite, Johannes Klingen ('Broeder Jozef).

	Deze had een zender gebouwd die in de bibliotheek van het seminarium te Heemstede verborgen werd. Er werd voor hem een code ontworpen door de Delftse hoogleraar ir. R. L. A. Schoemaker. Schoemaker interesseerde zich in die tijd voor de jongste vinding van van der Waals en toen deze aanbood, Klingens code naar Engeland te brengen, ging Schoemaker daarop in. Begin mei werd Schoemaker gearresteerd, Eind mei deden Schreieder en van der Waals een inval in het Heemsteedse seminarium. Klingen, die nog geen zendcontact gehad had, werd ook gearresteerd (en later gefusilleerd) en de gehele spionagegroep van Schoemaker en zijn Delftse collega ir. J. J. A. Mekel werd enkele weken later opgerold waarbij Schreieder de diepere penetratie niet aan van der Waals overliet maar aan een 'andere V-Mann. De arrestaties werden in opdracht van Schreieder uitgevoerd door de twee Haagse politiemannen Poos en Slagter die al enkele maanden lang als uiterst ijverige medewerkers van de Sicherheitspolizei fungeerden; in maart '41 had Slagter, zelf als V-Mann optredend (hij gaf zich toen voor een piloot van de militaire luchtvaart uit) de gehele organisatie van de 'eerste' OD in Den Haag kunnen oprollen. Bij de arrestatie van prof. Mekel zei Slagter tegen diens echtgenote dat hij het prima vond dat de koningin nooit terugkwam. 'Ik heb', zei hij, 'altijd moeten dalven voor het huis van dat wijf in het Noordeinde.' 

	★

	Wij hebben nu melding gemaakt van drie arrestatieacties van de Sicherheitspolizei waarbij van der Waals betrokken was: de actie tegen prof. Schoemaker (begin mei), de actie tegen de pleger van de aanslag op een Duits spoorwegbeambte (midden mei) en de actie tegen de groep van Johannes Klingen (eind mei), Voor de Rotterdamse politieagent Jan van den Ende stond vast dat van der Waals in alle drie gevallen als verrader opgetreden was. Van den Ende betoogde dat men een zo gevaarlijk sujet onmiddellijk liquideren moest, maar ir. van der Meer sprak daar zijn veto over uit. 'Hij weet toch ook van ons illegaal werk af', zei deze, 'en waarom zijn wij dan niet gearresteerd?' Dat zulks van de kant van Schreieder en van der Waals opzet was, doorzag van der Meer niet. Van den Ende achtte het niet verantwoord, op eigen gezag door te zetten, maar iets van zijn voornemen drong via van der Meer tot van der Waals door. Het gevolg was dat van den Ende begin augustus gearresteerd werd - van der Meer en mr. Verdoorn werden voorshands ongemoeid gelaten.

	★

	Voor wij nu de ontwikkeling gaan beschrijven van de spionagegroepen die door de eerste geheime agent, van Hamel, opgericht waren, moeten wij kort stilstaan bij twee andere groepen: de groep-Erkens en de groep-dr. Brouwer.

	De eerste groep, 'Roodkapje', noemden wij al in ons vorige deel waar wij er op wezen dat reserve-luitenant Nicolaas Erkens in de zomer van '40 in contact kwam met een Belgische verzetsgroep; via die Belgische groep kreeg hij later verbinding met een Franse. In dit deel noemden wij Erkens reeds als een van de organisatoren van de 'pilotenhulp'. Hij was op illegaal gebied overigens van alle markten thuis: hij richtte een groep op om legervoorraden uit handen van de Duitsers te houden, hij bevorderde sabotage (wij herinneren aan zijn contact met mr. Einthoven van de Nederlandse Unie) en hij stichtte ook plaatselijk hier en daar aan de OD verwante organisaties; in Rotterdam werd mr. O. Verdoorn. die wij al noemden toen wij het over van der Waals hadden, daar de leider van, in Utrecht mr. N. A. Stempels, een van de redacteuren van Slaet op den Trommele. In de herfst van '41 stond Erkens enige tijd in contact met twee Nederlandse SOB-agenten (het adres van een zijner relaties was door een Engelandvaarder aan SOB verstrekt), Ab Homburg en Cor Sporre; dezen die de sabotage op gang moesten brengen, hadden evenwel geen zender bij zich. Het schijnt dat Erkens nadien zijn aandacht concentreerde op zijn 'piloten' -lijn ; tot de herfst van '42 kon hij enkele honderden personen uit Nederland naar Frankrijk helpen ontsnappen. Zijn groep werd opgerold doordat de Abwehr een Nederlandse militair die onder Erkens gediend had maar die als V-Mann was gaan optreden, een beroep op hem liet doen; de man werd van adres tot adres doorgegeven - alle gegevens verried hij. Bijna zeventig arrestaties volgden; Erkens en mr. Stempels werden met negen anderen ter dood veroordeeld en gefusilleerd, enkele tientallen leden van de groep werden naar concentratiekampen gezonden, waar verscheidenen, onder wie mr. Verdoorn, om het leven kwamen. Wij tekenen nog aan dat bij het oprollen van de groep in Rotterdam en omgeving een zeer actieve rol gespeeld werd door de ex-kelner Huschka, V-Mann van de Abwehrstelle-Wilhelmshaven. Het is jammer dat omtrent Erkens en 'Roodkapje' maar heel weinig gegevens ter beschikking staan; wij hebben de indruk dat in die ene organisatie eigenlijk een groot deel van het vroege illegale werk weerspiegeld wordt.

	Ook van de groep van dr. Brouwer hebben wij ons geen volstrekt duidelijk beeld kunnen vormen, waarbij wij ons overigens in het goede gezelschap van de Enquêtecommissie bevinden die er evenmin uitgekomen is. Dat laatste kwam vooral doordat de commissie meende, op de mededelingen van de Bilthovense arts en van zijn marconist, Willem Tuyn, niet te kunnen afgaan. Brouwer verklaarde onder ede dat hij van de zomer van '40 tot maart '43 met de Intelligence in radiocontact gestaan had; de Enquêtecommissie legde die verklaring naast zich neer - ons inziens op losse gronden. Op één punt had de commissie evenwel gelijk: alles wijst er op dat het radiocontact later tot stand' gekomen is dan Brouwer beweerde en dat hij er zelf rechtstreeks ook eerst later mee te maken kreeg.

	De zender die hij toen ging gebruiken, was in de zomer van '40 vermoedelijk gebouwd in opdracht van een oud-officier van GS III, J. G. A. van Medenbach de Rooij, een vriend van Brouwer. Hij had voor zijn spionagewerk een vrij groot aantal medewerkers van wie er één,' de adelborst J. C. Meijer, alle verzamelde militaire gegevens periodiek in rapporten samenvatte die met de letters 'AC' aangeduid werden. Van die rapporten, bij elkaar vijf-en-twintig, zijn er enkele via een andere spionagegroep, de Inlichtingendienst (ID) van J. van Hattem, aan Londen doorgegeven; de overige hebben, voorzover bekend, Londen niet bereikt. Radiocontact had van Medenbach de Rooij niet: hij bezat geen code en geen zendschema. Dat zal hem wel gehinderd hebben want hij had talrijke illegale contacten, o.m. met de leidende figuren van de 'eerste' OD in Amersfoort. Toen deze werd opgerold, werd ook hij gearresteerd. Omstreeks die tijd had zijn marconist, Tuyn, aan de Duitsers meegedeeld dat hij met een spionagegroep in contact stond. Tuyn had zich bereid verklaard (het is waarschijnlijk een Spiel van zijn kant geweest), in aanwezigheid van enkele ondergeschikten van Schreieder, onder wie Kriminalsekretär H. K. o. Haubrock, de leider van de groep in een. hotel te ontmoeten. In dat hotel kreeg hij evenwel (hij was epilepticus) een toeval. Hij werd toen naar een ziekenhuis overgebracht. Daar werd hij door leden van de spionagegroep uit bevrijd en hij dook toen, als verpleegster vermomd, in het rusthuis 'Plantwijk' te Bilthoven onder dat door 'mej. P. C. Balk gedreven werd. Hij kwam daar met dr. Brouwer in contact. De zender werd uit Tuyns huis weggehaald en in de herfst van '41 kwam de vaste verbinding met de Intelligence tot stand. Onze veronderstelling is dat Brouwer daarvoor via kapitein de Geus een code en een zendschema ontving van de geheime agent Aart Alblas. Er is in elk geval geen reden om de juistheid te betwijfelen van de Geus' mededeling dat hij via dr. Brouwers zender met succes berichten naar Engeland kon doorgeven.

	'Over die weg heb ik', aldus de Geus, 'veel berichten over konvooien weggewerkt' - konvooien van Rotterdam naar Noordduitse havens die dan door de RAF op de Noordzee aangevallen konden worden. Deze verbinding bleef (naar het schijnt: met tussenpozen) tot begin april '43 in stand.

	Er is een enkele aanwijzing dat dr. Brouwer niet erg behoedzaam optrad; hij verscheen althans op een dag bij een van de directeuren van de Nederlandse Spoorwegen, ir. W. Hupkes, 'en zei', aldus deze, "nu zal ik u eens iets zeggen dat mij de kop kan kosten: ik ben lid Van de Britse Secret Service' , - Hupkes kreeg er de indruk uit, 'dat dit allemaal amateurisme was.' Het bestaan van dr. Brouwers groep werd begin '43 aan Schreieder bekend doordat van der Waals, toen in contact met Vorrink, van een van diens relaties, ir. J. E. van Tijen (de vroegere onderdirecteur van de Fokkerfabrieken), vernam dat van Bilthoven uit berichten naar Engeland doorgegeven werden. Schreieder kwam zo ook achter Brouwers naam en adres. Een Nederlands meisje dat als-verraadster optrad, kreeg toen de opdracht, her 'vriendinnetje' van Brouwer te worden en zo meer te weten te komen; dat lukte. Brouwer werd gearresteerd en volgens Haubrock toonde hij na enkele dagen aan de Sicherheitspolizei de plaats waar de zender in het rusthuis van mej. Balk verborgen was; het onderduikadres van Tuyn die, nog steeds als verpleegster vermomd, onmiddellijk het rusthuis verlaten had, werd door een medewerker van Brouwers groep prijsgegeven.

	★

	Er resten ons nu nog de spionagegroepen die op het initiatief van van Hamel teruggingen.

	Wij beginnen met zijn eigen groep die hij met medewerking van een oud-ambtenaar van GS-III, A. van Gruting, had kunnen opbouwen. Deze groep verloor kort na van Hamels arrestatie diens zender en code. Zij zette niettemin haar werk onverdroten voort en wist onder leiding van van Gruting die op verschillende adressen ondergedoken leefde, talrijke militaire inlichtingen te verzamelen. Van Gruting werd daarbij vooral door. enkele andere oud-medewerkers van GS-III geassisteerd, onder wie W. J. M. J. d' Aquin en G. A. J. Huussen. De opgestelde rapporten werden, naar het schijnt, in '41 hoofdzakelijk weggewerkt via de ID van van Hattem die in contact stond met een Franse groep welke van tijd tot tijd spionagemateriaal kon laten ophalen aan de Bretonse kust - dit was dezelfde weg waarvan ook ,gebruikgemaakt werd voor de door Meijer opgestelde AC-rapporten. 'Wij hadden', verklaarde d'Aquin na de oorlog, 'opgaven van opstellingen van de Flak bij de vliegvelden en wij waren vrij goed op de hoogte van de verschuivingen van troepen. De gegevens waren dus eigenlijk puur militair, pas naderhand zijn politieke en economische berichten in zeer beperkte mate naar voren gekomen. Het contact met van Hattems ID had in de zomer van '42 fatale gevolgen voor van Gruting en de zijnen - wij komen daar aan het einde van dit hoofdstuk op terug.

	Ook voor de Inlichtingendienst, of ID, was de grondslag door van Hamel gelegd. Deze had voor een door hem op te richten nevengroep (naast zijn eigen groep dus) een stel kristallen meegebracht die in een te bouwen zender gebruikt konden worden, alsmede een extra-exemplaar van dezelfde codegrondslag die hij gebruikte: een alleen in Engeland verkrijgbare Nederlandse bijbelvertaling. De nevengroep die zich 'Inlichtingendienst' ging noemen, werd aanvankelijk door mr. B. P. M. ten Bosch geleid; de jeugdige student in elektrotechniek Johan van Hattem (deze was in mei '14 in Soerabaja geboren en gedeeltelijk van Indonesische afkomst) was een van zijn naaste medewerkers. Toen mr. ten Bosch in maart '41 werd gearresteerd, werd het uit Engeland afkomstige bijbeltje door degeen die het onder zich had, veiligheidshalve verbrand. Het gevolg was dat van Hattem, het werk voortzettend, geen codeberichten kon opstellen en zijn zender dus niet kon gebruiken. Hij kwam in de zomer van '41 in contact met een van van' t Sants agenten, Wiek Schrage, en toen deze zich na de arrestatie van zijn marconist, Hans Zomer, in november '41 met een kano op weg begaf naar Engeland, gaf van Hattem hem een zelfgemaakte code mee waarvan de Intelligence gebruik kon maken. Schrage verdronk evenwel - het gevolg was dat van Hattem zijn zender niet opnieuw in gebruik kon stellen. Hij had tegen die tijd met veler medewerking een inlichtingennet kunnen opbouwen dat praktisch het gehele land bestreek. Hij kon dat werk financieren doordat hij via van Hamels broer, G. van Hamel, telkens de nodige gelden kreeg van de bankier Menten, in totaal ca. fl. 43.000. Op afscherming van zijn eigen groep was van Hattem niet bedacht; hij trachtte juist zoveel mogelijk aanraking met andere groepen te verkrijgen, welker inlichtingen hij dan in zijn eigen rapporten kon verwerken, Wij vermeldden al zijn contact met de  opsteller van de eerste AC-rapporten, Meijer. Toen nu Meijer in september '41 gearresteerd werd, zette van Hattem, bij no. 26 beginnend, het samenstellen van de AC-rapporten voort. In verscheidene delen des lands waren daar ondergroepen voor aan het werk, in Utrecht een groep onder ritmeester w. Ch. J. M. van Lanschot die o.m. van een Duitse militair vaak inlichtingen kreeg, in Breda een groep onder de directeur van het Etnografisch Museum van de vroegere Koninklijke Militaire Academie, de kapitein van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, dr. J. M. Somer. Via een van de adjudanten van Schimmelpenninck, Abbenbroek, kreeg van Hattem voorts de beschikking over alle spionagegegevens van de OD en tenslotte verwierf hij in Amsterdam gegevens uit kringen van Het Parool via de journalist Oscar Mohr. Al dat materiaal werd door van Hattem in zijn eigen AC-rapporten verwerkt; daarvan ging een doorslag o.m. naar Somer toe. Somer, die inmiddels OD-commandant in westelijk Noord-Brabant geworden was, vulde ze weer met eigen gegevens aan, liet ze in het Etnografisch Museum overtypen, en hij was de man die ze als eerste effectief kon wegwerken: via de route naar Zwitserland namelijk die in het grensdorp Putte bij van Niftrik begon. Er zijn in totaal twee-en-dertig AC-rapporten bij de Intelligence gearriveerd, veruit de meeste afkomstig van van Hattems ID die wij voor de periode maart '41-maart '42 (toen werd zij opgerold - dat komt nog ter sprake) als de belangrijkste in ons land werkzame spionagegroep mogen beschouwen. Zij is later door de OD-leiding steeds aangeduid als 'de ID van de OD'; zeker, zij had contacten met de Ordedienst en zij bezat medewerkers die, als Somer, tevens een functie in de OD vervulden, maar het komt ons toch voor dat het verbale imperialisme dat door de OD-leiding bedreven is, afgewezen moet worden: van Hattems ID is wezenlijk een zelfstandige organisatie geweest.

	★

	Van geen van de groepen die wij in het voorafgaande beschreven hebben, is een gedetailleerd verslag bewaard gebleven: Bovendien zijn alle rapporten verloren gegaan, Voorzover zij de Engelse Intelligence bereikt hebben, zijn zij aan de door MI-6 als onbekwaam beschouwde Centrale Inlichtingendienst der Nederlandse regering nooit ter inzage gegeven; wij nemen aan dat de civiele gegevens van tijd tot tijd wèl ter inzage verstrekt' werden aan van 't Sant die bij uitstek het vertrouwen van MI-6 genoot - die civiele gegevens waren evenwel schaars. Wat de concrete betekenis van de militaire inlichtingen geweest is, valt moeilijk te zeggen. Zij zullen er wel in hoofdzaak toe gestrekt hebben om de Engelse bondgenoot nauwkeurig in te lichten omtrent aantal en dispositie van de Duitse strijdkrachten in ons land. Dat kon alleen van actueel belang zijn in die gevallen waarin men er in slaagde, gegevens radiografisch naar Engeland door te geven. De lezer kwam er een voorbeeld van tegen: de berichten van kapitein de Geus omtrent de Duitse konvooien die de Nieuwe-Waterweg verlieten - het was het enige voorbeeld dat wij konden geven. In '41 lag nu eenmaal het zwakke punt bij al die spionagegroepen in de sector van het radiocontact. Er was voor Londen slechts één middel om dat manco te verhelpen: geheime agenten uitzenden die, als van Hamel in augustus '40, uitgerust waren met een bruikbare zender en een bruikbare code.

	Geheime agenten

	Wij kunnen het niet genoeg onderstrepen: op spionage stond de doodstraf Elkeen die als geheim agent of als marconist van een geheim agent naar bezet gebied vertrok, zette zijn leven op het spel. Het was, dunkt ons, dan ook plicht van de diensten die de agenten en hun marconisten uitzonden, hun een maximale bescherming te geven. Het was niet voldoende wanneer hun zender goed functioneerde - zij hadden veel meer nodig. Zij moesten niet te weinig geld bij zich hebben en zij dienden onopvallend gekleed te zijn. Van het grootste belang was dat zij deugdelijke identiteitspapieren bij zich hadden: zo mogelijk een distributiestamkaart waar zij bonkaarten op konden verkrijgen, in elk geval een persoonsbewijs - en juist dat persoonsbewijs dat in de loop van '41 aan de bevolking uitgereikt werd, vormde een levensgroot probleem. Arriveerden geheime agenten en marconisten zonder persoonsbewijs, dan liepen zij aanzienlijke extra-risico's zolang zij niet met personen in contact gekomen waren, die hun zulk een pb konden verschaffen. Voorts hadden die agenten en marconisten om te beginnen één of meer betrouwbare 'aanloop-adressen' nodig: namen en adressen van bij de geheime diensten in Engeland bekende Nederlanders van wie deze diensten mochten aannemen dat zij bereid zouden zijn, de agenten en marconisten terzijde te staan en hen met anderen in contact te brengen die overeenkomstige hulp zouden willen bieden. Het 'blind droppen' van een agent was zinloos: wat moest de man beginnen als hij, midden in de nacht, ergens in zijn eentje in bezet Nederland stond? De bescherming moest zich evenwel niet alleen tot de agent en zijn marconist uitstrekken. Waren zij in Duitse handen gevallen, dan was het van vitaal belang dat men dat in Londen zo spoedig mogelijk merkte. Merkte men het niet, dan zou men doorgaan met het verstrekken van opdrachten die dan door de Abwehr en de Sicherheitspolizei aan een V-Mann doorgegeven zouden worden die op zijn beurt contact kon opnemen met niets kwaads vermoedende illegale werkers. Zulk een Spie! kon catastrofale gevolgen hebben. Men kon er zich nimmer volledig tegen beschermen. Wanneer een agent en een marconist al hun geheimen aan de Duitsers prijsgaven en zich bereid verklaarden, in de normale code en volgens het normale zendschema het radioverkeer met Engeland voort te zetten met inachtneming van de afgesproken veiligheidsmaatregelen (security-checks), dan was het opzetten van een Spiel niet te voorkomen. Men ging er in Engeland van uit dat gevangen genomen agenten en marconisten de code en het zendschema niet onbeperkte tijd zouden kunnen verzwijgen en dat hun mededelingen daaromtrent door de Duitsers die met hun Funkbeobachtungsstelle het radioverkeer , stellig al enige tijd gevolgd zouden hebben, ook geverifieerd konden worden. De security-checks waren evenwel van een aard die geen verificatie toestond, ' Men kon met de agent afspreken dat hij in elk codetelegram een kleine, onopvallende fout invlocht; met de agent èn de marconist dat zij, zolang zij op vrije voeten waren, elke week of elke twee weken een ansichtkaart zonden aan een adres in Zwitserland of Zweden dat door de Engelse geheime dienst gebruikt werd - kwam de afgesproken fout niet in de codetelegrammen voor of bleven de ansichtkaarten uit, dan zou men in Engeland weten dat de uitgezonden agent C.q. zijn marconist gearresteerd waren. Er was nòg een afspraak die men kon maken: de test-question. Zulk een afspraak hield bijvoorbeeld in dat wanneer de Engelse zender zou vragen: 'Hoe laat is het?', de agent c.q. de marconist radiografisch steevast zou Antwoorden: 'Half twaalf' Er konden meerdere test-questions afgesproken zijn - evenzovele mogelijkheden voor de agent c.q. de marconist om, al zat hij gevangen, de Duitsers om de tuin te leiden.

	In hoeverre de Engelse en Nederlandse geheime diensten in de periode die wij thans behandelen, de hand gehouden hebben aan de normen die wij hier aangaven, willen wij niet in zijn algemeenheid aan de orde stellen; het zal blijken uit onze beschrijving van de lotgevallen der geheime agenten en marconisten. Wij willen er thans alleen op wijzen dat, in het algemeen, MI-6, voortzetting van de Secret Intelligence Service, voorzichtiger optrad dan de Special Operations Executive, die, voorzover ons bekend, in de nu behandelde periode geen gebruik maakte van de test-questions, doch slechts twee controlemiddelen kende: de afgesproken 'fouten' in de codetelegrammen en het 'morsehandschrift' van de marconist dat immers voor elke marconist bepaalde miniem-kleine eigenaardigheden vertoont - zo miniemkleine evenwel dat dit controlemiddel vaak practisch onbruikbaar was.

	Daar kwam dan nog bij dat SOE de afspraak ten aanzien van de 'fouten' niet al te nauw nam. Had MI-6 SOE niet kunnen voorlichten dat juist die afspraak van cardinale betekenis was, en wat de primaire regels waren bij het handhaven van de security? Natuurlijk. Maar er is geen gebied waarop in oorlogstijd een fellere jaloezie pleegt te heersen dan dat van de geheime diensten.

	★

	In 1940 had de Centrale Inlichtingendienst onder leiding van van 't Sant met medewerking van MI-6 twee agenten kunnen uitzenden, van Hamel en C. H. van Brink, van wie de eerste veel, de tweede door allerlei oorzaken vrijwel niets had kunnen bereiken. Vele maanden verliepen voor nieuwe agenten voor uitzending gereed waren. Het waren er vier: drie mannelijke en één vrouwelijke. Over de vrouwelijke agent, freule J. C. C. Röell, kunnen wij kort zijn: zij werd ten slotte voor een slecht voorbereide missie niet onder verantwoordelijkheid van van 't Sant uitgezonden maar van diens opvolger Derksema (wiens eerste en enige agent zij was) en viel vrijwel onmiddellijk na aankomst in bezet gebied in Duitse handen.' Van de drie mannelijke agenten is meer te verhalen.

	De eerste twee die vertrokken, waren W. B. Schrage, een vier-en-twintigjarige inspecteur van politie uit Hilversum die in Engeland luitenant bij het Korps Motordienst geworden was, en een twintigjarige adelborst, J. J. Zomer. Schrage zou als agent militaire gegevens verzamelen, Zomer als marconist met zijn zender de belangrijkste van die gegevens naar Engeland doorseinen. Zij werden medio juni '41 gedropt. Als een van zijn aanloopadressen had Schrage in Engeland van Beelaerts van Blokland (die in mei met de Fokker T-8-W ontkomen was) het adres gekregen van een van diens vrienden, W. Ch. J. M. van Lanschot, die wij al eerder noemden als medewerker van van Hattems Inlichtingendienst (de ID). Van Lanschot ging nauw met Schrage samenwerken(aan het Rapenburg te Leiden herbergde hij enige tijd Zomer met diens zender op zijn eigen kamer hoewel de Ortskommandant de kamer er naast bewoonde) en via van Lanschot en de contacten die hij zelf in eerste instantie legde, slaagde Schrage er in, aanzienlijke hoeveelheden militaire gegevens te verzamelen, Daartoe behoorden de door Meijer opgestelde AC-rapporten. Het belangrijkste werd door Zomer gecodeerd en via de zender doorgegeven. Die zender opereerde slechts korte tijd van Leiden uit; hij kwam in de loop van augustus in Bilthoven terecht. Daar werd hij door de Funkbeobachtungsstelle uitgepeild en op 31 augustus kwam de inval van de Sicherheitspolizei. Niet alleen werd Zomer gearresteerd, maar men vond bij hem ook de AC-rapporten en ca. honderd met Engeland gewisselde telegrammen zowel in uitgewerkte als in gecodeerde vorm. Het kostte Schreieders codespecialist, de Duitser Ernst May, maar weinig moeite, de code te 'breken'. Hulp van Zomer kreeg hij daar niet bij; deze' gedroeg zich in gevangenschap voorbeeldig. 'Ich mochte ausdrücklich bemerken', schreef May later, 'dass Zomer ... erst dann etwas zugab als er feststellte, dass es bekannt war.? Toen Zomer zich tenslotte bereid verklaarde, het radioverkeer met Engeland te hervatten, wijzigde hij zijn morsehandschrift en gebruikte hij andere inleidende morsetekens dan afgesproken was - kolonel Rabagliatti en van 't Sant concludeerden onmiddellijk dat hij gevangengenomen was. Zomer gaf ook geen enkele naam prijs van diegenen die hem geholpen hadden. Niettemin vloeiden uit zijn gevangenneming: arrestaties van anderen voort - 'het in beslag genomen materiaal wees', aldus Schreieder, 'duidelijk aan, wie het vervaardigd en er voor gewerkt hadden.' Tot de arrestanten behoorden Meijer en, indirect, ook Dobbe; wij vermeldden al eerder dat Dobbe spoedig wist te ontsnappen.

	Na Zomers arrestatie zat Schrage niet alleen zonder marconist, maar ook zonder code en zonder zender. Hij zette niettemin zijn werk voort. Hij nam zijn intrek bij de vriend van een kennis, t.w. bij D. Q. R. Mulock Houwer, directeur van het opvoedingsgesticht 'Zandbergen' te Amersfoort, en van die basis uit bouwde hij zijn relaties verder op. Hij kwam in een vast contact met van Hattem, de leider van de ID. In Apeldoorn wist hij via OD-relaties een radiotelegrafist te vinden die met .een eigen zender contact met Engeland ging zoeken - maar Engeland zweeg. Intussen kreeg Schrage steeds meer rapporten met militaire gegevens uit alle delen des lands; hij kon ze niet wegwerken. In de herfst kwam hij in contact met een agent van SOB, Homburg, die begin september samen met een tweede agent, Sporre, in bezet gebied aangekomen was, Hoe Schrage Homburg ontmoette, weten wij niet precies; zij kenden elkaar goed uit Engeland en het is dus mogelijk dat zij via familieleden een eerste afspraak konden maken; het is ook mogelijk dat van Hattem de verbinding legde. Die duurde overigens niet lang. Homburg werd namelijk in oktober door verraad van een vroegere vriend gearresteerd, kwam wel weer vrij uit de Cellenbarakken maar werd deswege door Schrage gewantrouwd; deze had wèl alle vertrouwen in Homburgs collega, Sporre. Samen met Sporre besloot hij, naar Engeland terug te keren. Vóór zijn vertrek ontwierp hij met van Lanschot nog een nieuwe code alsmede een heel schema hoe men het inlichtingenwerk in Nederland beter 'zou kunnen opzetten. Verder kon hij een omvangrijke hoeveelheid spionagerapporten meenemen. Een behoorlijke boot om de Noordzee over te steken, hadden Sporre en hij echter niet; ze bezaten slechts een soort kano die van boven met zeildoek afgesloten was. Velen, onder wie Mulock Houwer, ontrieden het vertrek: hoe kon men nu verwachten, met zulk een vaartuig de Noordzee te kunnen oversteken? En het was al november geworden! Schrage en Sporre vertrokken toch. Beiden verdronken.

	★

	Begin juli '41, drie weken na de komst van Schrage en Zomer, verscheen een derde agent van van 't Sants CID in bezet gebied, A. H. Alblas, drieëntwintig jaar oud. Hij was agent en marconist tegelijk.

	Alblas was een stuurman ter koopvaardij die, toen de Duitsers Nederland overvielen, aan de wal zat. Hij woonde in Dordrecht. Samen met een vriend, J. A. Idema, had hij daar in '40 al allerlei verzetswerk ondernomen. Ook keek hij naar een mogelijkheid uit om naar Engeland te ontsnappen; die deed zich in april '41 voor, toen hij als navigator mee kon varen met een vriend van Idema, een Wageningse ingenieur, die met een raceboot de oversteek waagde.

	Alblas wilde eigenlijk bij de marine dienstnemen maar toen hem verzocht werd, als geheim agent en marconist naar bezet gebied terug te keren, schoof hij zijn eigen wensen opzij. Dat zijn missie riskant was, besefte hij. Door MI-6 werd hem overigens gezegd dat de zender die hij meekreeg, niet uitgepeild kon worden. Met zijn dropping ging iets ruis: hij had in de buurt van Assen afgeworpen moeten worden en kwam in Oost-Groningen terecht, op een paar honderd meter van de Duitse grens. Daar werd hij enkele uren later door twee patrouillerende marechaussees aangehouden. Alblas speelde open kaart met hen, zei dat hij uit Engeland kwam, en nadat hij in Antwoord op een van hun vragen verzekerd had dat de koningin het goed maakte, lieten de marechaussees hem lopen. Linea recta toog hij naar Dordrecht, naar Idema, 'Ik vroeg hem', aldus Idema, 

	'hoeveel heb je bij je? Het was tweeduizend gulden. Ik. zei: dat is toch niets; hoe moet het als dat op is? ... De manier waarop hij hier kwam, vond ik ook zeer onverzorgd. Hij had een broek aan die hem twee maten te groot was. Hij had verder een paar hoge Engelse schoenen met lange punten. Kortom, hij zag er uit als een landloper. Ik. heb hem dus direct uit mijn kast opnieuw gekleed.'

	 'Hij had ook', aldus een ander die spoedig met Alblas in contact kwam, 'een of ander nagemaakt persoonsbewijs of ander identiteitsbewijs, maar dat ding maakte duidelijk de indruk vals te zijn.'

	Alblas had als opdracht gekregen, industriële gegevens te verzamelen die van militair belang waren. In hoeverre hij daarin slaagde, weten wij niet, maar hij begon in elk geval spoedig te zenden. Toen hij eind augustus een tijdlang uitzond vanuit een woning in Den Haag van een familie Hoogervorst, werd zijn zender uitgepeild, met dien verstande dat de Funkbeobachtungsstelle wèl het blok kon lokaliseren van waaruit hij zond, maar niet de woning. Men had al waargenomen dat hij als regel elke ochtend om 8 uur precies in de lucht kwam. Er werd nu een V-Malm van de Abwehr als 'controleur van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf' naar dat blok gestuurd om in woning na woning even de stoppen los te draaien: de zender zou dan ook even uitvallen. Die controleur wekte onmiddellijk verdenking bij de familie Hoogervorst (hij stuntelde en kon zich niet legitimeren) - nadien wist, terwijl de Sicherheitspolizei al met een overvalauto klaar stond, een van de dochters de zender het huis uit te smokkelen; Alblas liep weg alsof er niets aan de hand was. Bij de huiszoeking vond de Sicherheitspolizei in de vuilnisbak een paar snippers waaruit bleek dat Alblas de eerste regels van Goethes gedicht 'Erlkönig' als codegrondslag gebruikte. De Hoogervorsten konden Alblas op dit punt waarschuwen" - hij kon zijn code dus niet meer gebruiken. Hij begroef zijn zender. Enkele dagen later herinnerde hij zich opeens dat hij ook nog een hulpcode bezat, die weliswaar minder veilig maar toch bruikbaar was. 'Ik heb toen', aldus Idema, 

	'het toestel weer opgegraven en wij zijn weer aan de gang gegaan. Het eerste telegram dat wij verzonden, was niet mals ... Ze reageerden heel laconiek met: 'Hartelijk gelukgewenst met je ontsnapping'. Over het feit dat de mededeling dat wij niet te peilen waren, niet juist was, hebben ze niet gepraat.'

	Het gebeurde moet voor Alblas een hele schok zijn geweest. Hij voelde zich extra bedreigd. Toen Idema hem aanried, steun te zoeken bij een oud-medewerker van GS-III, aan Idema bekend, Siegfried Vaz Dias, had dat, aldus weer Idema, 'heel wat voeten in de aarde ... Ik moest er nachten over praten' - maar tenslotte liet Alblas zich overreden. Vaz Dias bracht hem onmiddellijk in contact met zijn vriend Frans Goedhart, redacteur van Het Parool, en op deze maakte Alblas de indruk, ten einde raad te zijn: 'Hij liep op dat ogenblik min of meer radeloos in Nederland rond; hij had geen geld, geen bonnen, geen adressenwaar hij logeren kon, geen vrienden; hij zat op alle mogelijke manieren vast' - wel, Vaz Dias en Goedhart konden hem helpen en Goedhart deed dat met des te meer graagte omdat hij nu, in september '41, veertien maanden nadat hij met zijn illegale werk begonnen was, eindelijk via een betrouwbare agent van de Nederlandse geheime dienst de regering de politieke voorlichting zou kunnen geven waaraan het haar kennelijk nog schortte. Maar dat liep op een teleurstelling uit. Inderdaad ging Alblas in zijn telegrammen politieke gegevens opnemen, 'bijvoorbeeld over het optreden van Seyss-Inquart enz.', maar hij kreeg, aldus Goedhart, 'spoedig instructie van zijn opdrachtgever' (dat zal wel kolonel Rabagliatti geweest zijn), 'dat hij met al dat politiseren op moest houden. Wij moeten wel aannemen dat Alblas het accent nadien weer liet vallen op de militaire berichtgeving, maar tegen het einde van het jaar zou via Goedhart het 'politiseren' toch weer tot zijn zendverkeer doordringen. Dat hing samen met de operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema.

	Een weg via het strand

	Mogen wij wel van' de groep-Hazelhoff Roelfzema' spreken? Maar tot op zekere hoogte. De paar Nederlanders die, van de herfst van '41 af, van Engeland uit in samenwerking met enkele Engelsen zouden gaan trachten, via het strand van de Noordzeekust een vaste verbinding met bezet gebied op te bouwen, hadden geen eigenlijke leider - wèl was het zo dat mr. S. E. ('Erik') Hazelhoff Roelfzema als regel in Nederlandse en Engelse kring als hun woordvoerder optrad. Het is daarom niet ongerechtvaardigd, en in elk geval praktisch, om de groep zijn naam te geven. Het denkbeeld om via het strand een nieuwe verbinding te leggen, was overigens niet van hem afkomstig maar van een andere Engelandvaarder, B. van der Stok.

	Van der Stok, een reserveofficier van de Militaire Luchtvaart, was in de lente van '41 in contact gekomen met jhr. Schimmelpenninck die toen al bezig was met zijn plannen voor een voorlopig bewind. Schimmelpenninck verwachtte tegenwerking van de secretaris van de koningin, van 't Sant, wellicht ook zag hij deze als een verrader - in elk geval gaf hij, toen hij hoorde dat van der Stok zou trachten naar Engeland over te steken, opdracht, 'een ongeluk voor de heer van 't Sant te enscèneren. Hij moest uit de weg worden geruimd. Ik heb gezegd', aldus later van der Stok, 'dat ik daaraan niet meedeed.' Wèl verklaarde van der Stok zich bereid, alles in het werk te stellen om een betere verbinding met bezet Nederland tot stand te brengen; dat aan die verbinding veel ontbrak, had hij niet alleen van Schimmelpenninck vernomen, maar ook van prof. Mekel en van van Hattem, de leider van de ID. Toen nu van der Stok er tenslotte eind juni '41 in slaagde, uit Rotterdam weg te varen als verstekeling op een door de Zwitserse regering gecharterd Panamees schip, trof hij aan boord een andere jeugdige medewerker van Schimmelpenninck aan, de adelborst Peter Tazelaar, alsmede Hazelhoff Roelfzema, die na zijn Leidse manifest-actie van medio februari '41 wegens nog ander verzetswerk enige tijd opgesloten was geweest. Gedrieën besloten zij om, zodra dit mogelijk was, van boord te ontsnappen. Ze kwamen vroeger in Engeland aan dan zij dachten: het Panamese schip werd door de Britse Navy aangehouden en naar een Engelse haven gedirigeerd. De drie Engelandvaarders werden eind juli aan het gebruikelijke veiligheidsonderzoek onderworpen. Nadien zochten van der Stok en Hazelhoff Roelfzema contact met de Nederlandse en Engelse geheime diensten en van der Stok betoogde daarbij dat men er zijns inziens in moest kunnen slagen om 's nachts met een klein bootje het Scheveningse strand te naderen; men zou dan een geheime agent kunnen afzetten en als deze in avondkleding gestoken was en deed alsof hij dronken was, kon hij zich, voor het geval hij aangehouden werd, voordoen als deelnemer aan een soirée zoals de Wehrmacht die in die tijd in het Kurhaus placht te houden. Het was een vermetel plan maar juist die vermetelheid zou, aldus van der Stok, succes kunnen waarborgen: geen Duitser zou op het denkbeeld komen dat Nederlanders uit Engeland midden in de nacht brutaalweg bij de Scheveningse Pier aan land zouden gaan.

	Derksema, het nieuwe hoofd van de Centrale Inlichtingendienst; zag niets in deze opzet, weigerde hulp, gaf van der Stok en Hazelhoff Roelfzema in de woning die zij betrokken hadden, zelfs geen brandkastje om er het uitgewerkte plan in op te bergen (dat moest, aldus deze laatste, verstopt worden  'in een gat achter de spiegel op de badkamer') - het gevolg was dat van der Stok, de tegenwerking beu, zich uit de opzet terugtrok en zich bij de luchtmacht meldde. Hazelhoff Roelfzema zette door. Hij zei daarbij tegen Rabagliatti dat hij de zaak geheel buiten Derksema's CID om wilde opzetten. Rabagliatti was het daar van harte mee eens ('de incompetentie van dit bureau is', zou hij gezegd hebben, 'het treurigste wat ik in deze oorlog aanschouwd heb'), maar als hoofd van de Nederlandse sectie van MI-6 besefte hij natuurlijk wel dat hij, als hij de CID uitschakelde, de goedkeuring en de medewerking van andere Nederlandse officiële instanties nodig had. Dat bood weinig moeilijkheden. Koningin Wilhelmina juichte het plan van van der Stok toe, van 't Sant, als hoofd van de CID uitgeschakeld, was graag bereid, buiten de' CID om het vroegere werk voort te zetten, en Gerbrandy aanvaardde voor de te ondernemen operaties de staatkundige verantwoordelijkheid en stelde er ook de nodige gelden voor beschikbaar: mèt de koningin maakte de minister-president zich van maand tot maand meer zorgen over het feit dat er nauwelijks geheime verbindingen bestonden. De door van der Stok en Hazelhoff Roelfzema bepleite operaties leken de koningin en Gerbrandy trouwens des te aantrekkelijker omdat het, zo hoopten zij, via het Scheveningse strand mogelijk zou zijn, enkele personen uit Nederland naar Engeland te halen die niet alleen een bredere voorlichting zouden kunnen geven maar ook, als zij daarvoor voelden, tot het kabinet zouden kunnen toetreden. Wie? Allerlei namen werden genoemd, allereerst van personen die de in militaire zaken ondeskundige van Boeyen (minister van binnenlandse zaken èn van oorlog) van de portefeuille van oorlog zouden kunnen ontlasten (wellicht de burgemeester van Breda, B. W. Th. van Slobbe, een oud-beroepsmilitair, of een katholiek stafofficier van het vroegere Algemeen Hoofdkwartier, ritmeester P. M. H. Tielens) - daarnaast ook namen' van anderen onder wie prof. Rutgers, Vorrink en Wiardi Beckman. Men kon, aldus later Gerbrandy, 'niet met vijf, zes of zeven mensen tegelijk in zee gaan' - figuurlijk niet, maar ook letterlijk niet. De keuze "werd aan de koningin overgelaten. Zij koos Tielens en Wiardi Beckman, bij welke laatste van belang was dat de koningin en Gerbrandy hem voor de auteur hielden van de eerder gememoreerde beschouwingen die in werkelijkheid van Vorrink afkomstig waren. Eind september deden Gerbrandy, prins Bernhard en Rabagliatti Hazelhoff Roelfzema in een bespreking weten, dat het' allereerste doel zou zijn het produceren van enige personen uit Holland die Hare Majesteit de Koningin zich wenste.' Spoedig kwam vast te staan dat Tazelaar de man zou zijn die aan het strand afgezet zou worden. Hazelhoff Roelfzema trok naast hem een andere medewerker aan: Chris Krediet, een clubgenoot uit Leiden, zoon van een Wassenaarse arts; Krediet was in de herfst van '40 met hulp van dr. Oosterhuis via Delfzijl ontsnapt, hij was eind juli '41 na een lange reis (Sovjet-Unie - Japan - Amerika) in Engeland aangekomen.

	Het was bepaald niet de bedoeling om via de nieuwe verbinding, àls die er eenmaal was, alleen maar ritmeester Tielens en Wiardi Beckman naar Londen te halen. Rabagliatti, van 't Sant en Hazelhoff Roelfzema vertrouwden dat men na hen nog meer personen zou kunnen laten oversteken en ook dat met diverse spionagegroepen en andere illegale organisaties een vast contact tot stand zou kunnen komen. Het leek wenselijk, er voor te zorgen dat de groep-Hazelhoff Roelfzema voor wat zij zou ondernemen, in bezet gebied de beschikking zou hebben over een vaste eigen marconist. De keus viel op een pupil van van 't Sant, Johannes Terlaak, die in mei '40 als militair in Engeland gearriveerd was. Terlaak werd op l oktober '41 gedropt. Helaas werd zijn zender bij de landing zodanig beschadigd dat hij het apparaat niet meer kon gebruiken. Hij zocht hulp bij een relatie van Tazelaar, nl. de Haagse inspecteur van politie Moonen die nauw met de OD-leiding samengewerkt had; Moonen droeg er zorg voor dat Terlaak een onderduikadres kreeg. Daar ging hij zitten wachten. Af en toe zocht hij ook in Wassenaar de vader van Chris Krediet op, dr. G. J. Krediet. Meer kon hij niet doen. Hij kon niet eens naar Engeland bericht doorgeven dat zijn missie mislukt was.

	Die mislukking vormde een ernstige tegenslag voor hetgeen de groep- Hazelhoff Roelfzema van plan was. Dat er geen zendverbinding was via Terlaak, betekende immers dat het voor Hazelhoff Roelfzema c.s. extramoeilijk zou zijn, hun toch al zo riskante operaties nauwkeurig af te stemmen op de corresponderende voorbereidingen in bezet gebied. Er was daar maar één zender regelmatig in werking: die van Alblas. Het leek Rabagliatti evenwel beter, de drukbezette Alblas niet te belasten met al te veel werkzaamheden voor de groep-Hazelhoff Roelfzema. Trouwens, Alblas produceerde militaire inlichtingen en van het naar Engeland halen van kandidaat-ministers zal Rabagliatti wel gevonden hebben dat het in het vlak lag van het 'politiseren' waarin hij Alblas al een halt toegeroepen had.

	★

	Toen eenmaal het akkoord van de koningin en de minister-president verkregen was, begonnen Hazelhoff Roelfzema, Krediet en Tazelaar met hun oefeningen aan de Engelse kust. De bedoeling was dat zij dwars over de Duitse mijnenvelden met een snelle motortorpedoboot tot dicht bij de Nederlandse kust gebracht zouden worden. Die motortorpedoboot kon van een hulpmotor, een z.g. silent engine (een motor die nauwelijks geruis maakte), gebruik maken om de kust nog dichter te naderen. Op enkele honderden meters afstand van het strand zou dan een roeiboot buiten boord gezet worden waarmee men naar het stand zou gaan. Er zou geroeid worden door een luitenant-ter-zee van de Britse marine, Francis Truman ('Bob') Goodfellow; Krediet zou de operatie dekken met een tommygun. Met de roeiboot zou men tot de branding trachten te komen en Hazelhoff Roelfzema en Tazelaar, de laatste in rok maar met waterdichte kleding daarover, zouden dan door de branding zwemmen en, met reddingsgordels om, naar het strand waden. Hazelhoff Roelfzema zou daarbij door middel van een lang koord in verbinding blijven met de inzittenden van de roeiboot.

	Een eerste moeilijkheid bij dat alles was dat dit type landing alleen uitgevoerd kon worden wanneer er maar weinig branding was, in het algemeen alleen bij oostenwind; een tweede moeilijkheid dat er wel enig maanlicht moest zijn, maar weer niet te veel. Die twee moeilijkheden, die voorzien werden, beperkten het aantal nachten per maand waarin men opereren kon. Niet voorzien werden drie andere moeilijkheden: dat het niet eenvoudig was, de overtocht zodanig te timen dat men omstreeks het afgesproken tijdstip bij de plaats aan het Scheveningse strand zou komen die het geschiktst leek (bij de noordelijke 'oprit' naar de Boulevardstraat die naar het Gevers Deynootplein leidt); dat het herkennen van het Scheveningse silhouet van de motortorpedoboot af een hachelijke opgave vormde, en dat de afhalers en de door hen af te halen personen elkaar in het donker gemakkelijk konden mislopen. Het leek aanbevelenswaardig dat die af te halen personen in de avond van de nacht waarin het afhalen zou plaatsvinden, naar een adres in Scheveningen dicht bij het strand zouden gaan; ook zij zouden zich zoveel mogelijk als z.g. feestgangers, in avondkleding dus, op weg moeten begeven. Bij dit alles moest men dan nog een beperking in acht nemen: van twaalf uur 's nachts tot vier uur 's ochtends mocht niemand in bezet gebied op straat zijn tenzij hij daar een speciale vergunning voor had.

	Bij de oefeningen werd veel geleerd, maar de overtocht naar Scheveningen bleek al aanstonds aanzienlijk gecompliceerder dan men gedacht had. Bij de eerste oefening waren Hazelhoff Roelfzema en Krediet volledig uitgeschakeld door zeeziekte; nadien waren nu eens de weersomstandigheden bij de Nederlandse kust ongunstiger dan men gedacht had, dan weer had men motorpech. Zes pogingen om Scheveningen te bereiken mislukten. Eerst bij de zevende, die in de nacht van 22 op 23 november '41 ondernomen werd, had men succes, zij het dat men ook toen moeite had, Scheveningen te vinden en dat de motortorpedoboot bijna de Pier raakte. Maar even na half vijf bevonden Hazelhoff Roelfzema en Tazelaar zich inderdaad op het strand waar het, aldus Hazelhoff Roelfzema, 'niet meer dan tien seconden' duurde voordat Tazelaar 'in smetteloos evening-dress stond, kurkdroog.' Even een slok uit de flescognac, de rest werd over Tazelaar gesprenkeld - en hij verdween in de duisternis. De afspraak was dat hij drie nachten later, in de nacht van 25 op 26 november, samen met Wiardi Beckman en Tielens op dezelfde plaats zou verschijnen.

	★

	In bezet gebied was men in de herfst van '41 begonnen met de uitgifte van muntbiljetten van fl. 1 en fl. 2,50. Naast de zilveren kwartjes en dubbeltjes kwamen voorts zinken munten in omloop. Duidelijk was dat alle zilvergeld ingetrokken zou worden. In het nieuwe geld hadden de meeste mensen evenwel geen vertrouwen en het was in november '41 al gebruik geworden, zilveren rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes niet uit te geven maar vast te houden. Dat feit was toen in Londen nog niet bekend. Tazelaar had zilvergeld meegekregen (en, als identiteitsbewijs, geen persoonsbewijs maar een distributiestarnkaart). Hij stapte in Scheveningen in de vroegste tram die van het Gevers Deynootplein vertrok. In rok gekleed vormde hij in die tram al een opvallende verschijning, maar toen hij bovendien voor zijn tramkaartje zilvergeld te voorschijn haalde, zag hij aan de mensen 'dat ze het gek vonden.' Bij de volgende halte stapte hij dm ook meteen uit, te voet ging hij naar het station. Hij begaf zich naar zijn grootouders in Vlaardingen, bij wie hij voor zijn vertrek gewoond had, en trok daar normale kleren aan. Vervolgens ging hij naar Wassenaar waar hij bij de vader van Chris Krediet, dr. Krediet, zijn intrek nam - en hij toog aan het werk.

	Hij had een microfoto bij zich waarop, met de handtekeningen van koningin Wilhelmina en minister-president Gerbrandy er onder, slechts één zin stond: 'Wij achten uw overkomst naar Londen dringend gewenst.' Tazelaar wist, wie hij die microfoto moest laten zien. Via de in SDAP-kringen bekende Karel van Staal, wiens adres hem in Londen opgegeven was, slaagde hij er in, Wiardi Beckman te ontmoeten die zich bereid verklaarde te vertrekken, maar ritmeester Tielens, werkzaam bij het Afwikkelingsbureau van het departement van defensie, weigerde: Tielens had, als nagenoeg alle beroepsofficieren, op erewoord beloofd, niets meer tegen de Duitsers te zullen ondernemen, en achtte vertrek naar Londen in strijd met die belofte. Het gevolg was dat Tazelaar op de avond van de 25ste alleen Wiardi Beckman naar Scheveningen kon meenemen. In de nacht begaven zij zich samen naar het strand. Vergeefs! Het weer was uitstekend, maar de motortorpedoboot, die drie uur te laat vertrokken was, kwam door slechte navigatie bij Hoek van Holland terecht, zat daar een tijd vast op een zandbank en toen hij weer vlot kwam, was er geen tijd meer om nog naar Scheveningen te varen. Dat was dubbel jammer omdat men van de gelegenheid gebruik had willen maken om in plaats van de marconist Terlaak die niets van zich had laten horen, een nieuwe, technisch zeer bekwame marconist af te zetten, uiteraard met een nieuwe zender: Willem van der Reyden. Deze moest in bezet gebied het' contact met de groep-Hazelhoff Roelfzema onderhouden; mocht Terlaak alsnog die functie kunnen waarnemen, dan diende van der Reyden in het oosten van het land gegevens te verzamelen over Duitse troepentransporten per trein. Rabagliatti had hem bovendien opdracht gegeven, Alblas, met wie MI-6 in regelmatige verbinding stond maar die alleen gebruik kon maken van zijn hulpcode, in een geheel nieuw codesysteem te onderrichten. De bedoeling was dat van der Reyden via dr. Krediet met Alblas contact zou opnemen. Helaas, de operatie was mislukt.

	Eerst twee weken later was het mogelijk, een nieuwe tocht te ondernemen: op 9 december. Tazelaar was inmiddels in contact gekomen met Moonen en via deze had hij Alblas kunnen ontmoeten; over diens zender had hem het bericht bereikt dat in de late avond van de ode december omstreeks elf uur een nieuwe landingsoperatie zou plaats vinden. Tazelaar had nog tweemaal zijn best gedaan ritmeester Tielens tot andere gedachten te brengen maar deze was, zo vertelde hij later, 'na innerlijke strijd en rijp beraad'1 op het standpunt blijven staan dat hij zijn erewoord niet breken mocht. Pogingen van Taze1aar, een andere hoge militair te vinden die bereid was, aan het dringend verzoek van koningin en minister-president gehoor te geven, waren mislukt; generaal Reynders had zelfs geweigerd, hem enige kandidaat te noemen. Nu had Tazelaar op zijn derde dag in bezet gebied (25 november), alweer via Moonen, ook zijn collega-adelborst Dogger ontmoet, de belangrijkste adjudant van de inmiddels gearresteerde Schimmelpenninck, Hij had Dogger, wiens 'slapie' hij geweest was op het Koninklijk Instituut voor de Marine, verteld dat hij Wiardi Beckman en Tielens moest ophalen. Dogger vond het absurd 'dat men in Londen om een politicus vroeg'! - maar ziet: van die twee was één, Tielens, afgevallen en Tazelaar kon geen vervanger vinden; kon hij, Dogger, dan niet als afgezant van de OD-leiding mee naar Engeland oversteken? Tazelaars eerste reactie was dat hij niet gemachtigd was, Dogger mee te nemen, maar deze die voor de OD slechts onheil verwachtte als Vorrinks medestander Wiardi Beckman als enige in Londen zou arriveren, liet niet los, arrangeerde een gesprek tussen Tazelaar en de 'commandant' van de OD, generaal Röell, en in dat gesprek liet Tazelaar zich de formele opdracht geven, Dogger mee te nemen. Op de avond van 9 december bevonden zich dus Tazelaar, Wiardi Beckman èn Dogger in Scheveningen. Om elf uur waren zij op de afgesproken plaats, maar zij konden in het donker niets van een landingsoperatie merken en tenslotte, toen het bijna middernacht was (bijna spertijd dus), gingen Tazelaar en Dogger in de straten bij het Gevers Deynootplein rondlopen: misschien was de roeiboot wat afgedreven en was Hazelhoff Roelfzema elders aan land gekomen.

	De landingsoperatie had inmiddels tot een hoogst kritieke toestand geleid. Pas om half twaalf waren Hazelhoff Roelfzema, Krediet, Goodfellow en van der Reyden in de roeiboot gestapt. Ze kwamen onverwacht in een sterke tegenstroom terecht en kort voor twaalf uur was de roeiboot in de branding omgeslagen. Van der Reydens zender en de twee riemen waren zeewaarts gedreven, Krediet was bijna verdronken toen hij ze, vergeefs, achterna gezwommen was en toen men tenslotte de roeiboot op het droge had, kon men niet meer vertrekken: de riemen waren zoek. Krediet en Goodfellow bleven bij het bootje wachten, Hazelhoff Roelfzema bracht de kletsnatte van der Reyden (zonder zender l) naar de Gevers Deynootweg en vertelde hem waar hij de nacht kon doorbrengen. Van der Reyden snelde weg, kwam Tazelaar en Dogger tegen, vroeg hun de weg, maar wisselde verder geen woord met hen - maakte zich dus ook niet als agent bekend en deelde niet mee dat Hazelhoff Roelfzema zich nog op het strand bevond. Ergens op dat strand vond Hazelhoff, die langs de waterlijn naar de roeiboot terugliep, de twee riemen die aangespoeld waren. Samen met Krediet en Goodfellow kon hij door de branding komen en de motortorpedoboot weer bereiken. 'Om 1 uur a.m. waren we aan boord terug, 1 uur 5 sliepen we alle drie.'

	Drie nieuwe tochten volgden: op 20 december, op 22 december en op 11 januari. Op 20 december was de motortorpedoboot weer te laat en kwam. hij bij Katwijk terecht in plaats van bij Scheveningen. Op 22 december constateerde men veertig mijl uit de kust dat het weer veel te ruw was voor de roeiboot zodat men terugkeerde. Op 11 januari (een barre winter was inmiddels ingevallen) stonden Hazelhoff Roelfzema en Krediet bijna een uur lang op het Scheveningse strand - niemand kwam er opdagen. Zij hadden toen nieuwe zenders voor Terlaak en van der Reyden bij zich. Die poogden zij te begraven maar hun scheppen die' een heidens kabaal' maakten, stuitten af op het bevroren zand - ze moesten de koffertjes met de zenders weer meenemen. Naar het strand zwemmend was Hazelhoff Roelfzema overigens bijna verdronken, 'de reddingsgordel deugde wel geheel niet, gezien die kalm met mij zonk.'4 Maar hij gaf de moed niet op! 'Achteraf kan deze tocht', zo rapporteerde hij, 'alleen beschouwd worden als een vermoeiende maar succesvolle generale repetitie. Menige nieuwe kleinigheid hebben wij geleerd en mijns inziens is er thans weinig kans meer dat de zaak van onze kant niet zal kloppen.'

	Dat was te optimistisch gezien.

	★

	Tazelaar was inmiddels tot zijn hoogst onaangename verrassing met politieke tegenstellingen geconfronteerd waar niemand in Engeland weet van gehad had en waar men hem dus ook niet op had kunnen voorbereiden. Eén noemden wij al: de tegenstelling tussen de OD en het Politiek Convent; Dogger en generaal Röell zullen Tazelaar zonder twijfel verteld hebben van de plannen voor het voorlopig bewind waar de voormannen der politieke partijen, met name Vorrink en Schouten, zich zo fel tegen verzet hadden. De tweede tegenstelling was die welke zich binnen de redactie van Het Parool geopenbaard had tussen Goedhart en Vorrink.

	Goedhart stond, gelijk eerder vermeld, in nauw contact met Siegfried Vaz Dias die als een soort mentor optrad van de geheime agent Alblas, en Goedhart had Vaz Dias er van weten te overtuigen dat het bij uitstek zinvol was indien de regering hem, Goedhart, naar Londen zou ontbieden om daar eens 'bij te praten, zowel feitelijk als politiek-psychologisch'. Alblas had die .suggestie in zijn telegrammen opgenomen en na enige tijd, vermoedelijk in oktober '41, toen de operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema voorbereid "werden, kwam bericht 'dat men', aldus later Goedhart, 'akkoord ging met ons voorstel.'! Tot op dat moment had Goedhart zijn mederedacteuren van Het Parool (Althoff, Nunes Vaz, Vorrink en Warendorf) niets van zijn plan verteld, maar toen het er naar ging uitzien dat hij binnen afzienbare tijd opeens zou kunnen vertrekken, speelde hij open kaart. 'Mijn mededeling sloeg .' .. in als een bom en verwekte grote sensatie'2 - vooral bij Vorrink. Geen wonder! Deze was allerminst gelukkig bij de gedachte dat de regering alleen of in de eerste plaats voorlichting zou krijgen van die koppige criticus der vooroorlogse samenleving die (zo zag Vorrink het) doordat hij de traditionele partijen afbrak, ongewild de autoritaire OD-leiding in de kaart speelde. Groot was dan ook Vorrinks vreugde toen hij kort na de aankomst van Tazelaar vernam dat koningin Wilhelmina en premier Gerbrandy prijs . stelden op de overkomst van Wiardi Beckman. Die zou, meende Vorrink, een ideale boodschapper zijn! Wiardi Beckman zou de regering ook kunnen inlichten over het machtsstreven van de OD en over de besprekingen van het Politiek Convent met de groep-Scholten en met Menten en Ringers. Was Goedhart er evenwel jegens zijn mederedacteuren van Het Parool eerlijk voor uitgekomen dat hij wellicht spoedig naar Engeland zou vertrekken, Vorrink en Wiardi Beckman spraken af dat zij de te verwachten overtocht van Wiardi Beckman zorgvuldig voor Goedhart en de overige redacteuren geheim zouden houden. Wiardi Beckman die menigmaal namens Vorrink aan de redactievergaderingen van Het Parool deelgenomen had, bleef daar opeens weg (telkens weer moeste hij zich gereedhouden om 's avonds naar Scheveningen te vertrekken) en Vorrink verscheen er opnieuw, bewerend dat Wiardi Beckman ziek was. Daarmee liep hij bij Goedhart spoedig tegen de lamp. De telegrammen namelijk die Tazelaar inzake het vertrek van Wiardi Beckman met Londen wisselde, moesten, doordat de marconist Terlaak met een kapotte zender en de marconist van der Reyden zonder zender gearriveerd was, door Alblas gecodeerd en verzonden worden en Alblas had zoveel sympathie opgevat voor Vaz Dias en Goedhart dat hij niet aarzelde, hun mee te delen wat in de telegrammen stond die Tazelaar hem ter verzending aanbood. Daar kwam bij, dat Goedhart in drie gevallen merkte dat van het geheim van de tot Wiardi Beckman gerichte uitnodiging niet veel meer over was: in Amsterdam werd 'op de beurs en in makelaarskringen' , zo vernam hij, verteld, 'dat Wiardi Beckman naar Engeland was'; een kennis zei hem: 'Heb je het al gehoord: Wiardi Beckman zit in Engeland en hij wordt er minister ook', 'en uit Den Haag hoorde Goedhart van weer iemand anders precies hetzelfde.' Hij confronteerde Vorrink met al die mededelingen - Vorrink zei dat ze hem een volslagen raadsel waren. Pas toen Goedhart deed blijken dat hij van de gehele zaak nauwkeurig op de hoogte was, kwam Vorrink voor de waarheid uit.

	Goedhart was diep gegriefd en hoogst verontwaardigd. Hij achtte zich door Vorrink misleid en bedrogen. De spanning ontlaadde zich in daverende ruzies en die ruzies liepen hoger en hoger op toen Goedhart, wetend dat de plaats van Tielens in de roeiboot vrij was, voorstelde dat hij tegelijk met Wiardi Beckman zou vertrekken. Dàt vond Vorrink 'volkomen overbodig'. Arme Tazelaar! Wat moest hij doen? 'Ik heb geen opdracht voor een derde', zei hij tegen Goedhart - verzwijgend dat hij zich al bereid verklaard had, in opdracht van generaal Röell de OD-afgezant Dogger mee te nemen. Gevolg was dat Goedhart en Vaz Dias er via Alblas op aandrongen dat Tazelaar de instructie zou ontvangen, óók Goedhart naar Engeland te brengen. Die instructie kwam, tot Tazelaars ergernis.' Medio januari '42 stond dus vast dat zodra weer een landingspoging van Hazelhoff Roelfzema geannonceerd zou worden (dat geschiedde doordat, gelijk reeds vermeld, bij het begin van de avonduitzending van Radio Oranje het eerste couplet van het Wilhelmus gedeclameerd werd), Tazelaar twee personen in opdracht van de regering mee zou nemen naar het Scheveningse strand: Wiardi Beckman en Goedhart, en één persoon op verantwoordelijkheid van generaal Röell: Dogger. Tot aan de roeiboot zou nog een vierde persoon Tazelaar vergezellen: de cadet Pasdeloup, een van de vroegere adjudanten van Schimmelpenninck. Diens taak zou zijn, de nieuwe zenders in ontvangst te nemen waar Terlaak en van der Reyden gebruik van zouden kunnen maken. Waar van der Reyden zich bevond, wist men overigens niet: hij was spoorloos verdwenen.

	★

	Het was een heel gezelschap dat op de avond van 17 januari '42 in Scheveningen dicht bij het strand ten huize van een familie J. P. Scheepmaker bijeenkwam. De afspraak was dat het roeibootje in de nacht omstreeks half vijf verschijnen zou bij de tweede krib ten noorden van de Scheveningse Pier. Tazelaar, Goedhart, Wiardi Beckman, Dogger en Pasdeloup moesten zich dan daar bevinden. Moonen zou ook meegaan om met een kleine seinlamp van de boulevard af te waarschuwen als er een Duitse patrouille aankwam; hij zou daar blijven met de weduwe van een marineofficier - samen zouden ze doen alsof zij een verliefd paartje waren. Dogger had in de voering van zijn avondkleding allerlei van de OD afkomstige microfilms verborgen, Wiardi Beckman had geen stukken van belang bij zich, Goedhart wèl: alle nummers van Het Parool en allerlei rapporten. Moonen had Goedhart pas vrij laat in de middag kunnen laten waarschuwen dat de afhaaloperatie in de komende nacht zou plaats vinden en Goedhart die, na eerst nog van zijn gezin afscheid genomen te hebben, gehaast uit Amsterdam had moeten vertrekken, had zijn zakagenda nog bij zich waarin, zij het soms cryptisch, allerlei aantekeningen stonden over illegale contacten. Ten huize van de familie Scheepmaker scheurde hij een aantal bladen uit die agenda maar het boekje zelf hield hij bij zich. Hij lette er niet op dat hij toevallig ook nog een brief e aan een medewerker van Het Parool bij zich had dat hij door gebrek aan tijd niet bij deze in de bus had kunnen doen; in dat briefje kreeg die medewerker opdracht, een hoeveelheid papier en enveloppen naar Gertenbach te brengen - dat was de drukker in Zandvoort die sinds enkele maanden de gehele oplaag van Het Parool drukte.

	Het vroor bijna twaalf graden en er stond een ijskoude wind toen men in het nachtelijk duister even na vier uur de woning van de familie Scheepmaker verliet.

	★

	Dat er in de nacht van 17 op 18 januari een afhaaloperatie zou plaatsvinden, was aan de Abwehr bekend. Ridderhof, de V-Malm van Giskes, was, gelijk reeds vermeld, eind '41 in contact gekomen met Haagse OD'ers, o.a. met de infanteriekapitein C. F. van den Berg. Van den Berg die Ridderhof volledig vertrouwde, had hem verteld wat hijzelf in O'D-kringen vernomen had: dat binnen afzienbare tijd drie personen van het strand afgehaald zouden worden, dat dat zou plaatsvinden bij de tweede krib ten noorden van de Pier en dat in de avond vóór de operatie het eerste couplet van het Wilhelmus opgezegd zou worden in de uitzending van Radio Oranje. Ridderhof had dat alles aan Giskes gerapporteerd. Slechts op één punt was Ridderhof er naast geweest: hij had gehoord dat het afhalen zou geschieden tussen elf uur ,s avonds en één uur 's nachts.

	Op de avond van 17 januari werd Giskes gewaarschuwd met het wachtwoord 'volkslied'. Om elf uur stond hij met de nodige Duitse militairen op en bij de Pier. Er was niets te zien. Hij bleef er tot één uur en ging toen naar zijn bureau terug. De order aan de Duitse kustwacht om extra-goed uit te kijken, werd niet ingetrokken.

	★

	De Britse motortorpedoboot was op tijd uit Engeland vertrokken. Hij had een gebied moeten passeren waar een Brits konvooi door de Luftwaffe aangevallen werd - desondanks werd de Nederlandse kust bereikt, maar aan de late kant en op een verkeerd punt: weer bij Katwijk in plaats van bij Scheveningen. Tijd om naar Scheveningen te varen, ontbrak. 'Behalve de koude valt niets te melden', rapporteerde Hazelhoff Roelfzema.

	★

	Toen het gezelschap dat de woning van de familie Scheepmaker verlaten had, bij het strand gekomen was, bleven Moonen en zijn Z.g. vriendin op de boulevard staan, de overigen liepen naar de waterlijn (het was hoog water, de krib was niet te zien) en gingen daar op de sneeuwen de ijsschotsen liggen wachten; af en toe spatte schuim over hen heen dat onmiddellijk bevroor. Na korte tijd, misschien maar na drie minuten ('drie minuten', zei Goedhart later, 'duren zeer lang onder zulke omstandigheden, ze lijken een half uur!'), zond Tazelaar die op het strand zou blijven wachten, Goedhart, Wiardi Beckman en Pasdeloup, door Dogger begeleid, naar de boulevard terug. Die vier zagen er uit 'als rinkelende kerstbomen'. Ze spraken een paar woorden met Moonen die met zijn metgezellin weer naar de familie Scheepmaker ging, en daarna trokken Goedhart, Wiardi Beckman en Pasdeloup zich op advies van Dogger in een oude Nederlandse versterking terug die tegen de boulevard aan stond. Daar werden zij een poosje later door Duitse militairen (die hen al enige tijd tevoren gezien hadden: hun donkere kleding stak duidelijk af tegen het besneeuwde strand) omsingeld en gearresteerd. Goedhart vond nog tijd, zijn zakagenda onder enig zand te verbergen; het boekje werd er bij een tweede controle gevonden.

	Door de Duitse patrouille die Goedhart. Wiardi Beckman en Pasdeloup waargenomen had, waren Tazelaar en Dogger niet ontdekt. Dogger was Tazelaar gaan vertellen waar de overigen waren gaan schuilen. Hij had enige moeite, Tazelaar te vinden want deze die vreesde dat hij op het strand nog teveel afstak tegen de sneeuw, was in het ijskoude zeewater gaan staan; het duurde even voor Dogger hem vond. Dogger die het geschreeuw van de Duitsers bij de bunker hoorde, waadde naar Tazelaar toe (die half bewusteloos was), greep hem vast en sleepte hem mee naar een punt waar ze tot hun hals onder water stonden. Zodra de Duitsers van het strand verdwenen waren, kropen ze naar de boulevard, Tazelaar meer dood dan levend. Daar passeerden zij in het donker een Duitse wachtpost. 'Door die ijspegels', aldus later Dogger, 'maakten wij het geluid als van een paar Duitse soldaten. Wij zijn flink marcherend daar langs gestapt en hebben niet de minste moeite gehad.'

	★

	In de avond van diezelfde dag, 18 januari, begon de uitzending van Radio Oranje wéér met het declameren van het eerste couplet van het Wilhelmus: de afhaaloperatie zou dus in de nacht die volgde, herhaald worden, weer om vier uur. Wat Hazelhoff Roelfzema en Rabagliatti het meest dwars zat, was het ontbreken van een goed zendcontact. Zij begrepen er niets van dat Tazelaar in de nacht van 10 op 11 januari niet was komen opdagen. Hazelhoff Roelfzema zou dus weer de twee zenders meenemen om ze, als Tazelaar niet verscheen, tegen de boulevardmuur, bij de uiterste noorderhoek, te begraven (die plaats zou men eventueel radiografisch kunnen opgeven) - en Hazelhoff Roelfzema had zich tenslotte voorgenomen om van de telefooncel bij het Gevers Deynootplein uit een Leidse clubgenoot op te bellen die in Den Haag woonde en misschien 'wist waar Tazelaar zich bevond; wellicht kon Tazelaar dan nog in allerijl naar het strand komen. Uiterlijk om half zes moest de roeiboot de krib verlaten.

	De landing verliep vlot: Hazelhoff Roelfzema en Krediet bereikten het strand. Het was even na vier uur. Ze gingen wachten. Drie kwartier later was Tazelaar nog niet komen opdagen. Door Krediet met een tommy-gun gedekt, trachtte Hazelhoff Roelfzema vervolgens de twee zenders te begraven.

	Evenals acht dagen tevoren maakte hij daarbij 'een hels lawaai' - en hij kon opnieuw niet door de ijslaag en het keihard bevroren zand heenkomen.

	Nog vijf-en-dertig minuten had hij. Het leek uitgesloten dat hij Tazelaar tijdig kon alarmeren. Desondanks liep hij naar de telefooncel.

	Telefoneren kon hij er niet: van degeen die hij wilde opbellen, wist' hij het nummer niet meer en het was te donker in de cel om de telefoongids te raadplegen. Toen hij in arren moede besloot, een andere vriend op te bellen wiens nummer hij wèl wist, weigerde het apparaat; het was op zinken munten omgebouwd en Hazelhoff Roelfzema had slechts zilveren dubbeltjes bij zich. Op de terugweg naar de roeiboot, scheen iemand hem van korte afstand 'voor tenminste tien seconden' met een zaklantaarn in het gezicht. 'Of het een agent was of een Duitser, is mij', zo rapporteerde Hazelhoff Roelfzema, 'niet bekend, maar toen ik doorliep, scheen ook hij bevredigd te zijn. . . Als dit niet bewijst dat Scheveningen rijp is voor alle mogelijke grappen, dan weet ik het niet.'

	★

	Na de intense spanningen die zij in de nacht van 17 op 18 januari doorstaan hadden, werden Tazelaar en Dogger in de avond van de 18de bepaald onaangenaam verrast door het feit dat voor Radio Oranje opnieuw het eerste vers van het Wilhelmus opgezegd werd. Zij hadden nog geen tijd gehad om via Alblas door te geven dat Wiardi Beckman, Goedhart en Pasdeloup gearresteerd waren en dat zij zelf als door een wonder de dans hadden kunnen ontspringen. Moest men niet aannemen dat de Duitsers extra op hun qui-vive zouden zijn? Het leek zelfmoord, zich onder die omstandigheden opnieuw naar het strand te begeven.

	Zij besloten, toch te gaan.

	Weer gingen zij even na vier uur op weg, beiden in avondkleding. Er was cognac over hen heen gesprenkeld, Dogger had ook een fles jenever bij zich. Op enige afstand vergezelde hen Moonen, weer met zijn 'vriendin'.

	Inderdaad, al op de boulevard werden Tazelaar en Dogger door een Duitse patrouille aangehouden. Ze werden naar een wachtpost meegenomen.

	Moonen, die dit alles had kunnen zien, liep hun achterna. Hij identificeerde zich bij de Duitse militairen als inspecteur van politie. Hij zei dat hij zijn twee dronken vrienden wel naar huis zou brengen. De stemming sloeg om. Dogger ging borrels schenken, de Duitsers verzuimden er op te letten dat Tazelaar niet eens een persoonsbewijs had ('hij kon', aldus Dogger, 'moeilijk zijn stamkaart laten zien') - en zowaar: Moonen kreeg hen vrij.

	Dat was, wat Tazelaar en Dogger betrof, het einde van de pogingen om via het Scheveningse strand Engeland te bereiken. Na de vele mislukkingen hadden zij er geen vertrouwen meer in dat het ooit zou lukken. Dan maar een andere route! Dogger droeg zijn werk als voornaamste adjudant van de chef-staf OD, majoor Tibo, aan de cadet Abbenbroek over, Tazelaar liet zich ten huize van dr. Krediet uitgebreid door Vorrink voorlichten over de politieke problematiek in bezet gebied - vervolgens werden zij via OD-relaties op de ontsnappingslijn van van Niftrik gezet. Dat ging vlot: op 11 februari kwamen zij in Zwitserland aan. Na een tocht door onbezet Frankrijk, Spanje en Portugal arriveerden zij in april in Engeland. Wij knopen hier in ons volgend hoofdstuk weer bij aan.

	★

	Van de drie die op 18 januari in alle vroegte op het Scheveningse strand gearresteerd waren, was de cadet Pasdeloup in genen dele tegen de verhoren bestand. Toen Goedhart nog volhield dat zij gedrieën aan een bedrieger in handen gevallen waren die beweerd had, hen naar Engeland te kunnen brengen, bekende Pasdeloup dat er sprake geweest was van een afhaaloperatie door de Brits-Nederlandse geheime dienst. Pasdeloup had een Joodse verloofde. De Duitsers dreigden dat ze haar van het leven zouden beroven als hij niet tot medewerking bereid was. Voor die chantage bezweek hij. Schreieder zette een hele komedie op touw waarbij Pasdeloup in april '42 samen met een Joodse kleermaker, Mozes Brandon Bravo, die zich ook al bereid verklaard had als V-Mann op te treden, z.g. uit de Cellenbarakken ontsnapte. Brandon Bravo hielp Pasdeloup bij het aan de Sicherheitspolizei uitleveren van een aantal OD-relaties, onder wie Pasdeloups collega-adjudant van Schimmelpenninck, de Jonge Mellij. Nadien liet Pasdeloup het denunciëren van personen uit OD-kringen na, het verraden van anderen zette hij voort, geplaagd door steeds sterkere schuldgevoelens. Toen de OD-leiding in januari '43 de zekerheid kreeg dat Pasdeloup een V-Mann was', liet zij hem liquideren: hij werd in Amsterdam doodgeschoten, zijn lijk werd in een gracht geworpen.

	★

	Na hun arrestatie wisten zowel Goedhart als Wiardi Beckman het veruit grootste deel van hun illegale activiteiten voor de Sicherheitspolizei verborgen te houden. Bewijzen dat Wiardi Beckman iets met Het Parool te maken had gehad, bezat de Sicherheitspolizei niet; Wiardi Beckman ontkende het, Goedhart deed insgelijks. Men kon Wiardi Beckman tenslotte niet méér ten laste leggen dan de poging om naar Engeland uit te wijken. Hij werd in de lente van '43 naar het concentratiekamp Natzweiler gezonden en zou kort voor de bevrijding in Dachau bezwijken.

	Goedhart stond veel zwakker maar hij verdedigde zich met grote slagvaardigheid. Voor bijna alle aantekeningen in zijn zakagenda wist hij een onschuldige explicatie te vinden. Dat was voor het briefje met betrekking tot de drukker van Het Parool niet mogelijk. Op 31 januari werd Gertenbachs drukkerij door Poos en Slagter opgerold; de drukker zelf en twee van zijn medewerkers werden gearresteerd. Gertenbach werd begin '43 met twaalf personen die bij de productie en distributie van Het Parool betrokken waren, ter dood veroordeeld; zes anderen werden toen naar een concentratiekamp gezonden waar drie hunner omkwamen. Tot de ter dood veroordeelden behoorde ook Goedhart. Toevallig was op dezelfde dag waarop hij gearresteerd was, in Den Haag door de verraadstersrol van Dora Peekema- Dibbets het oprollen begonnen van een Haagse groep die aldaar Het Parool onder de titel Vrijheid herdrukt had, en de leider van dat groepje, Wibo Lans, een familielid van Vorrink, had in de hoop aldus het leven van zijn mede-gearresteerde zoon te kunnen redden, aan de Sicherheitspolizei onthuld welke rol Goedhart bij Het Parool gespeeld had.

	Dat Goedhart nadien ter dood veroordeeld werd, sprak vanzelf.

	Hij bleef de vechter die hij steeds geweest was. Met verklaringen van enkele bereidwillige artsen wist hij, door zijn advocaat gesteund, te bereiken dat op grond van zijn z.g. gestoorde geestvermogens revisie van zijn vonnis overwogen werd. Hij zat toen in het concentratiekamp Vught opgesloten. Toen hij begin augustus '43 overgebracht werd naar de Duitse gevangenis te Utrecht, wist hij de twee politiemannen uit Vught die hem begeleidden en die hem als 'goed' gesignaleerd waren, over tehalen, hem de gelegenheid te geven om te ontsnappen. Hij trad onmiddellijk weer tot de redactie van Het Parool toe.

	In die redactie hadden toen grote veranderingen plaats gegrepen waarvan wij hier slechts willen vermelden dat Vorrink en de aan hem verknochte Althoff in maart '42 de banden met Het Parool verbroken hadden. Vorrink had de eis gesteld dat men de titel Het Parool zou prijsgeven en, om minder risico te lopen, een illegaal blad met een telkens wisselende titel zou uitgeven. Dat denkbeeld was door Nunes Vaz en Warendorf verworpen. Ze bleven getweeën achter maar vonden spoedig drie nieuwe redacteuren in de personen van drs. J. Meijer die Het Parool van Den Haag uit van meet af aan berichten had doen toekomen, en van diens vrienden mr. C. H. de Groot en drs. W. van Norden. Vorrink sloeg inderdaad de weg in die hij in de kring van Het Parool bepleit had: de illegale uitgaven die hij van de lente van '42 af deed verschijnen, droegen telkens verschillende titels. Was dat nu alleen maar een conflict geweest dat in de sfeer van de illegale techniek lag? Natuurlijk niet. Nunes Vaz en Warendorf hadden geweigerd, zich door Vorrink te laten domineren en de verhoudingen waren er niet beter op geworden toen V orrink op een van de laatste redactievergaderingen die hij bijwoonde, hun toegevoegd had: 'Ik heb jullie één keer belazerd' (ten aanzien van Wiardi Beekmans vertrek namelijk) 'en zal dit desnoods ook een tweede keer doen.'

	Begin van het 'Englandspiel'

	De operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema waren, zoals uit het voorafgaande bleek, alleen mogelijk door de krachtige steun van de Britse Intelligence. Daarnaast was evenwel de Special Operations Executive (SOE), die sabotage en de vorming van ondergrondse legers wilde bevorderen, ook in actie gekomen. Begin september '41 waren de eerste twee SOE-agenten gedropt: Ab Homburg en Cor Sporre. Wij maakten al melding van hun contact met de spionage-agent Schrage die Homburg uit Londen kende.

	Hamburg en Sporre waren maanden later uitgezonden dan de Dutch Section van SOB van plan was geweest. Een van de Engelsen die bij de Dutch Section terechtgekomen was, R. V. Laming, had, voor de Engelse Intelligence werkend, vóór mei '40 in ons land een helper gerekruteerd in de persoon van een koopvaardijkapitein uit Zoutkamp die eigenaar was van een vissersschuit, Jan Bottema. Deze had al vóór de meidagen betoogd dat het mogelijk moest zijn, contact met Engeland te onderhouden via de Z.g. Engelsmanplaat benoorden Ameland die bij eb geheel droogviel. Er stond een reddinghuisje op. Men zou daar een agent kunnen afzetten en Bottema zou deze dan met zijn schuit kunnen ophalen. Laming wilde die mogelijkheid exploreren: hij moest dus met Bottema in verbinding zien te komen. Hij dacht dat te kunnen door een Nederlandse trawler brutaalweg naar de Nederlandse kust te laten varen om daar op een geschikt punt de twee geheime agenten die hij inmiddels aangetrokken had, Hamburg en Sporre, aan land te zetten. Inderdaad stak een vissersvaartuig onder kapitein H. Gankema in de zomer van '41 enkele malen met Hamburg en Sporre aan boord de Noordzee over; één keer kwam men 'tot vrij dicht bij Den Helder maar toen moesten wij', aldus Gankema, 'onverrichterzake terugkeren omdat de Duitse vliegtuigen steeds boven ons cirkelden.'

	In arren moede besloot Laming Hamburg en Sporre een opleiding als parachutist te geven. Ze werden, gelijk reeds vermeld, begin september gedropt. In de voorafgaande maanden was evenwel geen van hen beiden getraind als marconist; zij hadden dus ook geen zender bij zich. Evenmin bezaten zij persoonsbewijzen of bonkaarten. Zij hadden wel enkele betrouwbare aanloopadressen meegekregen.

	De taak van Hamburg en Sporre was, contacten te leggen met Nederlanders die tot medewerking aan sabotage bereid waren - Nederlanders bij wie zich dan later andere SOB-agenten zouden melden. Wat hun activiteiten betreft, weten wij slechts dat Sporre in Zoutkamp een bezoek bracht aan Bottema om het plan met betrekking tot de Engelsmanplaat nader te bespreken (het is nimmer verwezenlijkt) en dat Hamburg in Rotterdam de reder Willem Ruys voor sabotageplannen trachtte te interesseren; Ruys kreeg daarbij van Hamburg 'geen serieuze indruk'. Wij nemen aan dat Hamburg alsook Sporre nog anderen benaderd hebben.

	Enkele weken na aankomst kreeg Hamburg kiespijn. Hij zocht een tandarts op, een vriend, die wist dat hij in mei '40 naar Engeland ontkomen was. Hij lichtte die vriend over zijn missie in. De man was inmiddels NSB' er geworden; een denunciatie volgde en begin oktober werd Homburg gearresteerd. Hij bekende wie zijn gastheer geweest was en dat hij Ruys had bezocht: beiden werden opgepakt. Dat droeg er toe bij dat Homburg, toen hij er na ruim twee weken met grote vindingrijkheid in geslaagd was, uit de Cellenbarakken te ontsnappen, door zijn collega Sporre en door de CID-agent Schrage hogelijk gewantrouwd werd; er werden zelfs plannen gesmeed om hem te liquideren maar de slotsom was dat Homburg in Engeland verantwoording moest gaan afleggen. Vóór hem vertrokken Schrage en Sporre; beiden verdronken. Homburg zette toen zijn pogingen om naar Engeland terug te keren voort. Twee vrienden, J. J. C. Buizer en J. H. M. de Haas, vond hij bereid, samen met hem over te steken. Nagegaan werd of dit van IJmuiden uit mogelijk was en Homburg nam daartoe een tijd lang zijn intrek bij een sigarenwinkelier in Haarlem, J. Martens. Met deze sprak hij af dat hij, als hij Engeland bereikte, latere SOB-agenten naar hem toe zou sturen die zich dan zouden identificeren met de woorden 'pijl en boog'. Van zijn contact met Martens vertelde hij aan de sabotage-agent van SOB die na hem uitgezonden was, Taconis - hij had met deze enkele ontmoetingen.

	Medio februari '42 slaagden Homburg, Buizer en de Haas er in, zich aan boord van de IJmuidense trawler 'Beatrice' te verbergen. Op volle zee dwongen zij de bemanning met hun revolvers, koers te zetten naar Engeland. Homburg nam daar dienst bij de luchtmacht (hij sneuvelde in '44), Buizer en de Haas gingen de opleiding voor SOB-agent volgen.

	★

	Begin november '41, twee maanden na Homburg en Sporre, werd een tweede paar geheime agenten door de Dutch Section van SOB naar bezet gebied gezonden: de agent Thijs Taconis en zijn marconist Hubertus M. G. Lauwers. Als eersten kon men hun nagemaakte persoonsbewijzen meegeven, maar het papier daarvan was donkerder dan van de echte (waarvan men intussen in Londen enkele exemplaren van Engelandvaarders ontvangen had); bovendien vertoonde de druk hier en daar afwijkingen en deugde het watermerk niet: de twee leeuwen die het Nederlandse wapen flankeerden, keken in dezelfde richting; het geheel vormde een beeld dat Lauwers later alleen maar met 'een hobbelpaard' kon vergelijken. Taconis en Lauwers maakten een van de officieren van SOE op de gebreken van hun pb's opmerkzaam, 'Ja, jongens', zei deze, 'ik weet het wel .. Als je niet gaat, zal niemand er je boos op aankijken.' 'Maar wij hadden', aldus Lauwers, 'de parachute bij wijze van spreken op de rug' - het was hun psychisch niet mogelijk, in een zo laat stadium van hun missie af te zien.

	Zij werden gedropt bij Almelo.

	Ondanks hun protesten had men hen nagenoeg gelijk uitgedost. 'Wat de kleding betreft leken wij tweelingbroers', vertelde Lauwers aan de Enquêtecommissie.

	'U kunt begrijpen dat wij ons afvroegen wat een marechaussee van wie wij niet konden weten of hij 'goed' was, dacht toen hij 's morgens om acht uur op een weg tussen Mariënberg en Almelo twee mannen zag lopen met dezelfde jassen, tassen, dassen en overhemden.'

	Taconis had als opdracht, in verscheidene streken des lands sabotagegroepen te vormen waarvoor, als zij er eenmaal waren, wapens en explosieven afgeworpen zouden worden. Hij mocht daar alleen personen in opnemen die zich uit andere illegale organisaties zouden terugtrekken. Lauwers zou als zijn marconist fungeren en deze had als neventaak, een inlichtingengroep te vormen die speciaal 'De Flitspuit' aan berichten uit bezet gebied zou helpen. Aanvankelijk kon Lauwers daar niet veel aan doen: zijn zender bleek niet goed te functioneren, ook niet toen hij in plaats van een gerichte binnenantenne die hem voorgeschreven was, een zoveel gevaarlijker buitenantenne was gaan gebruiken. Bijna twee maanden verliepen voordat een Delfts student de schakelfout in de zender hersteld had; Lauwers kreeg dus pas begin januari voor het eerst verbinding met SOB. 3 Hij had toen via kapitein van den Berg met wie Taconis en hij in contact gekomen waren, een zendadres gevonden bij een van diens medewerkers, reserveluitenant W. Teller, die ook in Den Haag woonde.

	Taconis, die zich in Arnhem gevestigd had, was inmiddels in enkele delen des lands sabotagegroepen gaan vormen: in Groningen, in Arnhem, in de mijnstreek, in Den Haag, vermoedelijk ook elders. Kapitein van den Berg wist daar veel, zo niet alles van, en diens vertrouwde relatie, de V-Mann Ridderhof, werd in alle geheimen ingewijd. Van 'F 2087' (Ridderhof) kreeg Giskes op 10 december de volgende notitie op tafel die aanknoopte bij een eerder bericht dat een sabotage-organisator ('nummer I') en een marconist ('nummer 2') uit Engeland gearriveerd waren: 

	'Er is een grote organisatie ontworpen die systematisch georganiseerd, bewapend en geoefend zal worden en die in de toekomst geschikte afwerpterreinen voor droppings van wapens en sabotagemateriaal zal zoeken. Met Londen/zal tijdstip van droppings afgesproken worden; de nog te werven leden van de ontvangstcomités zullen door nummer 1 geïnstrueerd worden.' 

	Giskes geloofde daar niets van. In de marge schreef hij: 'Geben Sie zum Nordpol mit diesen Geschichten.' Maar in de weken die volgden, bleven van Ridderhof belangrijke berichten binnenkomen: er werd al gezocht naar een geschikt droppingveld en kapitein van den Berg had (daartoe door Ridderhof gestimuleerd) de opdracht aanvaard, een 'ontvangstcomité' te vormen voor het opvangen van de eerste uit Engeland afkomstige zending. Al die tijd slaagde Ridderhof er in, jegens van den Berg zijn 'betrouwbaarheid' te bewijzen doordat hij hem regelmatig interessante spionagegegevens kon overhandigen - gegevens welke Giskes met veel zorg uitgezocht en geformuleerd had.

	Voor zijn 'ontvangstcomité 'nam van den Berg een sergeant in de arm die onder hem gediend had, R. B. Bierman. Bierman had relaties in een kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst in Hooghalen. Er werd daar een terrein uitgezocht en in de nacht van 27 op 28 februari '42 wierp een Engelse bommenwerper er twee containers met wapens en sabotagemateriaal af - één zo ver van het door Lauwers radiografisch opgegeven terrein, dat Taconis, van den Berg en de mannen van de Arbeidsdienst hem niet meer konden vinden. Ridderhof zocht ijverig mee. Hij was het trouwens geweest die voor een vrachtauto gezorgd had. De inhoud van de container liet hij naar zijn eigen woning in Arnhem overbrengen.

	Giskes meende dat nu het tijdstip naderde om in te grijpen. Lauwers wilde hij arresteren via Ridderhof, Taconis via een andere V-Malm, Johnny den Droog, die zich in de door Taconis opgerichte Arnhemse sabotagegroep naar binnen gewerkt had. Giskes wilde trouwens nog meer arrestaties laten verrichten. Hij was er, vermoedelijk via het kanaal van den Berg-Ridderhof, ook achter gekomen dat een zekere Johan van Hattem leider was van een omvangrijke spionageorganisatie en hij had besloten, van Hattem op dezelfde dag te arresteren als Lauwers. Teneinde Ridderhof niet te compromitteren, zou men van den Berg voorlopig op vrije voeten laten.

	Wat Lauwers betrof, hoopte Giskes dat het mogelijk zou zijn, via deze een Spiel met de Engelsen op touw te zetten waardoor men (daar ging het Schreieder om) wellicht ook onbekende Nederlandse verzetsgroepen op het spoor kon komen. Maar zou Lauwers bereid zijn, de geheimen van zijn code prijs te geven? Daar mocht men niet op rekenen.

	★

	Voor de operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema waren, zoals wij eerder weergaven, twee marconisten naar bezet gebied gezonden: Terlaak, wiens zender bij de parachutelanding beschadigd was, en van der Reyden die op de avond van 9 december zijn zenderkoffertje bij Scheveningen had zien wegspoelen.

	Deze Willem Jacobus van der Reyden had zich tijdens de invasie van Nederland als marconist van een Nederlands stoomschip in Nederlands- Indië bevonden. Hij was in '35-'36 een tijdlang lid van de NSB geweest en werd deswege in Indië geïnterneerd; hij werd spoedig vrijgelaten. I~ de herfst van '41 kwam het schip waarop hij toen voer, in Engeland aan. Hoe MI-6 met hem in contact kwam, weten wij niet - in elk geval waarschuwde de Nederlandse veiligheidsdienst dat hij een twijfelachtige figuur was ('meent thans nog dat er in het Nationaal Socialisme verschillende goede dingen zijn") - Rabagliatti en zijn staf legden die waarschuwing naast zich neer. Men had haast. Terlaak, op l oktober gedropt, liet niets van zich horen en van der Reyden, die zijn missie bijzonder spannend en interessant leek te vinden, was een uitnemende marconist. Hij kreeg enkele lessen in het coderen en in zelfverdediging (géén lessen in security) en werd aan Hazelhoff Roelfzema, aldus deze, 'volkomen op een blaadje gegeven om over te brengen.

	Dat hij zonder zender gearriveerd was, deprimeerde van der Reyden, Er was meer dat hem niet beviel: zijn persoonsbewijs deugde niet, voor zijn voeding had men hem Wehrmacht-bonnen meegegeven die onbruikbaar waren, en als geld had hij fl. 1.500 in papiergeld en fl. 200 in zilvergeld op zak. 'Dat is de grootste stommiteit die je maar kunt hebben', werd hem op zijn aanloopadres bij dr. Krediet in Wassenaar gezegd: 'Iedereen houdt het zilvergeld vast en als je daarmee betaalt, loop je in de gaten.' Het had overigens geruime tijd geduurd voor van der Reyden bij dr. Krediet verscheen want hij was na zijn landing naar zijn vader in Tilburg getogen, was nadien aan het zwerven geraakt (inspecteur Moonen liet omstreeks de jaarwisseling alle Haagse hotels naar hem afzoeken) en kwam pas eind januari voor het eerst bij dr. Krediet opdagen. Krediet bracht hem toen in contact met Alblas aan wie hij nu pas het nieuwe coderingssysteem uitlegde waarin men ook hem onderwezen had, en bij de Wassenaarse arts ontmoette hij voorts Terlaak. Van der Reyden was een goed technicus: hij nam Terlaaks zender ter reparatie mee.

	Twee weken later, op 13 februari, deed de Sicherheitspolizei, die langzamerhand heel wat gegevens over de Haagse OD bezat, een inval in een huis waar men verwachtte, stukken van de OD te kunnen vinden. Het was toevallig het huis waar Terlaak onderdak gevonden had. Hij was thuis. Hij had nog steeds geen goed persoonsbewijs kunnen bemachtigen, hij trok de aandacht, werd gearresteerd en ernstig mishandeld - en bekende prompt dat hij geheim agent was en diezelfdeavond een afspraak had met een collega-agent, van der Reyden, om zijn gerepareerde zender op te halen. Poos en Slagter gingen die avond van der Reyden arresteren en op deze had het feit dat zijn collega Terlaak zijn onderduikadres verraden had, een belangrijke psychologische uitwerking. Terlaak had hèm prijsgegeven, was het dan zo vreselijk indien hijzelf de namen van anderen prijsgaf? Hij vertelde de Duitsers alles wat hij van het verzetswerk van inspecteur Moonen en dr. Krediet wist; beiden werden, nadat men hun gangen gevolgd had, twee weken later gearresteerd. Vander Reyden vertelde ook van zijn contact met Alblas en van het nieuwe coderingssysteem. Hij verklaarde zich bereid, voor de Duitsers te zenden, maar hij liet daarbij opzettelijk na, een bepaalde afgesproken fout in zijn codetelegram op te nemen. Dat was voor de Dutch Section van MI-6 voldoende waarschuwing: er werd geen antwoord gezonden.

	★

	Al voordat van der Reyden gearresteerd was, had Giskes opdracht gegeven, het radioverkeer via de zender van Lauwers nauwkeurig te volgen. Een hele reeks codetelegrammen werd opgenomen. Aanvankelijk kon Schreieders codespecialist, May, er niet veel mee beginnen, maar de mededelingen van van der Reyden leerden hem, welk systeem aan de code ten grondslag lag. Met die onthulling zou men Lauwers kunnen overvallen.
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	Figuur II. VIII. Japans opmars naar het zuiden, 1931-1941 

	 

	 

	 

